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İLİM TARİHİMİZ 


Karahanlı Medreseleri ve 
İlk Burs 


Abi, bugün Osmanlı'dan önceki Türk tarihinden konuşalım istiyorum, ne dersin, iyi olmaz mı? 


Olur, konuşalım. Aklında bir konu var mı? 


Aslında aklımda bir konu var. Orta Asya'daki Türkler'in göçebe olmaları hep zihnimde soru olarak duruyor. Çadır devleti gibi anlatılan bu devletler, nasıl olmuş da oralardan çıkıp büyük imparatorluklar kurmuş, ya da ona zemin hazırlamış? Bu süreç nasıl gelişmiş merak ediyorum. 


En çok hangi kısmı merak ediyorsan oradan başla- 


yalım istersen. 


Aslında mesele şu abi, konargöçer diye adlandırılan toplumlar, yani göçebe yaşayanlar nasıl devlet kurmuşlar? Medeniyet oluşturan, yüz yıllar boyu ayakta 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kalan, ilim ve sanat üreten bir devleti nasıl inşa etmişler? Ya burada bir şeyler bize eksik anlatılıyor ya da bilerek gözden kaçırılan, uzak tutulan bir şeyler var. 


O zaman en baştan başlayalım. Böylece sen de sorularını belli bir sırayla sormuş olursun. Uygurlar'ın tarih sahnesinden çekilmesinden sonra kurulan Karahanlılarla birlikte Türkler, kitleler halinde İslâmiyet'i kabul etmeye başladı. Hatta Karahanlı Hükümdarı Satuk Bugra Han müslüman olup Abdülkerim ismini alınca, bu süreç daha da hızlandı. İslâm'ın Türkler arasında hızla yayılmaya başlamasıyla birlikte toplum yaşamında da değişiklikler meydana gelmeye başladı. İslâmiyet'ten önce Türkler, genel olarak göçebe hayat tarzını benimsemişlerdi. İslâm diniyle birlikte yerleşik yaşama geçme süreci hızlanmış ve neticede de kuşaktan kuşağa aktarılıp gelişen Türk-İslâm medeniyeti süreci başlamıştı. İşte bu aşamadan sonra, Orta Asya'daki Turani kavimlerin yaşantısına her alanda etki eden İslâm dini, eğitimde de etkisini gösterdi. 


Yani Orta Asya'daki Turani kavimlerin eğitim hayatında yaşadıkları dönüşüm Karahanlilarla başladı. 


Böyle de söylenebilir tabii. İlk Türk devletleri döneminde eğitim dağınık bir şekilde veriliyordu aslında. 
Ancak Karahanlılarla birlikte geldiğimiz yeni dönemde, eğitim belli bir plan ve program çerçevesinde verilmeye başlandı. Yine bu dönemde eğitimin tüm toplum kesimleri için gerekli olduğu görüşü yaygınlık kazandı. 
Hatta bu doğrultuda, eğitimde yöntem ve teknikler belirlendi. Mesela, burslu öğrenci modeli, ilk olarak Karahanlılar döneminde ortaya çıktı. 
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İşte şimdi ters köşe oldum abi. Bunu ilk kez duydum vallahi! 


Bu mesele biraz uzun, sohbeti iki parçaya bölmeden bir kerede bitirelim. Karahanlılar, eğitimi bir bütün olarak düşünüp kurumsallaşmaya gittiler. Bu konuda devlet adamları, ilim adamlarının eğitim konusundaki önerilerini dikkate almış, böylece Türk-İslâm dönemi eğitim çalışmalarını ileri bir boyuta taşımıştı. Ayrıca ilim ve kültüre verilen önem sayesinde ünlü ilim adamları Türk-İslâm devletleri bünyesinde toplanmaya başladı. Yani, ilk Türk devletleri döneminde düzensiz ve sistemsiz olan eğitim öğretim çalışmaları, Türk-İslâm devletlerinde medreselerde yapılmaya başlandı. 


Peki, medreseleri ortaya çıkaran sebep neydi? 


Bu kurumun ortaya çıkış amacı dini ihtiyaçtandı. O dönemde özellikle Şiiliğe karşı Sünni inancın pekistirilmesi ve korunması için ortaya çıkmış kurumlardı. Tabii bu tek neden değildi, bununla birlikte diğer ortak amaç da devletin ihtiyacı olan Sünni memurların yetişmesini sağlamaktı. 


Yanlış hatırlamıyorsam bu konuda Barthold da bazı tesbitlerde bulunmuştu. Onuncu yüzyıldaki İslâm medreselerinin, İslâmi tebliğde en önemli ve güçlü müesseselerden birisi olduğunu söylüyordu. 


Doğrudur. Hatta bu medreseler vasıtası ile Orta Asya'da yürütülen İslâm davetinin, halifeliğin siyasi hudutlarının dışına taştığını, Orta Asya'da elde edilen başarının, İslâm dünyasının diğer bölgelerinde elde edilen başarıdan daha da fazla olduğunu söyler. Ama bu düşünceler, Barthold'un şahsi düşünceleridir. Üzerinde 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düşünmeden onaylamak zor... Çünkü oryantalist düşünce iyi bir şey diyorsa bile şüphelenmek lazım. Biz konumuza dönersek, Karahanlılar dönemindeki medreselerde öncelikle dini eğitim ve öğretim yapılırdı. Ancak bu okullarda Hz. Peygamber'in, “Aranızdaki en iyi kişiler, ahiret uğruna dünya işlerini boş veren, dünya uğruna ahiret işlerini boş veren kişiler değil, her ikisi için de çalışan kişilerdir” sözüne uyarak dünya hayatı için gerekli bilgilere de yeterli derecede yer veriliyordu. 


Peki, bune zamana kadar devam etti? 


10. yüzyıldan başladığını düşünürsek, 15. yüzyıla kadar devam etti ve kendi safiyetini korudu diyebiliriz. 


Medreselerde hangi dersler veriliyordu ki? 


Bildiğimiz birçok şey var. O dönemde Karahanlı medreseleri ve bu medreselerde okutulan dersleri az çok biliyoruz. Dersleri dört ana başlık altında toplayabiliriz: 

1. İslâm Külliyatına Ait Bilgiler: Tefsir, hadis, fıkıh. 
Bu konulardan maksat, İslâm şeriatına ait daha ileri seviyede bilgiler verilmesiydi. 


2. Dil ve Edebiyat Dersleri: Dil derslerinde, Arap dili esas olup bu dilin gramer ve mahreç bilgileri ön plandaydı. Arapça, İslâm dünyasının dini ve ilmi dili oldugu için medreselerde eğitimine çok önem veriliyordu. 
Bunun dışında bu medreselerde Farsça, edebiyat dili olarak okutuluyordu. Türkçe ana dil olduğu için, bütün derslerin açıklamasını bu dille yapmak gerekiyordu. Bu yüzden de Arap ve Fars dili, Türkçe ile karşılaştırmalı olarak okutulurdu. 
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3. Riyáziyat: Bu derste matematik, geometri, astronomi, cebir ve müzik ilmi öğretilirdi. 


4. İlm-i Hikmet: Hikmet, felsefe, mantık, dinler bilgisi, metafizik, kimya, tıp, coğrafya, siyaset, ahlâk ve ev yönetimiyle ilgili dersler okutulurdu. Bunların dışında baytarlık ve ziraatçılık gibi dersler de ek ders olarak programda yer alırdı. 


Baya teferruatlı bir program varmış. 


Elbette. Mesela, Abdülkerim Satuk Buğra Han tarafından kurulan Saciye Medresesi vardı. Karahanlılar'dan sonra, özellikle Nayman Şehzadesi Güçlüğ (Küçlük) Han'ın hüküm sürdürdüğü dönemlerde bir müddet yıkılmış halde kaldıysa da Çağatay hanların- dan Orta Asya valisi Mesud Bey, 1260 yılında neredeyse harabeye dönen yapının yerine Mesudiye Medresesi'ni ve onun yanına Saadet Kütüphanesi'ni yaptırmıştı. Burada sadece dini ilimler değil; Aristo, Sokrat, Fârâbi, İbn Sinâ ve Hârizmi felsefeleri de okutulurdu. Kâşgar Devletbağ'da Hamidiye Medresesi vardı ve bu medrese, Karahanlılar döneminden itibaren boy gösterip gelişmekte olan önemli medreselerden biriydi. Kâşgarlı Mahmud'un meşhur eseri Divänü Lugäti’t-Türk’te “ústadım” diye bahsettiği Hüseyin İbn Halef el-Kâşgari'nin müderrislik yapmış olduğu bu medrese, Karahanlılar hanedanının yetişmesinde etkili olduğu gibi diğer sahalarda da birçok âlimin yetişmesine katkıda bulunmuştu. 


Mahmudiye Medresesi de vardı galiba abi. 


Evet. Karahanlılar döneminde hanedanın yazlık olarak kullandığı Opal'da, Kâşgarlı Mahmud'un türbesinin yanındaki bu medrese de çok önemliydi. Hatta Kâşgarlı Mahmud, hayatının sonunda, Bağdat'tan döndükten sonra bu medresede sekiz sene müderrislik yapmak suretiyle birçok bilgin yetiştirerek “Pir-i âlim” namı ile halk arasında ün kazanmıştı. Kâşgar'daki medrese binaları, genelde hakanlar, meşhur vezirler ve biiyük nüfuz sahipleri tarafından inşa edilmişti. Medreseleri yaptıranlar, medreselerin giderini karşılamak için özel vakıflar da kurmuşlardı. Bu tür vakıfların mülkleri; araziler, kervansaraylar veya yol boyundaki dükkânlar gibi yapılardan oluşmaktaydı. Müderrislerin maaşları, mali durumu iyi olmayan öğrencilere yardım gibi masrafları da bu gelirlerden temin ediliyordu. 


Dünden Bugüne 


Medrese Geleneğimiz 


Şu medrese meselesini Karahanlılar özelinden konuştuk seninle abi. Meseleyi biraz daha açsak nasıl olur? 


O zaman birkaç adım daha geriye giderek başlayalum sohbete. Öncelikle ilk Türk devletlerinde eğitim, çok düzenli olmamakla birlikte belli bir sisteme de sahip değildi. Türk-İslâm devletleri döneminde eğitim sistemleşmeye başladı, medreseler de bu dönemde ortaya çıktı. 


Daha önce durum nasıldı abi? 


Mesela, Uygurlar döneminde eğitim tapınaklarda veriliyordu. Dediğim gibi, sistemli bir yapı yoktu. İşin sistemli bir boyuta varması, hem İslâm'ın kabulü hem de devletin tarih yapan kurucu bir unsur olacak düzeye ve güce gelmesiyle başladı. Daha sonra Karahanlılar döneminde ilk medrese örnekleri verilmeye başlandı. 
“Darúl-hikme, Beytúl-hikme ve Därül-ilim” gibi yapıların da örnek teşkil etmesiyle hızlı bir gelişme kaydedildi diyebilirim. 


İlk medrese hangisiydi, diye sorsam senin sinirlenmene vesile olur muyum diye düşünmüyor değilim hani abi... 


Bilmiyorum, dediğin konularda soru sorduğunda kızıyor muyum? Bildiğim kadarıyla dönemin ilk medresesi, Semerkant'ta, Tabgaç Buğra Han tarafından kuruldu. Daha sonra Gazneliler döneminde de medreseler kuruldu ve eğitim-öğretim faaliyetleri devam etti. 
Medreseler; cami, kütüphane, müderris odası, genel eğitimin verildiği oda, çalışma odaları, halkın ders dinlemek üzere katılabileceği çalışma salonları, öğrencilerin ve öğretmenlerin kalacağı odalar ile dinlenme alanları, abdesthane, eyvan gibi bölümlerden oluşmaktaydı. 
Aynı zamanda medreselerin fiziki yapıları ilgililerin rahat bir ortamda çalışmasına uygun hale getirilmişti. 


Eğitim meselesini baya detaylı düşünmüşler yani abi... 


Detaylı düşünme tabirinden ne kastediyorsun anlamadım ama medreselerin sadece bir bina değil de cami, kütüphane gibi farklı bölümlerden oluşmasının bir nedeni de öğretmen ve öğrenci arasındaki ders talimine halkın da katılımını sağlamaktı. Medreselerin fiziki yapısının böyle tasarlanmasındaki bir diğer etken de eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine ve burada bulunanların rahat bir ortamda çalışmasına uygun hale 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getirilmesi mantığıydı. İlk dönem medreseler üzerinden görüyoruz ki bu işe el atan insanlar, meseleye bir bütün olarak bakıyor ve ona göre yapılanmayı şekillendiriyorlardı senin anlayacağın. 


Binayı kurdun abi, şimdi içine girelim istersen. 
İçerdeki düzen nasıldı? Öğrenci, öğretmen nasıl ve nereden temin ediliyordu yani? 


Karahanlılar üzerinden cevaplayacak olursak medrese yöneticilerine “fakih”, burada görev yapan hocalara “müderris” deniliyordu. Buralarda çalışan fakih ve müderrislerin seçimi de Semerkant'ta bulunan ilim adamları tarafından yapılıyordu. 


Bunun bir nedeni var mıydı yoksa o zamanki devlet yapılanmasının getirdiği bir durum muydu? 


Belki başka nedenlerden veyahut devletin o an için hareket kabiliyetinden kaynaklanıyor da denilebilir. 
Hatta bunların da payı vardır ama bana soruyorsan bildiğime göre bu uygulamayla medreseler gibi eğitim kurumlarının dış etkilerden uzak tutulması gibi nedenler de vardı. 


Bir de öğlencilere verilen burs meselesi vardı abi. 
Gerçi bu konuda daha önce seninle konuşmuştuk, o zaman az da olsa açıklama yapmıştın. 


Dünyada ilk burslu sistemin uygulayıcısı olduğunu söylemiştim galiba. Zaten meselenin en önemli noktası da bu bana göre. Bu burs uygulamasıyla öğrencinin ilme ve eğitime odaklanması, bunun dışındaki meselelerle zihnini meşgul etmemesi istenmişti. Ayrıca medresede çalışanlar da ücret alıyor ve bu ücretler, yaptıkları 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işe göre belirleniyordu. En önemli mesele ciddiyet, bunun altını tekrar çizmekte fayda var. 


İyi de abi ciddiyet kelimesini ilk defa kullandın. 
Altını çizmek için birkaç kez kullanmış olman gerekmez miydi? 


Birincisi, bizim konuşmalarımız bir bütündür. Evet, bugünkü sohbette ilk kez kullandım ama daha önceki sohbetlerde, yaptığımız işlere dair disiplinli ve ciddi olmamız gerektiğini hiç mi söylemedim? Sen sadece bu konuşmayı baz alıyorsan hata ediyorsun. Bütün olarak düşün anlattıklarımı. Konumuza dönersek, Karahanlılar ve onlardan sonra da devam eden medrese anlayışında bu işe başlayanlar, işi ciddiyetle düşünmüşler ve medreselerin devamlılığını sağlamak için medreseye belli bir gelir kaynağı oluşturmuşlar. Bu gelir de genel olarak vakfiyeler üzerinden sağlanmış. Zamanla vakfedilen gelirin ekonomik şartlarında bir değişim olursa olumsuz etkilenmemesi amacıyla da gerekli tedbirleri almışlardı. İşin ciddiyet ve disiplin tarafı da budur işte. 
Sistem kurmanın yanında kurulan sistemin yaşaması ve yaşatılması için uygun ortamı ve şartları hazırlamak. 


Karahanlılar sonrasındaki medreseler nasıldı peki? 


Karahanlılar sonrasında mesela, Büyük Selçuklular, kendinden önceki medreseleri örnek alarak bu eğitim kurumlarını daha da geliştirdiler. Hatta Büyük Selçuklular, kendilerinden önceki mirası çok iyi etüt edip onu daha ileri bir düzeye taşımışlardı. Karahanlı medreselerini ve oralarda okutulan dersleri daha önce anlatmıştım sana. Karahanlılar'ın ardından Gazneliler de medrese eğitimine önem vermişler ve aldıkları mirası 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biraz daha geliştirmişlerdi. Okuma, yazma, temel dini bilgiler, Kur'ân-ı Kerim eğitimiyle işe başlanıyordu. Buyük Selçuklular döneminde medreseler bir adım daha ileri götürülmüş; daha planlı, programlı ve kurumsal bir yapıya dönüşmüştü. İlk Selçuklu medresesi, Tuğrul Bey tarafından Nişâbur'da açıldı. Mesela, Nizâmülmülk tarafından ilki Bağdat'ta kurulan Nizâmiye Medresesi, Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oldu. Önceki dönem medreselerinin süreklilik göstermemesi, sistemli bir yapı ve eğitim programlarının olmaması gibi eksik yönler giderilerek medrese eğitimi kurumsallaştırıldı. Nizâmiye Medresesi'nin yanı sıra İsfahan, Belh, Herat ve Basra'da da benzeri medreseler kurulmuştu. 


Nizâmiye medreselerinin özelliği neydi abi? 

Bu medreselerde hukuk, din ve dil ağırlıklı bir eğitim verilmekteydi. Ama en güzel yanı şuydu, tıp eğitimi, hastahane-tıp okulu niteliğindeki “bimâristan” ve “dârüşşifa”larda yapılıyordu. Astronomi bilimi ise rasathanelerde veriliyordu. Medresede bulunan derslerin sayısı, içeriği ve tüm medrese birimleri incelendiğinde şunu görüyorsun: Bu kurumlar, dönemin ilk üniversitesi niteliğindeydi. Sonra Nizâmiye medreselerinde eğitim; vakıf ve devlet yardımlarıyla ücretsiz hale getirilmişti. Böylece, isteyen herkesin bu hizmetten yararlanabilmesi sağlanmış oluyordu. Bu uygulamayla her yaşta insana öğrenci olma imkânı verildiği gibi öğrenciler, istedikleri dersi ve öğretmeni de seçebiliyorlardı. Medreselerdeki öğrencilere eğitim gördüğü yerde barınma imkânı da sağlanıyordu. Sohbetin başında da dediğim gibi, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda burs da verilmekteydi. Yani sen eğitim almak 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istiyorsan sana her türlü imkân ve şartlar sağlanıyordu. 
Şimdi durup düşünürsen bugün bizim neyi kaybettigimizi daha iyi anlarsın. Biz, bu ruhu, bu ciddiyeti ve disiplini kaybettik. 


Anladım abi. Nizâmiye medreseleri kurulurken sadece bu amaçlar mı göz önüne alındı peki? Devlet olarak daha da büyümek, sınırlar genişletmek ya da düşmanları daha kolay yenmek, üstünlüğü pekiştirmek gibi maksatlar düşünülmedi mi? 


Medreselerin kurulma amacı, elbette ilim yapmak ve o ilmi yaymak idi. Ama bunun yanında başka şeyler de sayılabilir. Mesela, Selçuklu, kendi topraklarında olması muhtemel bir yıkıcı ve bölücü faaliyetleri önlemek için de âlimler yetiştirmek istemişti. Böylece yıkıcı ve bölücü fikirlerle mücadele edecek, fikre karşı fikir üretebilecek insan sayısını arttırmayı da arzu etmişti. Genişleyen bir devlet vardı ve bu devletin yönetim kademeleri için memurlara ihtiyacı oluyordu. Doğal olarak bu eğitim kurumlarından istediği kalifiye elemanları da sağlamış olacaktı. Konuştuğumuz zaman dilimini göz önüne alırsan bu dönemin, Türkler'in İslâm'la sereflendiği ilk yüzyıllar olduğunu görürsün. Bu nedenle en önemli ihtiyaç da yetişmiş din âlimleridir. İşte ilk dönem medreselerinin en önemli yanı da bu ihtiyacı karşılama potansiyeli idi. Dolaylı katkıları arasında; âlimler yetiştirmeyi ve onların bilgilerinden devlet, halk ve ülke yararına faydalanmayı da sayabiliriz. Bunun da ne kadar dolaylı olduğu tartışılır tabii; ben dolaylı bir fayda derim, bir başkası da çıkar, ana hedeflerden biridir, der. 
Mesele uzar gider yani. 
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Medreselerde dil olarak Arapça kullanılıyordu, değil mi? 

İşin o tarafını unuttuk, evet. Eğitim dili Arapça'ydı. Ders veren müderrisler de alanında saygı kazanmış, kendisini ispatlamış isimlerden seçiliyordu. İlmi çalışmaların daha da ileri gitmesi, müderrislerin daha faydalı olması ve başka sahalara kaymaması için de görev süreleri ömür boyu olarak belirleniyordu. Öğrenciler mezun oldukları zaman icâzetnâme alıyorlardı. Bugünkü diploma yani... 


Anlattığın medrese geleneği külliye niteliği taşıyor bu arada abi. 


Ben, onu külliye diye anlatmıyorum. Yapılanma o şekilde vücut buluyor. Mesela, Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ve Türkiye Selçukluları'nın kurdukları medreselere bakarsan buraların bir külliye niteliğinde olduğunu hemen görürsün. 


Anadolu'da medrese geleneği nasıldı peki? 


Tokat Niksar'da Danişmendliler tarafından yaptırılan ve tıp eğitimi veren Yağıbasan Medresesi vardı mesela. Burası, Anadolu'nun ilk medresesi olarak bilinir. 
Anadolu'da başlayan medrese kurma geleneği, diğer beyliklerle devam etmişti. Sonrasında da Türkiye Selçukluları zamanında Anadolu'ya yayılmıştı bu gelenek. 


Birbirini takip eden bu medreseler yapı olarak da benzeşiyorlar mıydı? 


Elbette. Zaten ortada devam eden hatta devreden bir miras var. Türkiye Selçuklu medreselerinin yapısı ve eğitim düzenine baktığın zaman, Büyük Selçuklular'ın medrese anlayışına ne kadar benzediğini hemen görüyorsun. Mısır tarafında kurulan medreseler de belli noktalarda benziyor, bazıları sivrilerek daha öne çıkıyordu. 


Osmanlı'da ilk medrese ne zaman kuruldu abi? 


Medrese meselesinde en çok konuşulması gereken zaten Osmanlı Devleti'dir. Ama buna zamanımız yetmez. Soruna cevap verecek olursam Orhan Bey zamanında, İznik'te, 1330 yılında Orhan Gazi Medresesi kurulmuştu. Bu, Osmanlı'nın ilk medresesidir diyebiliriz. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemesiyle beraber Bursa ve Edirne başta olmak üzere pek çok şehirde medreseler açıldı. Yine, İstanbul'un fethinden sonra üst seviyedeki eğitim kurumları, devletin başkentinde yoğunlaşmıştı. Kendisinden önceki İslâm devletlerinden aldığı mirası Osmanlı devleti daha da ileri taşımıştı. Selçuklular devrinde Konya, Kırşehir, Sivas, Kayseri gibi şehirlerde medreseler kurulmuştu zaten. Mesela, Pervâneoğulları tarafından Sinop'ta da bir medrese inşa edilmişti. Kütahya'da Germiyanoğulları, Mardin'de Artuklular, Erzurum'da İlhanlılar, yine Kayseri'de Eratna Devleti, Divrik'te de Mengücekoğulları medrese kurmuştu. Osmanlı, bu mirası koruduğu gibi, üstüne de bu birikime değer kattı. O yüzden işin Osmanlı kısmı, daha uzun ve daha detaylı. 


Son bir soru soracağım abi, medreselerde okutulan dersler... 


Bunu izah etmiştim sana. Ama tekrar etmiş olalım. 
Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm zaten okutuluyor. 
Bunlar kolay aklında kalır. Dil ve edebiyat açısından 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okutulan dersler; Arap edebiyatı, Farsça, sarf, nahiv, hitabet, şiir, cerh ve ta'dil, tarih ve edep idi. Ki bu sonuncusu bugün pek bulunmuyor. Bunun yanında Felsefe ve Mantık da ders olarak okutuluyordu. Müspet bilimler sahasında da tıp, cerrahi, riyâziye, hesap, hendese, müsellesât, nücüm ve heyet gibi dersler vardı. Peki, şimdi aklına takılan bir şey var mı? 


Şimdi onu diyecektim abi... Bu derslerden bazılarının ne olduğunu... 


Ben de onu diyorum işte, anlamadıklarını artık bana sorma, gidip iki satır kitap karıştır. Benden bu kadar! Bu meseleler benim anlatmamla bitecek, anlaşılacak şeyler değil. Hazır mesele sıcakken, soğumasına müsaade etme ve gidip biraz da sen araştırma yap. 


Biliyor musun abi, bazan çok acımasız olabiliyorsun. 
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YAKIN DÖNEM 
TARİHİMİZ 


Şapka İnkılabında Sorun, Şapkanın 
Giyileceği Kafayı Yerinde Tutabilmekti 
1 


Abi, bugün seninle şapka meselesini konuşsak nasıl olur? 


Güzel olur tabii ama önce söyle bakalım, konuya hazırlandın mı, yoksa cepten mi yiyeceksin yine? 


Biraz hazırlıklıyım aslında. Ama meselenin püf noktalarını da senden öğrenerek açıklarımı kapatmak da istiyorum. Önce şuradan başlayalım abi, bu inkılabın yapılma gerekçesi neydi? Yani Cumhuriyet'i kuran kadro, bu inkılâp vesilesiyle ne elde etmeyi planlıyordu? 


Dönemin kendine has bazı hususiyetleri vardı elbette. Ancak bunlar ne denli geçerliydi, işin o kısmı halen 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tartışılmakta. Ancak ilk elden şunu söyleyebiliriz: Şapka inkılabı, çağdaş olma, güya muasır medeniyetlerin safına katılma gibi sebepler üzerinden izah edildi. Bu yüzden de inkılaba karşı çıkanlar sert bir şekilde cezalandırıldı. Hâkim ideoloji, insanların kıyafetlerini degiştirerek, ruhi yapılarını da değiştirecekleri hayaline kapılmıştı. Hatta o dönemde çekilen nutuklarda, sözde medeni milletlerin kullandığı kıyafetlerin, bizim milletimiz için de en uygun kıyafetler olduğu söyleniyordu. 
1925 yılında Kastamonu'da yapılan konuşma, bu konuda ilginç başlıklar içerir aslında. Orada, işin sadece şapkayla bitmediği ve şapkanın, medeni kıyafetin tamamlayıcısı olduğu beyan edilir. Yani sosyal hayatta bir devrim planı yapılmış, bunlar sırasıyla hayata geçirilmiş ve işin son kısmı olarak da şapka görülmüştü. Ayakta iskarpin veya potin, altta pantolon, üstte yelek, gömlek, kravat, ceket yahut frak ve doğal olarak bunların tamamlayıcısı olmak üzere başta siperi “şemsli serpuş” yani şapka olacaktı. Böylece sosyal hayatta planlanan devrim tamamlanmış olacaktı. İşte bu yüzden şapkaya karşı çıkanlar, aslında ondan önce yapılan diğer kıyafet devrimlerine de karşı çıkmış oluyorlardı. 


Mesele çok daha derin yani. 


Elbette. Dönemin iktidarı tüm gücüne ve karizmasına rağmen şapka tasarısını meclisten geçirirken zorlanmıştı. Görüşmelerde Bursa Mebusu Nurettin Paşa, bu tasarının anayasaya aykırı olduğunu dile getirmiş ve itiraz etmişti. Zamanın adalet bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt, bu itiraz karşısında sinirlenmiş ve, “Hürriyetin nasibi, irticanın elinde oyuncak olmak değildir. Ülkenin çıkarlarına olan şeyler, hiçbir zaman anayasaya aykırı 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olamaz, olmaması mukayyettir” diyerek paşaya tepki göstermişti. Bu maceralar sonunda 25 Kasım'da şapka giyilmesi de kanunlaşmış oldu. 


Peki, bu millet bu kadar kısa ve hızlı bir zamanda o kadar şapkayı nereden buldu? 


Kanun çıkınca erkeklerin şapka giyme zorunlulugu doğmuştu ama ortada bu ihtiyacı karşılayacak yeterli sayıda şapka yoktu. Kanunun uygulanmasındaki sertlikten olsa gerek, trajik bir şekilde insanlar şapkaya benzer ne buldularsa takmaya başladılar. Hatta Rum kadınların giydiği şapkalar bile bir dönem, üst tabaka tarafından giyildi. Manzaraya bakınca Ankara başta olmak üzere elit sınıfın hemen değişikliğe ayak uydurdusu görülüyordu. Ancak halk bu devrimi bir türlü içine sindirememişti. Yüzyıllardır giydikleri kıyafetlerden bir emir ya da bir kanunla vaz geçmek öyle kolay değildi. 
Bir başka sorun da şapkayla namaz kılmanın mümkün olmamasıydı. Bu durum şapkaya duyulan antipatiyi arttırıyordu. Merhum Osman Yüksel Serdengeçti de bir eserinde çocukluk hatıralarından bahsederken annesinin kendisine gâvurları tanımak için başlarına giydikleri şapkaya bakmasını nasihat ettiğini yazar. Yani müslüman adam şapka giymezdi, eğer biri bu başlığı giyiyorsa mutlaka gayri müslimdi. Bu kanuna karşı duyulan memnuniyetsizlik, sadece geleneksel kıyafetlerin bir kenara atılması değildi yani. Anadolu insanı yüzyıllardır giydikleri ve ibadetlerine mani teşkil etmeyen kıyafetleri ve başlığı çıkarıp gâvurların giydiği şeyi giymek istemiyordu. Ama devrimi yapanlar, bu konuda kararlıydı ve çok sert cezalar uyguluyorlardı. Mesela, İstiklâl Mahkemeleri’nin en önemli konusunu, şapka muhalifleri oluşturuyordu. Merhum İskilipli Âtıf Hoca, Maraşlı Maşallah Efendi gibi isimler de şapka muhalifliği yüzünden asılarak şehid edilmişlerdi. Rize'de insanlar, vilayet binasına giderek bu gâvur serpuşunu giymek istemediklerini izah etmeye çalışmışlar ancak mesele isyan olarak Ankara'ya bildirilince Hamidiye zırhlısı Of ve Rize'yi top atışıyla vurmuştu. 


Aklım almıyor bunu abi. Şu anlattıklarını düşman yapmaz! Kanuna şapka giymeyen veyahut şapkaya muhalefet eden asılır diye ibare konulur mu? 
Haydi koydun diyelim, bunu nasıl uygularsın ya hu! 


Şapka giymemenin kanunen cezası idam değildi. 
Üç aya kadar hafif hapis cezası vardı. Ama buradaki mesele başka, sohbetin başında da dediğim gibi, bu bir devrimdi ve en küçük cüzüne reddiye çekmek, devrimlerin tamamını reddetmekle eş değerdi. 


Bu daha trajik bir şey bence. Üç ay hafif hapis cezası olan bir şey için neden o kadar âlim asıldı? Bunun izahını nasıl yapıyordu bu insanlar? 


Minareyi çalan, kılıfını hazırlar demişler. Herkesin bir açıklaması vardır mutlaka. Ama önemli olan, bu izahatın ne kadar akli, ne kadar ilmi olduğudur. Hem şapka yüzünden asılan sadece âlimler değildi. Şapkaya direnme gerekçesiyle ilk olarak İskilipli Atıf Hoca ile Babaeski müftüsü olmak üzere, Rize'de sekiz, Maraş'ta yedi, Erzurum'da dört, Sivas'ta üç, İskilip'te iki, Menemen'de yirmi sekiz ve çeşitli yerlerde toplam yetmiş sekiz kişi idam edildi. Bunlar, kayıtlara giren rakamlar. 
Bu arada, idamlardan sonra şapka giyilmesi, yeni çıkarılan bir kanunla kanunlaşıyor. Bu detay da halledilince 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artık şapka dışında bir kıyafet giyilmesi de resmen suç oluyordu. 


Bu kadar adamın uyduruk bir şey yüzünden idam edilmesi insanın dehşete düşmesine yeter de artar bile. Sovyet Rusya'sını anlattığın zaman bazı uygulamaların ne kadar da bizdekilere benzediğini öğreniyor, şaşırıyordum abi. Belki bunu da kurcalasam altından yine Rus taklidi çıkar. 


Bu arada sen adamların asılması dedin ama Şalcı Bacı'yı unuttun galiba? 


Anlamadım abi! 


Şapka inkılabı yüzünden asılan Erzurumlu Şalcı Bacı'yı kastediyorum. Yani devrim sadece erkeklere kıymadı, arada asılan kadın da vardı. 


Ama sen bana daha önce Osmanlı'da hiç kadın asılmadığını söylemiştin. Altı asır yapılmayan bir şeyi, bir şapka için mi yaptılar yani? 

Olmaz deme, hayatta neler olmuyor ki! 1926 yılında Erzurum'da bohçacılık yaparak hayatını kazanan Şalcı Bacı isminde bir kadın, şapka devrimine muhalefetten yargılanıp idama mahküm edilmiş ve sonucunda da asılmıştı. Hatta Şalcı Bacı idam edilmeye götürülürken şaşkınlığını gizlemeden etrafındakilere, “Kadın şapka mı giyermiş?” diye feryat ediyordu. İşin özeti şu galiba: Türkiye yeni bir yola girmişti ve bu yeni yolda yüzünü Batı dünyasına dönmüştü. Muasır medeniyet denilen Batı, taklit edilecekti. Bunun için de bazı değişimler gerekiyordu. Halk, bu değişimleri anlayıp kabul ederse ne ala! Yok, etmezse o zaman da devlet, tıpkı şapka inkılabında olduğu gibi demir yumruğunu masaya vuracaktı. 
İşte Konya, Maraş, Giresun, Rize, Erzurum, Kayseri gibi şehirlerde halkın şapkaya direnmesi, bu şehirlerde gezici İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasına ve dolaşmasına neden oldu. Devrimleri yapan kadronun ciddiyetini ortaya koymak, kararlılığını göstermek için İstiklâl Mahkemeleri üzerinden sadece Erzurum'da otuz kadar idam hükmü verilmişti. Devlet, demir yumruğunu göstermiştisenin anlayacağın. Zaten Mustafa Kemal Paşa da, daha önce tuttuğu Karlsbad anı defterinde bir gün eline bir salahiyet ve kuvvet geçerse sosyal hayatta arzu edilen inkılabı bir anda “jop” ile tatbik edeceğinden bahseder. 


Yani diyorsun ki devrimler yapılmadan çok önce bile, bir gün bunların olacağına dair zihni hazırlıklar yapılmış. 

Bunu ben değil, paşanın kendisi söylüyor. Zaten Kastamonu'daki nutkunda da var bu tarz ifadeler. Oradaki konuşmasında şapkayı tanıttıktan sonra aynen şöyle söylüyor: “İsterseniz bildireyim ki bu kadar yüksek ve önemli bir sonuca varmak için, gerekirse bazı kurbanlar da verelim!” ama buna rağmen dönem içinde bazı Cumhuriyet aydınları, kısık sesle de olsa bu uygulamaların çok gereksiz olduğunu fısıldamıştı. 


Merak ettim abi, mesela, kimdi bu beyefendiler? 


Beyefendi değil, hanımefendi: Halide Edip Adıvar. 


Beni yine şaşırttın abi. Halide Edip'ten böyle bir tavır beklemezdim. Oysa sen daha Halide Edip demeden benim aklımdan kimlerin ismi geçti bir bilsen! 
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Bilmesem de tahmin edebiliyorum. Hem seni şaşırtan ben değilim azizim, Tarih ilmi. Halide Edip, hem Mustafa kemal Paşa'ya hem de İsmet Paşa'ya yakınlı-Sıyla bilinen bir kadın olmasına rağmen, şapka uygulamalarını eleştirmişti. Peki, o zaman sorumuzu soralım hemen: Cumhuriyetin halkın zihnine kazınması için yeri geldiğinde sipariş roman bile yazan bu velüt cumhuriyet kalemi, şapka inkılabını neden eleştiriyordu? 
Çünkü Halide Edip Hanım şapka inkılabını, dönem itibarıyla girişilen devrimlerin ilki ve en göz alıcısı olmasına rağmen, aynı zamanda en beyhude, en anlamsız, en sathisi olarak görüyordu. 


Bir gün bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama Halide Edip haklı abi. Çok da güzel bir tesbit yapmış kadın. 


Durumu tesbit etmek demişken başka güzel bir tesbit de ben nakledeyim. Bunu daha çok takdir edeceksin diye düşünüyorum. Yakın tarih üzerine çalışan Mete Tunçay'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması adında bir eseri var. Tunçay, bu kitabında şapka inkılabı ile ilgili öyle düşündürücü bir tesbit yapıyor ki insanın şapkasını çıkarası geliyor: “Sapka- ya karşı doğan tepkilerin şiddetle bastırılması üzerine, gerçekten pahalı olduğu halde, hiç kimsede şapka giymenin pahalı olabileceğini söyleyecek hal kalmamıştır. 
Çünkü görülmüştür ki artık sorun, “fes” ya da 'şapka'yı değil, onlardan birinin giyileceği kafayı yerinde tutabilmektir!” Sana bu kadar anlattığım dönemin resmini, kelimelerle çek deselerdi bana, bundan daha güzel bir kare yakalayamazdim. İşin özeti de bu zaten: Şapka için ölmek ya da ölmemek! 
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Malum, yine sen anlatmistin Kahramanmaraslı Maşallah Efendi'nin hikâyesini. Şapka giymediği için asılmıştı. Demek ki tesbitin doğru olduğunun sağlamasını buradan da yapabiliriz. 


Ne demişti Maşallah Efendi, “Benim adım Maşallah, şapka giymem inşallah.” Bu hadiseyi bize nakleden üstat Necip Fazıl'dan da bu konuyu okuyabilirsin. 
Çünkü bu kadar sohbette bu meseleyi enine boyuna konuşamayız. Osmanlı'da azınlıkların kılık kıyafet meselesini de biraz bilmek gerekiyor meseleyi tam olarak anlamak için. Hatta 1925 sonrasında daha neler yapılmış, neler söylenmiş, onları da konuşmak lazım. Mesele uzun, ama zaman kısa. 


Dert mi bu abi, bir daha ki sohbette kaldığımız yerden devam ederiz. 
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Şapka İnkılabında Sorun, Şapkanın 
Giyileceği Kafayı Yerinde Tutabilmekti 
2 


Abi, şu şapka meselesi için devam ederiz demiştin. Hakikaten bu mesele insanın aklına ziyan bir durum ortaya çıkarıyor. 


Darbeler, devrimler böyledir. Halkın isteğiyle tabandan tavana doğru yapılmayan her baskı, tavandan tabana doğru bir zorlamayı beraberinde getirir. Bazı zamanlarda da işin içine şiddet girer. Bunları söylerken yapılanları makul karşıladığımı düşünme. Sadece durumu anlamaya çalışıyorum. Yoksa bu uygulamanın kabul edilecek hiçbir tarafı yok. 


İşin kilit noktası baskı ve şiddet yani... 


Sosyal hayata çeki düzen vermek isteyen bir yönetim var ortada. Dünyaya baktıkları açı, bizimkinden çok 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farklı... Doğal olarak üretmeye çalıştıkları çözümler de farklı oluyor. Ancak her şey bu kadar masum değil. 
Yönetimler, halkın iradesini hâkim kılmak için iktidarı elde ederler; halkla mücadele etmek, onların değerlerini yıkmak, yerine yeni ve yabancı değerler ikame etmek için değil. Eğer aksini yaparsan, kendi halkınla, kendi tarihinle ve kendi değerlerinle ters düşersin. Bu ters düşme de yönetimle halk arasında bir uçurum olusmasına neden olur. 


Peki, şapka meselesini ülke gündemine getirenler, bu işi nasıl yapacaklarını düşünüyorlardı? Muhalefetle karşılaşacaklarını hiç akıllarına getirmediler mi? 


Yani, bunu sen düşünüyorsan onlar da düşünmüştür, değil mi? Önce işi, bir kararnâmeyle gündeme getirdiler. 2 Eylül 1925 yılındaki bu kararnâmenin ardından 
25 Kasım'da Şapka Kanunu çıkması ve bunun uygulanmasıyla ilgili bir kanun teklifi verdiler. Burada en kritik nokta da kanun teklifi verilirken “Kanun ışığında daha zecri tedbirlerle...” ifadesi kullanıldı. İşin bu kısmı da, meseleyi ortaya atanların şapka giyilmesi hususunda ne kadar kararlı olduklarını ortaya koyuyordu. 


İyi de bu teklifin gerekçesi neydi? Neden böyle bir şey yâpmaya ihtiyaç duydular ki? 

Bir kere şunu unutma, bir otorite seni tanımlıyorsa, sana kim olduğunu, ne olduğunu söylüyorsa, sana hizmet eden bir yöneticiden ziyade kendisini senin efendin, sahibin görüyordur. Benim açımdan bu işin tahlili, tenkidi ilk olarak buradan başlıyor. Sen anlamazsın, iyi düşünemezsin. O yüzden de birileri çıkar ve senin yerine düşünür. Şapka meselesinde de bu kanun teklifini 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sunanların hareket mantığında bence böylesi bir fikri altyapı vardı. Bir mesele olarak şapka konusu ele alındığında, aslında hiçbir öneme sahip olmayan, fiziki olarak hiçbir kıymet-i harbiyesi bulunmayan şapka ya da başlık giyilmesi sorunu, Cumhuriyet kadrosu için, muasır medeniyetler arasına girmeye kararlı olan Türkiye açısından özel bir değere sahipti. Onlar, fesin atılarak yerine şapkanın giyilmesiyle; çağdaş, medeni milletlerin tümünün ortak başlığı olan ve medeniyetin de bir simgesi haline gelmiş şapkanın giyilmesi gereğinin belirdiğini düşünüyorlardı. Bu söylediklerim benim değil, bizzat o kadronun ifadeleridir. Aynı kadro, Türk milletinin çağdaş medeni milletler arasına girmeye karar verdiğinden bahsediyor ve, “Behemehal (mutlaka) şapkayla ilgili kanunun kabulünü teklif ederiz!” diyerek şapkanın medeni/uygar olmakla eş anlamlı olduğu belirtiliyordu. 


Yani, bir mesele üzerinde halk adına düşünüp karar veriyorlar ve bunun uygulanması için de gereken kanunları çıkarıp itirazları ortadan kaldıracaklarını düşünüyorlar, öyle mi? 


Bu, biraz kısır bir tesbit olur ama yine de doğru. Aslında işin bir başka ironi boyutu daha vardı. Her şeyi Batı dünyasından alarak, muasır medeniyetlerin seviyesine çıkmayı arzu eden bir kadroya yapılan eleştiriler de yine onların yüzünü döndükleri Batı dünyasından geliyordu. Mesela, Fransa'da yayımlanan La Presse gazetesinin 9 Eylül 1928 yılındaki nüshasında, “Bir memlekette ki başına hükümetin istediğini giymeyeni asarlar, orada Cumhuriyet olur mu? Sizde (Türkiye'de) Millet Meclisi mi var?” deniliyordu. Hatta yazının ilerleyen bölümlerinde eleştirinin dozu daha da artıyordu. 
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Memleketteki gazetelerin meseleye nasıl yaklaştığını sorsam... 


Gazete ya da medya, genel itibariyle otoritenin yanındaydı. Halkın sesine kulak veren bir gazete bulman, 
samanlıkta iğne arayıp bulmak kadar zor bir şeydi. 1925 
Eylül'ünde resmi makamlardan şapka üzerinden açıklamalar gelince medya da mesajı almış ve hemen işe koyulmuştu. Şapkanın övülmesinden ziyade fes, bir diişüncenin sembolü olarak gösteriliyor ve alaya alınıyor, hakaret ediliyordu. Mesela, “opera komik, fuar tiyatrosu malzemesi, şarap şişesi, horozibiği, gelincik...” gibi ifadelerle fes tahkir ediliyordu. Aslında burada tahkir edilmeye çalışılan şey fes değildi, onun temsil ettiği degerlerdi. Hatta bir gazetenin attığı başlık, o dönem medyasının ne yapmaya çalıştığını tam olarak açıklıyordu: “Bu özük kazın rengindeki başlık, bütün bir milletin kanının akıtıldığı bir rejimi hatırlatmaktadır.” 


Yani ortalığı karıştırmak için kolları sıvadılar mı diyorsun abi? 


Bunu ben demiyorum, dönemin gazetelerinden gördüğümü söylüyorum. O dönem, gazetelerin başlıkları, halkın giydiği fesle alay ediyordu. Bununla da kalmayarak insanların fes giyenlerle mücadele etmesi isteniyor, bu amaca uygun yayınlar yapılıyordu. Özellikle İstanbul'da halk arasında kavgalar yaşanmaya başlamıştı. Manipülasyona kapılan insanlar, başlarındaki şapka ve arkalarındaki hükümet gücüyle kenarda köşede yakaladıkları, karşılarına çıkan sarıklı ve fesli kişileri gruplar halinde dövüyorlardı. 
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Peki, bu söylediklerin kaynaklarda geçiyor mu yoksa gayri resmi tarihin içinde kalmış bilgilerden mi? 

Bu konu, meraklısına meçhul değildir ki kenarda köşede kalmış olsun. Ama bir örnek olması için Paul Gentizon'dan örnek verebiliriz. Fransız yazar Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu isimli eserinde o döneme şahitlik ederek ilginç bilgiler vermişti: “Şapka giyenler, her yerde külah giyenlerin karşısına çıktı. Hatta neredeyse bas giysisini değiştirecek yerde feste 1srar edenlere veya şapka giymeyip başı açık dolaşanlara karşı dayak dahil her türlü enerjik çarelere başvurulurdu. Birçok fırsatta sokaklarda, vapurda, gösteri salonlarında “şapkalar, feslere’ hücum etti! Fes ve fesliler daima yenildi. Fesler şapkalılarca parçalandı, ayaklar altına alınıp ezildi veya denize atıldı.” 


Bu bilgileri daha önce hiç duymamıştım. Elin Fransız'ı yazmasa, duymayacaktık demek ki! 


Şapka devrimi uygulamasında yapılan zulmü sadece dışardan birileri yazmadı ki. Bu meselede Türkiye'de de yeterli bilgi ve belge var. Ama biz tarihimizle barışık olmadığımız ve okumayı, araştırmayı fazla sevmediğimiz için hep bir şeyleri ıskalıyoruz. Mesela, Cumhuriyet gazetesine bir göz at. 2 Eylül 1925 tarihli nüshasında, “Şapka kanunu çıkar çıkmaz köprünün iki başı ile anayol kavşaklarına yerleştirilen polisler, fesleri ve feslileri toplamaya başladılar” haberini görürsün. Orhan Kologlu'nun, İslâm'da Başlık kitabında Kızılay'da fes toplama kampanyasından bahsedilerek küçük de bir detay veriliyor. Toplanan feslerin yoksullara terlik yapıldığını da buradan öğreniyoruz. Bu arada İstanbul'da bulunan şapkacılar, halka şapka yetiştirmek için Avrupa'dan 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“gemiler dolusu” şapka, kasket getirmişlerdi. Dışardan bakıldığında halk, şapka almak için bu mağazalara akın ediyordu. Bu akından dolayı Ankara'daki şapkacılarda tek bir şapka bile kalmamış, gelen şapkaların hepsi, hemen bitmişti. Fransız yazar Paul Gentizon bu durumu şu sözleriyle özetlemişti: “Kıtlık günlerinde, bazı saatlerde ekmek fırınlarının önünde olduğu gibi, şapka dükkânları da âdeta müşteriler tarafından sarılıyor ve önünde uzun kuyruklar oluşturuluyordu.” 


Yalnız burada, savaştan çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz; açlık var, kıtlık var, yoksulluk var! Var oğlu, var yani! Bu insanlar nereden para bulup şapka alıyorlar? Devlet bedava mı dağıtıyordu şapkaları? 


Devletin bedava verdiği bir şey yoktu. Şapka fiyatları da malum, gayet pahalı idi. Millette de şapka alacak para yoktu. Bu durumu gören dönemin Bozok milletvekili Ahmet Hamdi, bir öneride bulundu. Şapka almakta zorluk çeken memurlara “şapka avansı” adıyla bir yıl vadeli olmak ve ilerde maaşlarından taksitle kesilmek üzere borç verilmesi kararlaştırıldı. 


İyi, güzel dedin de ya memur olmayanlar ne yaptı peki? 

Onların halini de var, sen düşün. Esas dikkat çeken başka bir durum var. Diyanet Isleri’nde çalışan memurlar da bu önerinin içine dahil edilerek “şapka avansın- dan” onlar da yararlandı. Dönemin Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi, kuruma gönderdiği genelgede, bünyelerinde çalışan memurların da şapka almaları gerektiğini, şapka fiyatlarının pahalı olması nedeniyle memurlara elli lira avans verileceğini duyurdu. Tabii şapkaya karşı rağbet artınca fiyatlar yükseldi. O zaman da “şapka avansı” seksen liraya çıkarıldı. Bu durumu bir de şöyle düşün: Seksen lira “şapka avansı” verilen dönemde bir ekmek, yaklaşık olarak beş kuruştu. Milletin aç olması, açıkta olması ne dert! İl, ilçe ve köylerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği kişiler, baş ölçüleriyle beraber, ödenmesi gereken ücreti İstanbul Müftülüğü'ne göndererek şapka satın almaya çalışıyorlardı. Başımız açıkta kalmasın diye her şeyi düşünen yöneticiler vardı senin anlayacağın. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde bu konuda istediğin kadar mâlumat bulabilirsin. 


Anlaşılan bu mesele sandığımızdan daha karışık ve uzun... 


Aslında her şey çok açık, olan bitenler hep halkın gözü önünde oldu ama insanlar kanun zoruyla ve İstiklâl Mahkemesi korkusuyla konuşamadılar. En küçük itiraz, rejimi yıkmaya dönük bir isyan havasında karşılanıyordu. Dönemin gazeteleri de bu işe çanak tuttu. 
Sivas'ta, Kayseri'de, Maraş'ta, Rize'de ve daha birçok yerde, şapka istemeyiz, diyenler, şapka aleyhine fikir beyan edenler, hemen tutuklanıyor ve İstiklâl Mahkemeleri'ne sevkolunuyordu. Birileri de çıkıp, “demokrasi, özgürlük, halkın iradesi” diyordu. Zamanın gazeteleri de iktidarın elini güçlendirecek her türlü başlığı atıyor, yapılan itirazların bir fikir beyanından ziyade irtica olduğunu manşetlere utanmadan çekiyorlardı. 
Cumhuriyet gazetesinin o dönemde, bu konuda çok sabıkası bulunur. 1925 yılında farklı aylarda yayımlanan gazetelere bakarsan ne dediğimi daha iyi anlarsın. 
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Mithat Paşa, Osmanlı Tarihinin 


Yüz Karasıdır 


Abi, Türkiye'de belli bir kesimin Sultan Abdülhamid ile ne derdi var sence? Devamlı Sultan Abdülhamid’i gündeme getirip hakaret ederek saldırıyorlar. 


Bu sorunun net olarak bir tek cevabı yok. Daha doğrusu mesele, iç içe geçmiş olaylarla ilgili. Ama biraz da Sultan Abdülhamid'e saldıranların etnik kökenleriyle alakalı bir durum var. Beyaz Türk denilen güruh, devamlı Sultan Abdülhamid'e saldırırlar çünkü onlara göre sultan, yıkılması gereken bir kaledir. Eğer o kaleyi yıkarlarsa, kendi fikirlerinin hayata geçirilmesi yolunda büyük bir engeli de aşmış olacaklar. Belki de bu yüzden üstat Necip Fazıl'ın “Abdülhamid Han'ı anlamak, her şeyi anlamak olacaktır” sözü bir kat daha anlam kazanıyor. 
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Peki, bu işin içindeki girift dediğin meselelere şöyle bir giriş yapsan, belki ben de merak ettiğim bazı hususları sorup öğrenebilirim. 


Bu işin en önemli tarafı Mithat Paşa'dır. Genel olarak Sultan Abdülhamid'e saldıranlar, onun karşısında Mithat Paşa'yı öne çıkarırlar. Terazinin dengesi gibi düşün meseleyi: Bir kefeye Sultan Abdülhamid konuluyorsa, diğer kefeye de Mithat Paşa koyuluyor. Bir de dediğim gibi, paşayı öne çıkaranlar, onu yere göğe sığdıramayanlar, Cumhuriyet kadrolarının devrimlerini, İstiklâl Mahkemeleri’ni, bu ülkedeki tüm darbeleri, cuntaları seven, savunan, koruyan isimlerdir. 


Yani mesele, tarihi iki şahsiyet üzerinden ortaya çıkan bir problemi çözerek hakikati bulma çabası degil, ideolojik bir kavga alanıdır, diyorsun. 


Aslında malum güruh işi buraya getiriyor. Osmanlı modernlesmesinin öncüsü olarak gördükleri Mithat Paşa üzerinden Osmanlı'ya, hanedan ailesine ve İslâm'a saldırıyorlar. O yüzden burada yapılan şey, siyasi olarak anlaşamayan bir sultan ile sadrazamın arasında cereyan eden meselede durum tesbiti yapmak falan değil. 
Zaten bu insanların etnik kökenlerine bakıldığında asıl gayeleri de ortaya çıkacaktır. 


Abi, bilmece sorar gibisin. Şu meseleyi açık olarak anlatsan olmaz mı? Bu Mithat Paşa nedir, kimdir? 
Sultan Abdülhamid Han ile derdi neydi? 


Haydi bu kez senin dediğin gibi yapalım o zaman. 
İlk olarak işin masonluk kısmından başlayalım. Devlet-i Âliye'de bizim bildiğimiz kadarıyla üst düzey ilk mason, Mustafa Reşit Paşa idi. Üstat Necip Fazıl da, Sah- 


44 


te Kahramanlar isimli eserinde, Türkiye'deki masonları sayarken Mustafa Reşit Paşa'nın bir numara olduğunu söyler. Üstat daha sonra Ali Paşa, Fuat Paşa ve nihayet gerçek adı Ahmet Şefik olan Mithat Paşa'yı da sayar. Bu arada ilginç bir bilgi daha vereyim sana; önemli akademisyenlerimizden Türkiye'nin ilk dinler tarihçisi diyebileceğimiz Prof. Dr. Hikmet Tanyu da, 1889 yılında yayımlanmış Edvaro Drumont'un La France Juwe adlı kitabını kaynak göstererek Mithat Paşa'nın aslında bir yahudi olduğunu yazar. Sadece bu değil, yine Prof. 
Hikmet Tanyu, Mithat Paşa'nın yahudi olduğuna dair bir başka kaynak da sunar bize: Kemal Fedai Coşkuner. Bu kişi, eski bir milletvekili ve Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği başkanıdır aynı zamanda. Coşkuner, Mithat Paşa'nın Macaristanlı bir hahamın oğlu oldugunu, kendisi gibi bir yahudi olan Simon Deutch'un talimatıyla hareket ettiğini söyler. 


İş geldi, bir yerlerden yahudilere dokundu yine. 
Çok şaşırmadım desem inanır mısın abi? Çünkü Mithat Paşa'nın, Mustafa Reşit Paşa ve Ali Paşa tarafından çok sevildiğini, hatta Ali Paşa tarafından devletin içinde önemli görevlere ve makamlara getirilmeden önce Avrupa'yı görmesi için 1857'de altı aylığına da olsa Avrupa'ya gönderildiğini okumuştum. Bu ünlü mason paşalar onu bu kadar sevip kolladılarsa elbette arada bir kardeşlik bağı vardır. 


Yine çalıştığın yerden gelmiş benim sorular anlaşılan. Dediklerini tamamlayarak devam edeyim ben de. 1857-58 yılında altı ay için gönderildiği Avrupa'da; Viyana, Paris, Londra ve Brüksel'de ikamet etmişti Mithat Paşa. Ama paşanın bu kısa ziyaretine rağmen Batı 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kültürünü tanıdığını söyleyemem. Zaten kendisinin din bilgisi de gayet zayıftı. 


Peki, böyle bir adamı kim, neden parlatıyor ki? 


Mithat Paşa, Tuna ve Bağdat valiliklerinde bulunduğu sıralarda yaptığı işlerle, Avrupa basınında alkışlanmıştı. Özellikle İngilizler, paşayı haddinden fazla şımartmıştı. Sanırım bu bilgiler senin soruna az da olsa cevap veriyordur. Ancak paşanın özelliklerini de bilmekte fayda var. Karakter olarak Mithat Paşa, hislerine kapılan, acele ve yanlış kararlar veren, bu yüzden iyi iş görmeye müsait olamayan bir adamdı. Ali Paşa gibi, ölünceye kadar sadarette kalacağını umuyordu. Ama daha iki ay olmuştu ki sadaretten azledildi. Bu azledilme olayı, paşanın gururunu haddinden fazla kırmıştı. 
Kendisine yapılanı bir türlü kabul edememiş, bu yüzden de hükümdara düşman olmuştu. Yılmaz Öztuna'nın yazdıklarına bakarsak paşa, içki masalarında devlet işlerine ait kararlar almaktan çekinmeyen bir adammış. 


Onun içki masalarında devlet işleriyle ilgili kararlar almasının Sultan Abdülhamid tarafından bilinmeyeceğini düşünmüyoruz zaten, değil mi? 

Ben düşünmüyorum vallahi, sen de düşünmediği- ne göre bir sorun yok. Ama bunun tersine inananlar da yok değil. Herkes tarihi görmek istediği yerden okuyor. 
Ama işin hakikatine bakan, aldıran yok. Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han, içki meclislerinden haberdar olduğu gibi, orada konuşulan şeyleri de duyuyor, haber alıyordu. Mithat Paşa'nın konağında hemen her akşam Namık Kemal, Ziya Paşa, Rüştü Paşa ve diğer arkadaşları toplanıp, içki içiyor ve ileri geri konuşmalar yapıyorlardı. Bu konuşmalar da anında sultana iletiliyordu. 
Hatta bu konuda çok ilginç bir rivayet de vardır: Bir seferinde Mithat Paşa, “Hanedan-ı Osmaniye'den artık hayır gelmez, Cumhuriyet'e gitmekten başka çare kalmadı. Bunu nasıl sağlamalı dersiniz? Bu meseleyi sizin gibi birkaç kişi anlar. Âlemde bu güne kadar Âl-i Osman denilmiş, bundan sonra da Âl-i Mithat denilse ne olur? Siz ne dersiniz?” dediği de o mecliste hazır bulunan kimseler tarafından sultana iletilir. 


Peki, paşanın Sultan Abdülaziz'in katledilmesinde bir parmağı var mıydı? 


Bu konuyu daha önce konuşmuştuk ama kısa bir özet geçersek durum şuydu aslında: O dönemki muhalif dediğimiz basın; yani Jön Türkler ya da meşhur ismiyle Genç Osmanlılar, Mithat Paşa için övgüler yazıyorlardı. Sultan Abdülaziz de sadrazamlık makamına Mithat Paşa'yı getirdi. Ancak kuru övgülerle bu makama gelen paşanın aslında beceriksiz olduğu, neredeyse üç ayda ortaya çıkınca padişah tarafından hemen görevden el çektirildi. Sultan Abdülaziz'in katledilmesinde parmağı olan bir diğer isim Hüseyin Avni Paşa da, padişahı tahttan indirme fikrini Mütercim Rüştü Paşa'dan sonra Mithat Paşa'ya açmıştı. Gerisini biliyorsun zaten, padişah tahttan indirilmiş, sonrasında intihar süsü verilerek katledilmişti. Bu duruma en çok üzülen isim de Sultan Abdülhamid Han idi. Meseleyi etraflıca araştırıp işin içinde Mithat Paşa'nın bu suikasta karıştığını görünce bir mahkeme kurulmasını emretti. 


O nedenle mi Mithat Paşa İngiliz Konsolosluguna gidip sığındı? 
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Burada küçük bir düzeltme yapalım istersen; Mithat Paşa, İngiliz Konsolosluğu'na sığınmak için gitti fakat orada tatil nedeniyle kimseyi bulamayınca Fransız Konsolosluğu'na sığındı. Mithat Paşa, adalete çok önem verdiğini dile getiren biriydi. Eğer bu karakterinde samimi olsaydı, adalet karşısına çıkmaktan kaçınmaz ve İngilizler'e, Fransızlar'a sığınmazdı, değil mi? Hem düşünsene, bir Osmanlı veziri, neden gidip elin gâvuruna sığınır, onlardan medet umar? Bu tuhaf bir durum değil mi? 


Abi, soruları benim sormam gerekmiyor muydu? 
Bir dakika içinde kaç tane soru sordun bana, bunları ben sorsaydım kızardın vallahi. 


Bunlar soru değil, tohum! Söylenmesiyle ekilmesi, üzerinde düşünülmesiyle de sulanması ve yeşertilmesi gereken tohumlar. Mithat Paşa'nın bu hareketine benzer bir hareketi, koca Osmanlı tarihinde göremezsin. 
Bu sığınma durumu karşısında padişahın, paşanın söz konusu hain kumpasta parmağı olduğuna olan inancı daha da güçlendi. O dönemde adliye vekili olan Cevdet Paşa, padişah tarafından meseleyi takip etmek için hemen görevlendirilmişti. Zaten işin aslını bilen İngilizler de Mithat Paşa'yı arkalamadılar. Fransızlar da, şöyle dostlar alışverişte görsünler, babında bir iki korumaya çalıştılarsa da devlete teslim etmeye hemen razı oldular. 
Çünkü onlar da bu suikastta Mithat Paşa'nın olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Abdülhamid Han, Mithat Paşa'ya en çok başka devletlerin emrinde olması yüzünden kızıyor ve onun bu ihanetini affedemiyordu. Meselenin can alıcı noktalarından biri de buydu işte. 
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İngilizler'e çalıştığı iddialarına bir delil var mı abi? 


Mahkeme edileceğini anladığı an İngiliz Konsolosluğu'na, oradan da Fransız Konsolosluğu'na sığınması, devletin adaletine güvenmemesi neyle izah edilir? Bu delil değil midir? İnsan kime güvenip, kime çalışıyorsa, ondan medet umar. Mithat Paşa da güvendiği ve çalıştığı yere sığındı işte. Benim açımdan mesele bu kadar basit. Ama bu yönde başka deliller de var tabii. Onları da sen araştır, bul. Biraz zahmet çek ilim için. Şunu da söyleyeyim, Sultan Abdülaziz'in şehid edilmesinde parmağı olduğunu net olarak bilen Abdülhamid Han, yine de paşayı idam ettirmemiş, geçmişte yaptığı hizmetlerden ötürü cezasını hapse çevirtmiştir. Buradaki inceliği de görmek lazım, değil mi? 


Anlamadığım bir mesele daha kaldı abi. Neden Mithat Paşa, Balkanlar'da bir kurtarıcı gibi gösteriliyor, kendisine övgüler yapılıyor, methiyeler diziliyor? 


Bu sorunun cevabı, anlattıklarımın tamamında var. 
Anadolu topraklarında insanlar, Sultan Abdülhamid Han'a övgüler dizer, onu rahmetle, minnetle anar. Hatta bugün hâlâ Kudüs'te onun için hutbe okutulur. Balkanlar'da, paşa için yapılan propagandaya bakarsak belki meselenin altında yatan gerçeği görürüz. Ama köken olarak yahudi dönmesi ve üst düzey bir mason olan, sadrazamlık ve valilik görevlerinde bulunan Mithat Paşa için benim tesbitim bellidir: Devletin ve milletin düşmanlarına çalışan, hizmet eden Mithat Paşa, Osmanlı tarihinin yüz karasıdır. Bugün birilerinin onu bayraklaştırması, onun üzerinden Abdülhamid Han'a hakaret etmesi de gayet doğal. Çünkü bunu yapanlar da tıpkı dedeleri Mithat Paşa gibi ya yahudi, ya dönme, ya mason ya da 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dışarıya satılmış adamlardır. 17-25 Aralık operasyonları, 
15 Temmuz darbe girişimi gibi milletin birliğine, dirliğine kastedenlerin de bu zihniyetin devamcısı olduğuna inanıyorum. Osmanlı'nın bitip modern Cumhuriyet'in doğuşuyla birlikte otoriteyi ele alan boğazdaki aşireti görürsen, onların kendi aralarındaki akrabalık bağlarını çözersen, Türkiye üzerine oynanan büyük oyunun bazı parçalarını da otomatik olarak çözersin. Kimse kimseyi boş yere arkalamıyor; kendisine, fikrine dayanak olarak kullanmıyor. Ama uzak ama yakın, mutlaka bir bağ çıkıyor ortaya. Hem unutma, gerçeklerin geç de olsa ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 
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Milletin Mâbedine Değen 
Mahrem Eller 


Abi, Türkiye'nin yaşadığı değişimlerde seni en çok hayrete düşüren şey ne olmuştu? 

Bu sorunun tek bir cevabı olmadığını biliyorsundur herhalde! Tarihi hadiseleri birbirinden koparmak, ayırmak mümkün değil ki sadece şu olay ya da bu olay beni çok etkiledi, diyeyim. Meydana gelen bir olay, bir başka olaya sebebiyet verir. En azından kendisinden önceki başka bir olayla ilintilidir. 


Abi, bir kere de sana sorduğum soruları kısa ve net olarak cevaplamayı denesen nasıl olur? Belki bu vesileyle daha kolay anlaşırız. 


Şöyle söyleyeyim o zaman; 15 Kasım 1935 yılında TBMM'nin çıkardığı bir kanun vardı. 2845 numaralı bu 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kanunda ödenek dışı tutulan cami ve mescidlerin kapatılacağı veya başka bir şekilde istifadeye sunulacağı beyan ediliyordu. Şimdi bu kanunun çıkması ve sonrasında Anadolu'nun birçok şehrinde bulunan cami, mescid, tekke ve medresenin kapatılması, yıkılması, satılması tek bir olay mıdır? Bu olaya zemin hazırlayan daha önceki etkenleri görmeyecek miyiz ya da onları saymayacak mıyız? Kastettiğim şey bu işte. Meseleler birbirine bağlı. 


O zaman bu meseleyi biraz daha açalım, uzun uzadıya konuşalım abi. 


Cumhuriyet'in ilk yıllarında birbiri ardına yapılan devrimler sonrasında ülkede dehşet bir değişim yaşanmıştı. İşte 1935 yılında çıktığını söylediğim bu kanun- dan sonra Çorum, Amasya, Tokat, Kütahya, Kırşehir, Adana ve Eskişehir'deki birçok cami, o dönemde ya kapatıldı ya da başka amaçla kullanıldı. 


Mesela? 


Mesela Tokat'ta, şehir merkezinde Yazmacılar Hanı'nın hemen karşısında Kâbe Mescidi vardı. Burası uzun süre tuz deposu olarak kullanılmıştı. 


Peki, bu kadar eski bir mescidin, bu şekilde kullanılmasına halk tepki göstermemiş mi? Ne bileyim işte, bu durumdan rahatsızlık duyduklarını hiç mi belli etmemişler? 


Anadolu irfanı diye bir şey var aziz kardeşim. İnsanlar rahatsızlıklarını illa kazan kaldırarak mı gösterecekler? Bu kanun çıktıktan bir süre sonra kanun üzerinde küçük bir değişiklik yapıldı ve başka amaçlarla kullanılan camilerin vatandaşlar tarafından satın alınmasına 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izin verildi. İşte o zaman halk, hemen bu mescidi satın alıp tekrar ibadete açtı. Ama bu arada, bu güzelim tarihi mescid, on yıl tuz deposu olarak kullanıldı. Milli Şef döneminde başka amaçlarla kullanılan ve yıkılan cami sayısı üzerine yapılan çalışmalara bakınca karşımıza farklı rakamlar çıkıyor. Ama en az 900'ün üzerinde cami ve mescidin farklı amaçlarla kullanıldığını biliyoruz. 


Tuz deposu dışında başka ne olarak kullanılmış peki? 

Örneğin önemli bir kısmı depo, samanlık, ahır, CHP ocağı ve meyhane olarak kullanılmış. Bununla da yetinilmemiş, bazı camiler de işyeri ve hana dönüştürülmüş. Kırşehir'de Çarşı Camii vardı mesela. Bu cami de yıkılmak üzereyken halkın tepkisi üzerine kapatılmakla yetinilmiş ve dört yıl ibadete kapalı tutulmuş. Bu arada şehrin belediye başkanı, camiyi bir süre tahıl ambarı olarak kullanmış. 


Bu caminin özelliği neydi? 

Özelliği şu: 1864 yılında Hüseyin Bey adında bir kişi tarafından mescid şeklinde minaresiz olarak inşa edilmişti. Caminin kare planlı ibadet alanını, ağaç bindirme tekniği ile yapılmış “kırlangıç tavan” denilen çatı örtmekteydi. İlgi çekici bu örtü sistemine sadece Erzurum ve Manisa'daki tarihi camilerde rastlarsın. Bu yönüyle de güzel bir camiydi. Ama bu özellikler olmasa bile, burası bir ibadet mekânıdır ve bu mekânlara böyle yaklaşamazsın, böyle davranamazsın. İlla tarihi bir özelliği olmak zorunda da değil. Anlatabiliyor muyum? 


Anladım abi. Ama tek parti dönemindeki yasaklamalar genel olarak belli bir bilinçle yapılan şeylerdi. 
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Sen, birkaç şehirdeki cami ve mescidlerden örnek verince, ben de bu şehirlerdeki camilerin farklı bir özelliği vardır, diye düşündüm. 


O zaman listemizi uzatalım. Mesela, Çorum'da Anadolu Selçuklu döneminde Sultan Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılan Alâeddin Camii vardı. Bu cami de yıkılmak istenmiş ancak yine halkın tepkisi sonucunda yıkılmaktan vazgeçilmiş ve kapalı tutulmuştu. Yine Abdibey Camii de belirli bir süre kapalı tutulup, sonrasında tahıl ambarı olarak kullanıldı. Bursa'da heykel meydanında bulunan Sarı Camii, diğer camiler kadar kısmetli değildi. Bu cami, cemaati olmadığı gerekçesiyle 1939'da jandarma nezaretinde kazmayla yıktırıldı. Şehrin en işlek caddesinde bulunan bu caminin yerinde bugün dükkânlar var. 


Yanlış hatırlamıyorsam, Anadoluhisarı'ndaki Göksu mescidinin de o dönemde böyle bir hikâyesi vardı abi. 


İstanbul'un kayıp camilerine örnek verecek olsak, herhalde en iyi örnek bu cami olurdu. Anadoluhisaríndaki Küçüksu Kasrı'nın hemen karşısında, Sultan 3. Mustafa'nın annesi Mihrişah Sultan tarafından, bitişiğindeki Bostancı Ocağı'na mescid olarak 1750/i yıllarda yaptırılmıştı. Daha sonra 1835 yılında Sultan 
2. Mahmud tarafından restore de ettirilmişti. Semavi Eyice'nin tanıklığı üzerinden gidersek 19301u yıllarda caminin hemen karşısında bulunan Küçüksu Kasrı devlet büyüklerine tahsis edilmiş, böylece cami işlevsiz bir hale getirilmiş ve minaresi de yıkılmıştı. Bundan sonra cami, Küçüksu İdman Yurdu olarak kullanılmış, 
1941 yılında da CHP'nin lokali olmuş ve giriş kısmına 
CHP'nin simgesi olan altı ok koyulmuştu. Bir dönem 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burası, CHP'nin eğlence yeri olarak ön plana çıkmıştı hatta burada kâğıt oyunları ve langırt oynandığını, dönemin görgü tanıkları anlatmıştı. Türkiye, 1950'de çok partili döneme geçtikten sonra Anadoluhisarı halkı bir dilekçeyle vakıflara başvurup bu tarihi caminin tekrar ibadete açılmasını istemiş ancak bir sonuç alamamıslar. 
1956'da Celal Bayar'ın Küçüksu Kasrı'nda kaldığı sırada konuya bir çözüm bulunmuş ve kendilerine sıkıntı veren bu durumdan kurtulmak için meseleyi kökünden halletmeye karar vermişler. 


Meseleyi kökünden halletmek? 


Evet, yani cami tamamen yıkıldı. Ama aradan yıllar geçtikten sonra Göksu ya da bilinen diğer adıyla Mihrişah Valide Sultan Camii, eski temelleri üzerinde, aslına uygun olarak yeniden yapıldı ve 2014 ramazanında ibadete açıldı. 


Bir caminin parti ocağı olarak kullanılması çok tuhaf değil mi? 


Tek parti döneminde bunlar olağan şeylerdi. İktidarın bir mantığı vardı ve buna uygun olarak da belli bir program uyguluyordu. Bu saçma uygulamalar da sadece büyük şehirlerde ve kent merkezlerinde yapılmıyordu. Çünkü ülke genelinde hâkim olması istenen havanın her tarafta kendisini hissettirmesi gerekiyordu. 
İşte Adana'daki Alidede Camii'nin yaklaşık yedi yıl boyunca CHP'nin il başkanlık binası olarak kullanılması da buna örnektir. Yine Adana'da bulunan Siyavuş Paşa Camii yıkılmak istenmiş fakat başarılamayınca han olarak kullanılmıştı. Gaziantep'te Mehmet Paşa Camii, 


55 


Konya'da Alâeddin camileri de ahır olarak kullanılan camilerdendi. 


Tuz deposundan başladın, kapatılan, yıkılan; parti ocağına, il başkanlık binasına çevrilen camilere geldin abi. Bunun devamı yok, değil mi? Daha ilerisi ne olabilir onu da bilmiyorum gerçi. 


Hemen merakını gidereyim. Bu işin daha ileri boyutu vardı ama iki aşamalı olarak gerçekleşmişti. Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Cedit Mustafa Camii, CHP döneminde hapishaneye dönüştürülmüş, cami minberinin önü de mahkümların tuvalet yeri olarak kullanılmıştı. Mihrabın önüne büyük bir küp konmuş, iki yanına inşaat iskelesi gibi iskele kurulmuş, iki de tahta uzatılmıştı. Mahkümlar bu iskeleye çıkıp küpü kullanıyorlar, küp dolunca da gardiyan, bu küpleri iki mahkúmun omzuna verip dereye boşalttırıyormuş. Bu anlattığım, çok uç gibi gelebilir. Veyahut merkezden bu kadar uzakta, belki de merkezin bilgisi olmadan yapılmıştır diye düşünebilirsin. İstanbul'da, Taksim'de bulunan Ağa Camii ile aynı yıllarda yaptırılan Beyoğlu'ndaki Kâtip Mustafa Camii, kasıtlı olarak ödenek verilmeyen ve bu yüzden de kadro dışı bırakılan bir camiydi. Cami, 1931'den itibaren kapalı tutulmuş, 1941'de de bir şahsa satılmıştı. Camiyi satın alan şahıs, 350 yıllık tarihine aldırmadan yıkmış ve yerine üç katlı bir bina yaptırmış, binanın giriş katı da meyhane olarak kullanılmıştı. Sirkeci Tren İstasyonu girişinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Camii de CHP döneminde kapatılan camilerden bir tanesi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa adına oğlu Ali Bey tarafından yaptırılan cami, 1927 yılında satılarak cami özelliği ortadan kaldırılmıştı. Anadolu Saz 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Evi adıyla bilinen bir eğlence şirketine kiraya verilen ve uzun süre saz evi-pavyon olarak işlev gören bu tarihi cami, 1985'te Vakıflar Müdürlüğü'nün duruma el atmasıyla restore edilerek tekrar ibadete açıldı. Cankurtaran mahallesinde bulunan Halveti Dergâhı Camii, 1930Tar- da kadro dışı bırakılıp sergi salonu olarak kullanılmaya başlanan bir başka camiydi. Sultanahmet'te, Alemdar mahallesinde bulunan Kadiri Dergâhı da içkili lokanta- ya çevrilmişti. 


Tüm bu anlattıkların neden yapıldı abi? Yani meselenin temelinde yatan şey neydi? Bu adamların; halkın inancıyla, mukaddesatıyla derdi nedir? Bu delilik, cinnet hali gibi bir şey değil mi? Bir türlü anlayamıyorum vesselam... 

Sohbetimizin başından beri anlattıklarım, rejimin o dönemde dine ve dini sembollere yaklaşımını ortaya koyan örneklerdir. Bu uygulamalar; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin kenar semtlerinde, mahallelerinde yapılan işgüzar uygulamalar değil. Rejim, bir devrim yapmış ve devrim neticesinde de sosyal hayatta ve zihni planda değişiklikler yapmak istiyor. Amaç belli: Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek ve bizim Batı dünyasından geri kalmamıza neden olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak. 


Nasıl yani? Olumsuzluk dedikleri şey bizim inancımız, bu halkın inancı. Bu kadar pespayelik olabilir mi? 
İyi de, adam meseleye senin gibi bakmıyor ki. Baksa, ne demeye gidip senin en önemli mescidlerini, camilerini, medreselerini, tekke ve türbelerini kapatsın, yıksın, amacı dışında kullansın? Tüm bunları yaparken 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senin zihnini de sıfırdan inşa etmek istiyor. Adamın tâlip olduğu şey bu! O dönemde Türkiye'nin en büyük camileri kapatılarak ahır yapılmış ve milletin, ahır yapılan camileri temizlemesine bile izin verilmemişti. Diyarbakır halkı, tek partinin tepesindeki isme, ramazan ayı geldiği için ricada bulunmuşlar ve camilerinin acilmasını istemişlerdi. Teravih namazları kılınacak neticede, değil mi? Ama halka ne dedi meşhur ikinci adam; “Evlerinde kılsınlar.” Yani neyi, nerede yapacağına da o karar veriyor. Düşün işte, Sultan Ahmed Camii'nin 1940-1946 arasında kapalı tutularak asker alma dairesi yapıldığı dönemden bahsediyorum. Bugün minare kalıntılarını bulacağın Yedikule'deki İlyas Çelebi Camii, satılığa çıkarılmıştı o dönemde. Bunların hepsi, bugün için belgeleri olan uygulamalar. Şehir efsanesi anlatmıyorum sana yani. 


İstiklâl Harbi zamanında elin Ingiliz’i, Fransız’ı, Italyan'1 bu anlattıklarını yapmamış, yapamamış abi. 


Anadolu'da Fransızlar'ın, İngilizler'in ya da diğer düşman ülkelerin işgal sırasında yaktıkları, sattıkları cami var mı? Bu soruya cevap bulmak için oturup düşünmen ve arşiv belgesi araman lazım. Yani hemen bir çırpıda aklına isim gelmiyor, değil mi? Ama Hatay, anavatana bağlandığı zaman oraya girdiğimizde ilk yaptığımız is ne oldu dersin? 


Tarihi camileri kapattılar deme şimdi abi! Yoksa şuraya düşer bayılırım vallahi. 


Önce ezanı yasaklıyorlar. Ardından da Fransız gâvurunun dokunmadığı camileri yıkıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi Osmanlı mezarlarını yok etmeye çalışıyor- 


58 


lar. O dönemin gazetelerine baktığın zaman 300 liraya satılan cami haberleri görürsün. 


İyi ki Hatay'ı Fransızlar'dan kurtarmışız! Yoksa oradaki camiler, Osmanlı mezarları, ecdad bakiyesi olan tarihi yapıların hali nice olurdu? 

İroni yapmayı öğreniyorsun. Bir de yerini ayarlayabilsen, çok daha güzel olacak. Mesele sulanmadan hemen sana bir iki şey daha anlatayım. Mesela, Kayseri'de Müftü Camii vardı, bir dönem kışla olarak kullanıldı, ardından un ve zahire ambarına dönüştürüldü. Gülük Camii, silah deposu; İki Kapılı Camii, mısır ve arpa deposu; Hacı Kılıç Camii, Demokrat Parti dönemine kadar ecza deposu; Lale Camii, askeri eşya deposu olarak kullanılmıştı. Peynirli Camii satılmış, Kümbet Önü Camii yıkılıp arsa olarak kalmış, At Pazarı Camii ise tamamen yıkılmış ve arsa olarak satılmıştı. 


Kayseri'de cami kalmış mı abi? Kısadan onu de- sen daha kolay olurdu. 


İşin Diyarbakır tarafını ne yapacağız? Paşa Camii, Aziziye Camii, Tacettin Camii, Göl Camii, Ablak Camii, Behram Paşa Camii, Sin Camii hep satılan camilerdi. Bu arada konut haline getirilen camilerin yanı sıra yine satılan mescidler de var. 


Demek ki adamlar o kadar cami düşmanı ki memleketin doğusunda, batısında olmasına bakmadan önüne geleni yıkıyorlar. 


Devrim, kendi istediği insan tipini üretmeye çalışıyordu. Bunun için de ülkenin her tarafındaki insanı değiştirmeye, dönüştürmeye ihtiyacı vardı. Aydın'da 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İstasyon civarında bulunan Bey Camii'nin yedi medrese odası ve vakfına ait beş dükkânı vardı. 1940 yılında medrese ve dükkânlar yıkıldı, cami de dokuz yıl askeriyeye tahsis edildi. Paşa Camii de askeriyeye tahsis edilen camilerdendi. Bu cami, depo olarak da kullanılmıştı. Karacaahmet mahallesinde üç medrese ve iki mescit; Cuma mahallesinde dört medrese ve bir mescit; Kurtuluş mahallesinde iki medrese ve üç mescid; Veyis Paşa mahallesinde iki medrese ve üç mescid; Pınarbaşı mahallesinde bir medrese ve üç mescid vardı. Ancak bunlar da tek partinin zulmünden kurtulamayıp yıktırılmışlardı. Tek parti döneminde bu zulmü yaşayan Aydın'da, yıktırılan camilerin bir kısmı Demokrat Parti döneminde tamir ettirilerek yeniden ibadete açıldı. Adnan Menderes, iktidara geldikten sonra ilk iş olarak, kendi memleketinde yıktırılan camileri onarıp ibadete açtı. Yani Menderes, sadece ezanı aslına çevirmekle kalmadı. Yıktırılan, depo olarak kullanılan ya da kapatılan cami ve medreselerden kurtarabildiklerini halka geri vermişti. O yüzden de Anadolu insanı onu halen hayırla yâd eder, rahmetle anar. 


İbret alarak dinliyorum gerçekten. CHP'nin tek parti olduğu 1926-1950 arası dönemde yapılan tartışmalı birçok uygulama vardı. Ama işin cami, mescid, tekke ve türbe kısmında bu kadar zulüm olduğunu ben de bilmiyordum abi. İşte, 500'ün üzerinde caminin satıldığı, 300'ün üzerinde camii arsasının satışa çıktığını okumuştum. Bir de binden fazla mescidin satıldığını biliyordum. 


Bu bildiklerin az şey mi kardeşim! Zaten meselemiz de bu bilgiler etrafında dönmüyor mu? Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'daki Osmanlı yapıları ve çok sayıda medrese, cami, mescid; ahır ya da depo olarak kullanıldı. Neden? Çünkü 1935'te çıkarılan Vakıflar Kanunu ile satışa sunulan camileri halk almıyordu. Tek parti iktidarı, bu camileri satmak için elinden geleni yapıyordu ama halk rağbet etmiyordu. Bunlar vakıf malıydı ve amacının dışında kullanılamazdı. Bunu bilen vatandaş, hiç o camiyi ya da onun arsasını almaya yeltenir mi? 
Bunun manevi bir karşılığı olacağını biliyor adam. 


Tek parti ve lideri bu sorunu görüp, buna da dahiyane bir çözüm üretmemişler mi abi? Adamlarda bu kapasite haddinden fazla var neticede. 


Onu da düşünmüşler tabii. Halkın satılan camilere rağbet etmemesi üzerine radikal çözümler aramaya başladılar. Dönemin Varidat (Varlıklar) Genel Müdürü Kemal Güç denen akl-ı evvel, camilerin hemen satılması gerektiğini belirterek buraların yıkılıp enkazının ayrı, arsasının ayrı satılmasını teklif etti. Böylece satılan şey cami değil “harap yapı” ve arsa olacaktı. Bu plan, bazı yerlerde uygulandı hatta birçok yerde istismar bile edildi. Bazı belediyeler, sağlam camileri satabilmek için yıkmaktan çekinmediler. 


Yukarıdakiler öyle yapınca aşağıdakiler de coşmuşlar diyorsun yani. Ama buna pek şaşırmadım, çünkü o dönemde bu hareket tarzı normal, anlaşılabilir. İdarenin gözüne girmek için onlar yürü dediği yerde adam koşuyor, koş dediği yerde de zıplıyormuş. 

Haklısın tabii. Ancak o dönem tek parti iktidarının yaptığı bu uygulamaları bugün savunanlar halen mevcut. 
Onların sığındıkları argümanlar da, camilerin ihtiyaç fazlası olması, satılan ya da yıkılanların tarihi eser statúsúnün olup olmadığının tesbitinin yapılmış olması falan... 
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Merakımdan soracağım abi, hiçbir işi doğru düzgün yapamayan, hatta yapmayan bu adamlar, bu işi hangi kuruma verdiler acaba? 


Görev, Maarif Vekâlet'ine verilmişti. Onlar da, bu iş için yerel maarif memurlarını ve ilkokul öğretmenlerini görevlendirdiler. Bazı yerlerde mimarların da görev yaptığını biliyoruz ancak kadro dışına çıkarılan camilerin tarihi değeri olup olmadığını çoğunlukla uzman olmayan kişiler belirlemişti. Komisyonlar, bazı camilerin tarihi değerinin olmadığına karar vermiş fakat bu yapıların mermer kapı ve pencere işlemelerini, ahşap tavan göbeklerini müzelere kaldırmışlardı. 1945 yılından itibaren de bazı tarihi camilerin satılması üzerine üst düzey yöneticiler devreye girdiler ve konuya daha ciddi bakmaya başladılar. Fakat tasnif dışı bırakılan camilerin yüzde 70'inden fazlası satıldığından iş işten geçmiş oldu. 


E yapacaklarını yapmışlar tabii! 


Ben de aynı fikirdeyim. Ama bu arada bazı fırsatları da kullandılar. Mesela, İkinci Dünya Savaşı çıkınca ordunun hububat ve mühimmat depolarının arttırılmasına gidildi. Tek parti iktidarına göre de bu iş için en iyi yerler camilerdi. Hemen işe koyuldular ve birçok cami, ordu tarafından erzak ve elbise deposu olarak kullanildı. Zaten iktidara göre bu camiler, birer ibadet mekânı olmaktan ziyade sanat eseriydi. 


Konya'daki Alâeddin Camii de bunların arasındaydı diye biliyorum ama? 


Evet, önce depo olarak kullanıldı, sonra bosaltilması istendi. Bir yılda ancak boşaltılabilen cami, bu kez de müze yapıldı. Sonraki dönemlerde de Ziraat Bankası ve 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Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bazı camiler, yine hububat deposu olarak kullanıldı. 


Her şey tamam da o dönemde hiç tepki olmamış mı abi? İnsanlar ibadet yerlerinin bu şekilde kullanılmasına, yıkılmasına, satılmasına tepki vermemiş mi? 


Öncelikle dönemin şartlarını gözden kaçırmamak gerekiyor. 1926'dan başlayıp 1950'ye kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönemde tek parti iktidarı var ve bu parti, her türlü muhalif hareketin, düşüncenin önünü kesmiş. Şimdi bakma demokrasi, cumhuriyet, insan hakları diye nara attıklarına. Tarih, bu işin nasıl yapıldığını ve kimlerin neler yaptığını bize çok net olarak söylüyor. 1930 ve sonrasında ezan Türkçe okutulurken, bir yandan da hutbe ve vaazlar Türkçe'ye çevrilmiş, camiler de bu konuda devamlı denetlenmişti. Hatta imamlar, verecekleri hutbe ve vaazların bir örneğini müftülüklere göndermek zorundaydılar. Arapça tekbir getirenler bile adliyeye sevkediliyordu. Kırşehir'in Kaman ilçesinde Arapça tekbir getiren bir müezzin bile Ankara'ya şikâyet ediliyordu. Böylesi bir ortamda insanlar tepki olarak sadece camileri satın alıp muhafaza ediyorlardı. Hiç kullanmadan korudukları bu camileri, 1950'de Demokrat Partisi iktidarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yeniden cami olarak kullanılması için bağışladılar. O dönem şartlarına bakildigin- da bence gayet güzel bir tepkiydi. 


Bu saçma sapan uygulamayı yapanlara halk, “Siz gidersiniz, mezarınızda külleriniz kalmaz; ama bu camilerin, tekkelerin cemaati hiçbir zaman eksik olmaz” dediler yani. 
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Mücahid Mürşidler ve 


Tasavvufi Duruş 


15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok garip şeyler oluyor abi! Birileri bilerek, isteyerek bu ülkenin çimentosu olan tasavvufi yapıları hedef alıyor ve bir yerlere de hedef gösteriyor. Yoksa ben mi yanılıyorum? 


Keşke sana yanıldığını söyleyebilseydim. Ama dogru diyorsun. 15 Temmuz sonrasındaki süreçte bu tehlikeyi ilk olarak gören ve meselenin ehemmiyetini anında fark ederek gereken uyarıları yapan Yusuf Kaplan da senin bu dediklerini doğruluyor. Yusuf Kaplan, bu ülkeyi, bu coğrafyayı gayet iyi biliyor. Doğal olarak bu coğrafyada oynanmak istenen oyunların da farkında olan bir isim olarak uyarılarda bulunuyor. Ne gün anlarız, ne gün bu suni gündemlere karşı bir çözüm üretiriz, bilemiyorum. 


65 


Amacı bağcıyı dövmek olan bu hastalıklı zihniyetin derdi ne abi? Yani böylesine bir badire atlatmış olan ülkede, konuşulacak mesele bunlar mı şimdi? 
Bütün derdimiz bitti, sokağa çıkıp vatan savunması, millet, bayrak, din ve devlet müdafaası yapan insanları hedef tahtasına koymak da ne! 


Resmin bütününe bakmak lazım. Yoksa tesbitlerin hatalı olur, eksik olur, sonucu yanıltıcı olur. 15 Temmuz sonrasını düşünerek bu işin içinden çıkamazsın. Bu kavganın öncesi var. Türkiye'de Ehl-i sünnet dışı akımların her zaman hedef odağında, Anadolu'nun mayasını oluşturan Ehl-i sünnet ve tasavvuf kurumları olmuştur. 
15 Temmuz sonrasında da Fetö terör örgütünü bahane- 
ne eden bu malum güruh, eski düşmanına saldırmak için fırsat yakaladı ve şimdi bunu kullanmaya çalışıyor. 
Bu işin, tıpkı Fetö örgütünün yaptığı gibi fitneye sebep olacağını düşünmüyorlar, bu ülke insanının birliğine, dirliğine zeval getireceğiyle ilgilenmiyorlar. Onlar, eski hasımlarını karanlıkta yakalayan korkaklar gibi hareket ederek üstüne çullanmaya, ona zarar vermeye çalışıyorlar. Mesaj açık ve net: Fetö cemaatti; bakın, bunlar da cemaat. Şimdi devleti bunlar ele geçirecekler! 


İyi de abi, esas bunu iddia edenler devlette kadrolaşmaya çalışıyorlar. Eğer birileri, bir yerleri ele geçirmeye çalışıyorsa, bu kendileridir. Bizi bu kadar saf mı sanıyorlar? 


Sorun da bu ya! Seni bir şey sanmıyor adam. Senden haberi yok. Seninle ilgilenmiyor. Sen, onun için bertaraf edilmesi, eğer bir gücün varsa kırılması gereken düşmansın. Zaten sosyolojik olarak adam gibi bir okuma yapamadıkları için bu hataya düşüyorlar. Tıpkı 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Fetö'nün yaptığı gibi. Onlar da, “Halk kahve masasından kalkıp sokağa çıkmaz, perdeyi açıp dışarı bakmaz” diyerek halkı küçümsemediler mi? Kendilerinin, olumsuz manada elit bir gruba dönüştüklerini göremediler. 
Sokaktan, halktan, halkın gerçeklerinden koptuklarını farkedemediler. İkiyüzlü ve riyakâr bir yapı kurdular. 
Bunun sonucunda da hatalı tesbitlerle ahmakça, haince bir işe girdiler. Şimdi de birileri kalkıyor, bu toprakların hamurunu yoğuran tasavvufu, tasavvuf değerlerini hedefe koyuyor. Bu alicengiz oyunu yeni değil, çok eski. 


Bunların tasavvufla derdi ne abi? Dergâhlar, tekkeler, zâviyeler bunlara ne yaptı? 


Ortalama bir Batılı aydının, bu topraklarla ilgili yaptığı tesbiti yapamayacak kadar kendi insanına, kendi tarihine, kültürüne, coğrafyasına yabancı olan Ehl-i sünnet karşıtı bu kafa yapısı, meseleleri kendi hakikati içinde değil de, zihinlerindeki durumla değerlendiriyor. Yani tasavvufun, dergâhların ne olduğunu, tarihi süreçleri, Anadolu insanını ve onun irfanını bilmezler. 
Bilmedikleri için de meseleye dışardan bakarak hatalı, haince tesbitler yaparlar. Genel kafa şu: “Tasavvuf, müslümanları miskinleştiren bir şeydir. Dergâhlar, miskinler tekkesidir.” Adamın kafası en baştan böyle hastalıklı bir tesbit yapınca, vardığı her sonuç da hastalıklı oluyor haliyle. Yusuf Kaplan, sosyal medya üzerinden, çıktığı televizyon programları aracılığıyla işin hakikatini anlatmaya çalışıyor. 


Öyle deme abi, Malcolm X ne diyor: “Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter.” 


Bu kez çok iyi yakaladın. Hakkını vermeliyim. 
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Biz de bir şeyler biliyoruz tabii abi. Oradan bakınca boş gibi görünsem de aslında bende de keşfedilmeyi bekleyen cevherler var aslında. 


Hemen meseleyi sulandırma. Şimdi gelelim işin tarihi boyutuna: Gerçekten tasavvuf veyahut dergâhlar, bu adamların dediği gibi miskinler tekkesi midir? Eğer tarih ilmi içinde bu soruyu sorarsak, alacağımız cevap açık ve net: Bu iddianın sahiplerinin akıl hastahanesin- de tetkiki gerekir. 18 ve 19. yüzyıl, her türlü teknik imkânlarla Batı sömürgeciliğinin İslâm ülkelerine hücum etmeye başladığı asır olmuştu. Öteden beri sömürgecilerin hedeflerinden biri olan Afrika kıtası da bu yüzyılda âdeta talan edilmiş, özellikle müslümanların yaşadığı topraklar parsel parsel kuşatma altına alınmaya başlamıştı. Batılı devletlerin sömürge yarışında işgale uğrayan topraklarda, müslüman halkların verdiği mucadelede tasavvuf ehlinin duruşu, Batı sömürü ve işgalinin seyrini etkileyen son derece önemli bir faktördü. 
Dergâhların sömürgeci karşıtı tavrı, coğrafyanın geneline yayılmış ve işgale karşı güçlü bir halk direnişinin ortaya çıkmasına etken olmuştur. 


Yani tasavvuf okulları, miskinliğin aksine, bulunduğu her yerde sömürgeye ve gâvura karşı mücadele vermiş, diyorsun. 


Sadece onu demiyorum. Bu işin Afrika kıtasıyla bitmediğini, Anadolu topraklarından Kafkas dağlarına kadar sömürgecilere dünyayı dar ettiğini de söylüyorum. 
Tasavvufa, tekkelere laf edenler, dil uzatanlar biraz tarih okusalar bu hakikatleri görürler. Bu söylediklerimiz bir bilmeceye sarılı muamma değil ki! Her isteyen bu gerçekleri kolayca bulup görebilir. Yine meselemize dönecek olursak, sömürgeye karşı “Süfi Direniş” olarak adlandırabileceğimiz bu başkaldırı ve cihad hareketleri, tabii olarak farklı tarikatlara mensup mürşidlerin önderliğinde devam etmişti. Libya'da Muhammed Senüsi ve Şeyh Ömer Muhtar, Somali'de Muhammed b. Abdullah, Sokoto'da Osman b. Füdi, Sudan'da Muhammed b. Abdullah hazretleri, Afrika'da cihad ve direnişin ilk akla gelen büyük isimlerden birkaçıdır. 


Cezayir'de yıllarca Fransız sömürge güçlerine karşı amansız bir mücadeleye girişen Emir Abdülkadir el-Cezâiri hazretleri vardı abi. Onu da unutmayalım. 
Yine Kafkasya direnişini başlatan Şeyh Mansür ve onun açtığı yolda Kafkas halkının direniş mücadelesini bayraklaştıran Şeyh Sámil vardı. 


Bakıyorum da dersine iyi çalışmışsın. İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyan güçlerinin Haçlı kafasıyla sömürgecilik yarışı içerisine girmesi; Kafkasya, Kuzey Afrika ve Anadolu topraklarının kelimenin tam anlamıyla talan edilmesine, bölgede yaşayan halkın özgürlükleri ile birlikte her türlü zenginliklerini ve kültürel değerlerini kaybetmesine kapı açıyordu. Sömürüye, işgale ve her türlü tecavüze; haksızlığa, işkenceye karşı direnen bu coğrafyaların müslüman halkları, sayı ve teçhizat bakımından kendilerinden kat kat üstün işgalci güçlere kar- 
31 koyuyor, cihad ediyordu. Şimdi tam burada sormak 
lazım tasavvufu eleştiren bu aklı evvellere: Bu direniş, bu cihad neyle oluyordu? Nasıl oluyordu? Bu işi kimler başlattı, nasıl yaptılar? Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya, oradan da Anadolu'ya uzanan sömürgeciliğe karşı başkaldırı ve cihad hareketlerinin en önemli itici gücü, bölgede her zaman var olmuş ve halen de var olan tarikatlar ve zaviyelerdi. Tasavvufi hareketlerin cihad mücadelesinde ön ayak olması, müslüman halka bağımsızlık şuurunu ve ruhunu aşılaması halkın, cihada ve kendisine olan güvenini artırıyor, düşman karşısında manevi bir güç oluşturuyordu. Bunu görmek, bunu anlamak bu kadar zor mu? Eğer maksat üzüm yemek değil de bağcıyı dövmekse, zor tabii! 


Mesela, Senüsi tarikatı abi! Onlar hem Fransız hem de İtalyanlara karşı savaşmışlardı. Hatta Anadolu'daki Milli Mücadele'ye de iştirak etmişlerdi. 


Afrika'da doğup gelişen ve büyük hizmetler ifa eden Senüsiler, yetiştirdikleri önemli simalarla Fransızlar'ın ve İtalyanlar'ın sömürgeci faaliyetlerine karşı uzun yıllar cihad mücadelesinde bulunmuş tasavvufi bir hareketti. Bu tarikat, başlangıçta Afrika'nın kuzey bölgelerinde, müslüman olmakla birlikte asırlar içinde dinin hükümlerini unutan halkların eğitilmesi için çaba harcamış, Afrika'nın iç bölgelerindeki yerlilerin İslâm'a girmesi için büyük gayret sarfetmişti. 


Kafkasya'yı da unutmayalım istersen. Orada da miiridizm hareketi çok etkiliydi neticede. Şeyh Mansür, Şeyh Şâmil vardı. 


Sen Rus musun? 


Yok abi! Nereden çıktı şimdi bu soru? 


O zaman “müridizm” tabiri de ne? Bunu Ruslar kullanır. Kavramların da kelimelerin de müslümanca olmalı. Yoksa nasıl müslümanca düşüneceksin? Ruslar'ın múridizm diye adlandırdığı “gazavât” hareketi, oryantalist bir bakış açısıyla yapılan müsbet bir işe menfi bir tanım 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verme gayesini taşır. Sen bu tuzağa düşemezsin. Böyle bir lüksün yok. Gazavât hareketi, bölge halkının, özgürlük ruhunu yaşatmasına vesile olan çok önemli bir hareketti. Kafkasya'daki tüm bölgelerde işgal ve sömürüye başkaldıran, düşman karşısına çıkarak ilmiyle, malıyla ve canıyla cihad edenler, tasavvuf önderleriydi. Bu müstesna insanlar, barış zamanında halkın manevi ve dini eğitimiyle ilgileniyor, cihad zamanında da öne çıkarak bağımsızlık, din ve devlet uğrunda kendi insanını organize ediyor, onları cihada hazırlıyordu. Şimdi yine, “Tasavvuf, müslümanları miskinleştiriyor” diyen güruha dönüp sormak lazım, bu saydığımız bölgelerde yapılan sömürge faaliyetlerinde siz neredeydiniz? Savaş zamanında cepheye koşan, barış dönemlerinde sosyal hayatın içinde olan bu insanlar mı miskin? Eğer bu insanlar miskinse siz kendinizi nasıl tanımlayacaksınız acaba? 


Tamam abi, sıkıntı yok, ikna oldum ben. Ama sen gerildin sanki biraz, sakinleş istersen... 


Gerildim çünkü oynanmak istenen oyunun farkındayım ve bu durum beni çok kızdırıyor. Özellikle son yıllarda bu memlekette tasavvuf ehlinin pasif, tasavvufun da insanı pasifleştiren bir özelliği olduğu vurgulanıyor. Böylesi büyük bir yalan karşısında dehşete kapıliyorum ve benim gibi dehşete kapılmayan insanların da dehşete kapılmasını istiyorum. Eğer tarihimizi okumazsak, siyer kitaplarından nasibimizi almazsak başımıza daha çok felaket gelecek. 


Okumak demişken abi, hemen sorayım; bu konuda bilinçlenmek için nerden başlamayı tavsiye edersin? 


71 


Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar geniş bir yelpazede savmış, mücahidlik yapmış, şehid olmuş mürşidlerin hayatlarını anlattığımız Mücahid Mürşidler bir giriş kabilinde okunabilir. Hayatları ve cihatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız bu güzide simaların bilinmesi, öğrenilmesi; bugünkü konjonktürde daha da elzem bir hale geldi. Hakikatte tasavvuf ehlinin pasiflik şöyle dursun, en aksiyon insanları bünyesinde barındırdığı, müslümanların tembelleşmesine, pasifleşmesine müsaade etmediği gerçeği görülmelidir. Müslüman halkların ve coğrafyaların işgale uğradığı anda tekkeleriyle, müridleriyle ayağa kalkan mücahid mürşidler, bu hakikatin en önemli delilidir. Aksi takdirde Ömer Muhtar, Şeyh Ahmed Senüsi, Osman b. Füdi, Şeyh Mansür, Şeyh Şâmil, İzzeddin el-Kassâm gibi şahsiyetlerin hayatları ve mücadelelerini nasıl izah edeceğiz? Aslında meselelere tarafsız gözle bakılsa bugün tasavvuf ehlini pasif olmakla, müslümanları pasifiz etmekle suçlayanların bizzat kendilerinin pasif bir halde oldukları, hayatlarının neredeyse hiçbir bölümünde cihada yanaşmadıkları görülür. Şimdi bu faydasızlar topluluğu kalkmış, kimlere dil uzatıyorlar? Benden sana son bir nasihat: Sakın búyüklere dil uzatma. Onlar kendilerini korumasalar da Allah, dostlarını korur. 


Bunu hep aklımda tutacağım abi. 


Bugün müslümanların yaşadığı coğrafyalarda devam eden işgal, zulüm, baskı ve şiddetin her türlüsü devam ediyor. Yine bugün modern sömürgeci mantıkla mücadele edenler, bu tasavvuf kurumlarıdır. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan insanların da yine bu düşünceden insanlar olması, belki birilerinin aklının başına gel- 


72 


mesine vesile olur. Göz, görmek isteyince önünde perde kalmazmış. Görmek istemeyen kadar da profesyonel bir kör bulamazsın. Unutmadan tekrar hatırlatayım, son zamanlarda hakikatleri dile getiren Yusuf Kaplan hoca- yı da dinlemeyi ihmal etme. Bazan on kitaptan alacağın bilgiyi, bir münevverin bir saatlik sohbetinden alırsın. 
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BATI TARİHİ 


Kötü Bir Tatar Şakası: 
Kara Veba 


Abi, son zamanlarda hep gündeme bağlı konuştuk, farkında mısın? 


Ben, sadece senin sorularına cevap veriyorum kar- 


deşim. Öyle çetele tutmuyorum, not almıyorum yani. 


O zaman bugün, eski sohbetlerimiz gibi yine tarih konuşalım abi. Hatta Avrupa tarihi konuşursak daha da güzel olur. 


Sen, Avrupa tarihi der demez tuhaf bir şekilde zih- 


nimde kara veba meselesi belirdi. 


O zaman hemen başlayalım abi. Nedir bu kara veba meselesi? Batı'daki mezhep savaşlarından daha fazla insan öldürecek değil herhalde... 
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Önce dinle, sonra kararı kendin verirsin. İlk olarak 
14. yüzyıldan başlayalım. Sonra ileri ve geri giderek kara ölüm de denen bu meselenin genel bir çerçevesini çizelim. 13301u yıllarda dünyada genel anlamda bir iklim değişikliği yaşanmıştı. Bunun sonucunda da bozkırlarda yaşayan kemirgenler bu iklim değişiminde yok oldular. 
Böylece tarihin cilvesi diyebileceğimiz bir şekilde hem kuru rüzgârlar hem de sıcaklar, bakteri taşıyan pireleri bozkırlarda hayat süren Moğollar'ın yaşam alanına taşıdı. Bu pirelerin özelliği nedir diyecek olursan hemen söyleyeyim de sözümü kesme fırsatın olmasın. Pireler, veba taşıyan hayvanlardı ve bu küçük cüsseli hayvanlar, İpek yolu gibi büyük bir güzergâhı Moğollara birlikte dolaştılar. Bu seyahat sonucunda Çin, Hindistan ve Asya'nın belli bölgelerinde vebayı taşıyan pireler yüzünden salgınlar baş göstermeye başladı. 25 milyon insanın canına kasteden veba, Anadolu üzerinden Akdeniz kıyılarına ulaşıp buradan Polonya, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yayıldı. Veba hastalığı çok ölümcüldü ve bu yüzden de “kara ölüm” adıyla anılmaya başlanmıştı. Ancak veba sadece insanları öldürmekle kalmamış, Avrupa'nın sosyal hayatını, toplumsal dokusunu da ölümün eşiğine getirmişti. Girdiği coğrafyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan hastalık, Avrupa'nın ekonomik ve kültürel yapısını da değiştirdi. Sosyal ve siyasi olaylar, yıllarca süren savaşlar bile bu kadar büyük bir iz bırakmamıştı. 


Bir dakika abi, artık araya girmem gerekiyor galiba. Pirelerin üzerinden yola çıkan veba Avrupa'da 25 
milyon insan öldürdü dedin az önce, farkında mısın? 


Evet, farkındayım. O dönem Avrupa'nın nüfusunun 75 milyon olduğunu söylemeyi de unutmuşum. 
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Yaşanan dehşeti daha iyi anlaman için bu bilgiyi de ila- ve edeyim. 


Bu dediğin tam bir kâbus haritası! Avrupa'nın üçte biri yok olmuş ama sen çok normal bir olay gibi anlatıyorsun. Soğukkanlılığın beni bile korkuttu, ne yalan söyleyeyim. 

Ben, olan havadisi naklediyorum sadece. Oturup ağlama, ah vah etme benim işim değil. Hem daha bir şey anlatmadım ki! Sen meseleyi biraz daha dinle de Avrupa'da değişen tek şey nüfus yapısı mı yoksa başka şeyler de var mı, o zaman gör. Acele etme yani. 


Peki, seni dinliyorum abi. 


Önce şunun altını çizelim, salgının yayılma hızı çok büyüktü ve bir türlü durdurulamıyordu. Hatta 1346 yılına gelindiğinde veba yüzünden Hindistan'dan Suriye'ye kadar her tarafın cesetlerle dolduğu söyleniyor. Sohbetin başında da söylediğim gibi İpek yolu kervanlarının taşıdığı bu kara veba, 1346 yılında Rusya'ya hâkim olan Tatarlar arasında da yayılmaya başlamıştı. O dönemde Kefe şehrinde yaşayan Cenevizliler, Tatarlar tarafından veba salgınının baş sorumlusu olarak görüldü. 


Araya girmeyeyim diyorum da dayanamıyorum abi. İyi de neden Tatarlar suçlu? Yine mi Türk korkusu, yine mi Türk düşmanlığı? 


Sen prematüre mi doğdun arkadaş? Azıcık sabret hele. Zaten onu anlatacağım. Cenevizliler, veba salgınını Türk korkusu ya da Türk cezası olarak almadılar. 
Mesele bu noktada bambaşka bir durum arzediyor. Zaten ortada bir veba salgını var. Koca İpek yolunu dolaşmış gelmiş bu hastalık. Tatarlar da bu Moğol ordusundan beter salgından kurtulmak için Cenevizliler'i ortadan kaldırmak gerektiğine karar vermişler. Onlar da vebanın sorumlusu olarak Cenevizliler'i görmüşler yani. Ancak Tatarlar, Cenevizliler'le savaşırken vebaya yenilmeye başlamışlar ve ordu, salgından dolayı perişan olmuş. İşte tam burada Avrupa'nın kaderini belirleyecek bir şey oldu. Tatarlar, kendilerini perişan eden veba hastalığını Cenevizliler'e bulaştırmak için vebadan ölen askerlerin cesetlerini mancınıkla Kefe'ye fırlattılar. 
Yani hastalık taşıyan cesetleri duvarın arkasına attılar senin anlayacağın. Görünüşte şehri alamayan bir ordunun kızgınlıkla yaptığı öfkeli bir hamle gibi duran bu olayın sonucunu belki de Tatarlar da düşünmedi. 


Peki, sonra ne oldu? 


Olan şu, Tatarlar'ın saldırılarından kurtulmak isteyenler, gemilere hücum ederek Akdeniz'e doğru hareket ettiler. Ancak gittikleri her limana Tatarlar'dan aldıkları vebayı da götürüyorlardı. Çaresiz bir şekilde sürüklenen Cenevizliler, salgını da gittikleri her limana taşıdılar. Tedavinin faydasız kaldığı salgın İtalya'yı kasıp kavurdu; şehirlerde yaşayan insanların yarıdan çoğu öldü. 


Kötü bir şaka gibi başlamış her şey yani. 

İtalya'yı geçip Fransa ve İspanya kısmına gelelim şimdi. Fransa ve İspanya'ya yayılan veba, sanki ses hızın- da ilerliyor, geçtiği her yeri harabeye çeviriyordu. 1348'de salgın, İngiltere'yi sardı. Manş denizindeki adalarda yaşayan balıkçılar ölünce oradan gelen balık sevkiyatı da durdu. Bazı yerlerde cenazeleri kaldıracak rahip dahi kalmamıştı. Ölenlerin günahını çıkarma görevi olan ruhban sınıfı vebaya yakalanırken tüccar ve asiller, bu riski taşımadıkları için vebadan kısmen kurtulabiliyorlardı. 
İngiltere'de nüfusun üçte biri vebaya yenik düşerken bu salgından nasibini köpekler, kuşlar ve inekler de alıyordu. Sokaklar çürümüş ve köpekler, kediler, domuzlar tarafından parçalanmış cesetlerle dolmuştu. Eğer şehir deniz kıyısındaysa, cesetler sandala koyulup açığa goturülüyor, imkân varsa orada ateşe veriliyordu. Kokuşmuş cesetler yüzünden şehirlerde gökyüzü akbaba sürüleriyle dolup taşmaya başlamıştı. Bazı yerlerde şehirler, aç kurtların saldırılarına uğramıştı. Ölülerin sayısı bu kadar çok olunca, onları gömmek de bir mesele olmuştu. 
Cesetler, büyük çukurlar kazılarak toplu gömülüyordu. 
15.000 cesedin gömüldüğü çukurlar bile vardı. Senin anlayacağın şehirler, koca bir mezara dönmeye başlamıştı. 
Hastalığın hızla ilerlemesinden daha kötü olan şey de durdurulamaması, önüne bir türlü geçilememesiydi. 


Abi tamam da, en başa dönersek nereden çıktı bu veba? Yani bu işler nasıl oldu da bu hale geldi? Sadece Tatarlar'ın yaptığı kötü bir şaka meseleyi tetiklemedi desil mi? Başka bir tetikleyici unsur olması lazım değil mi? 


Senin de dediğin gibi; sadece Tatarlar'ın, Cenevizliler'e kızıp da vebalı cesetleri kötü bir şaka gibi mancınıklarla atması yüzünden işler içinden çıkılmaz bir hale gelmemişti. İşin hem tarihi arka planı hem de insanoğlunun şımarıklığı hatta nankörlüğü vardı. Kısa bir özet yapmak gerekirse Avrupa, 8. yüzyılda 25 milyon nüfusa sahipti ve elindeki doğal kaynaklar da bu nüfusa bakabilecek bolluktaydı. 13. yüzyıla gelindiğindeyse nüfus, 
75 milyon olmuştu. Derken bu kadar kalabalık bir nüfusu besleyecek kaynaklar tükenmeye başladı. İnsanlar 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da beslenme kaygısıyla ormanları yok edip bataklıkları kurutarak otlakları tarlaya dönüştürdüler. Hayvanlar yerlerinden edilince gübre miktarı azaldı. Ekim alanlarının artmasına rağmen üretimde bir artış görülmedi. 
Bu arada, yetmiyormuş gibi bir de iklim değişiklikleri baş gösterdi. Havalar gittikçe soğuyor, göller donuyor, otlaklar buzullarla kaplanıyordu. Avrupa'da 1308-1332 yılları arasında kıtlık devri yaşandı. İnsanlar da bu kıtlık döneminde ısırgan otundan kediye, köpeğe varıncaya kadar ne buldularsa yediler. Mutfak kültürü, damak tadı dediğin şey bu kıtlık zamanında rafa kalkmıştı. Yenebilecek bir şey bulunduğunda, onun ne olup ne olmadığına bakılmıyor ve hemen mideye indiriliyordu. İşte böylesi bir durumun üstüne veba salgını geldi. Yani koruyucu kalkanların düştüğü, insanların en zayıf olduğu bir noktada salgın başladı ve yayılması da bu zayıflıklar nedeniyle daha hızlı oldu. Kısacası kardeşim, doğanın dengesini bir yerden bozduğunda veyahut zinciri bir yerden kopardığında, kırdığında onun arkası geliyor ve her şey birbirine bağlı olarak bir felaket gibi karşına dikiliyordu. 


Bir nevi kelebek etkisi diyorsun yani. Anlattıklarından bunu anladım ve yine insanın büyük belaları 


kendi başına kendisinin açtığını gördüm. 


Kelebek etkisi tanımı hoşuma gitti. Domino taşları etkisi de diyebiliriz. Sen bir taşa dokunup onu yıkıyorsun ama o başka taşları deviriyor ve ortaya bir felaket çıkıyor. Küçük bir kartopunu dağdan yuvarlamak gibi bir şey yani. 
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Peki, Avrupa'nın vebadan önce ve vebadan sonra yapısında veyahut sosyal hayatında nasıl değişiklikler oldu? 


Mesela, vebadan önce işsizlik oranı gayet yüksekti ancak vebayla birlikte Avrupa'nın neredeyse üçte biri ölünce, işsizlik oranı düştüğü gibi işçi ücretleri de inanılmaz derecede arttı. Hatta şöyle söyleyeyim; bir kişinin iki gün çalışması, bir ayını kurtarmaya yetecek bir hale gelmişti. 


Kiminin mutsuzluğu kiminin rahatına, refahına neden olmuş resmen. 


Öyle. .. Bir iki noktanın daha altını çizeyim. Mesela, 
14. yüzyılda “yok edilme aşamasına gelen ormanlar” gibi bir sorun vardı ya! İşte veba salgınıyla birlikte bu tehlikeden de kurtulmuş olundu. Din adamları arasında ölüm oranlarının yaygın olması yüzünden Latince bilenlerin sayısı azaldı. Latince bu yüzden güç kaybedince Latince bilmeyen mahalli dil sahibi insanlar kiliselerde görev aldılar. Latince bilen neredeyse kalmadığı için eski filozofların klasik eserleri her ülkenin kendi diline tercüme edildi. Bu arada vebaya karşı hiçbir şey yapamayan kilisenin otoritesi zayıfladı, kilise insanların güvenini kaybetti. Dini bilgisi olmayanların kiliseye doluşması ve sahtekârlık yapmaları da kilisenin kalan itibarını yerle bir etti. Bu nedenlerin sonunda da reform hareketleri ortaya çıktı. 


Abi, sen de meseleleri birbirine bağlayıp domino etkisini arttırmaya bayılıyorsun. Ormanların yok edilmesinden Latince'ye getirdin ya meseleyi, helâl olsun vallahi! 
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Meseleyi oraya ben değil; tarihçiler getiriyor aslanım. Unutma, ben sana tarih anlatıyorum, tarih yazmıyorum. Bu dediklerimi ben yazsam, kaynak olarak verilsem belki haklı olabilirsin ama ben burada sadece naklediyorum. Sohbeti de böylece tamamlamış oluyorum. 


Öyle de abi, bıraksam işi getirip yahudilere bağlayacaktın az daha. Neyse ki araya girdim de seni frenledim. 


Nasıl da unutmuşum yahudi meselesini. 


Yuh abi artık! Ben şakasına söylemiştim yahudi kısmını... 


Tarih şaka yapmıyor ama. Kaynaklara başvurursan Avrupa'da vebanın nedeni olarak yahudilerin görüldüğünü sen de görürsün. Tabii her zamanki gibi suçlu bulununca da müthiş bir yahudi saldırısı başladı Avrupa'da. Şaka gibi görünüyordu ama gerçekten Avrupalılar, yahudilerin yok edilmesiyle vebanın biteceğine inanıyorlardı. 1348 yılında ilk katliamlar, Güney Fransa'da başladı. Narbonne ve Carcasone'deki yahudilerin tamamı öldürüldü mesela. Basel'de bu öldürme olayları biraz da hayal gücüyle yapıldı. Ahşap evlere doldurulan yahudiler ateşe verildi. Bavyera ve Erfurt'ta 15.000 
yahudi öldürüldü, Strasburg'da 2000 yahudi diri diri yakıldı. Şunu da unutma ki tüm bunlar, öfkelendiği için vebayı gönderen tanrıyı yatıştırma adına yapılıyordu. 
O dönemde Avrupa'nın her yerinde bu tarz şiddet olayları görülüyordu. Gözü dönmüş Avrupalılar'ın katliamlarını bilen bazı bölgelerdeki yahudiler, bu insanların eline geçmemek için kendilerini yakıyorlardı. Çünkü Tanrı'nın öfkesini dindirmek için ayağa kalkan koca 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bir kıta, bazı yerlerde yahudileri kazığa geçiriyorlar ya da fıçıların içine balık istifi yapıp nehirlere atıyorlardı. 
Böylesine korkunç ölümlerle karşılaşmamak için kendilerini öldürenler de çıkıyordu ortaya. 


İyi de abi, hiç biri de kaçmayı düşünmemiş mi? 
Avrupalılar'ın gelip kendilerini diri diri yakmasını, fıçılara doldurmasını hatta kazığa oturtmasını nasıl bekliyorlardı? Tek çözüm intihar mıydı? 


Elbette tek çözüm kendini öldürmek değildi. Bazıları kaçmayı deniyordu ancak kaçmaya çalışırken yakalananlar da bu akıbete uğruyordu. Başarılı olanlar da genelde Rusya ve Polonya'nın yolunu tutuyorlardı. 
Ama neticede her zaman birçok kötü olayın sorumlusu olarak görülen yahudiler yine sorumlu görülmüştü. 
Avrupa içinde hep bu psikolojiyle yaşadılar. İspanya'da da kıyıma uğramışlardı ve o zaman da yardımlarına Osmanlı Devleti yetişmişti, yani müslümanlar. Her ne kadar onlar bugün Kudüs'te müslümanlara zulmü reva görseler de biz, Avrupa'nın onları yaktığı, kazığa oturttuğu zamanlarda korumuş, kollamış idik. İnsanın hafızası olmalı, eğer olmazsa her şeyi unutursun ve avcıyı değil de avı suçlu bulursun. 
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Roma'yı Kim Yaktı veyahut 
Ne Yaptın Neron? 


Abi, tarih için “değiştirilebilen, müdahale alanına açık ve her zaman kendisine dokunulmuş bir ilim” diyebilir miyiz? 

Sadece tarih için değil, sosyal ilimler de dahil hiçbir zaman bu kadar kesin ve net bir cümle kurmamalısın. 
Bir söz vardı, “Değiştirebileceğimiz tek şey geçmiştir. 
Biz de onu her zaman değiştiririz” belge olmadan bu kadar kesin konuşmak seni yanıltabilir. Tarihte hatalar, bilgi yanlışları hatta efsaneler olabilir ama belgesini ortaya koyamadığın bir konuda tarihi yahut geçmişi, eskilerin efsanelerini söylüyor diye toptan kaldırıp atamazsın. Bu işin bir ilmi ciddiyeti olmalı, değil mi? 
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Peki işin efsane kısmını ne yapacağız? Tarihin efsaneler aracılığıyla ortadan kaybolmasıyla gerçeğin yok olup uçmasını görmeyecek miyiz? 

İlk olarak Roland Barthes'in bir tesbitini aktarayım sana: Barthes, “Efsane, sözünü ettiği nesneyi tamamen tarih ilminden yoksun bırakır. Tarih, efsane içinde buharlaşır” der. 


Hah, tamam işte! Ben de tam olarak bunu söyledim demin. Ama benim kendime has bir tarzım ve üslubum var. 


Bakıyorum da tevazu ceplerinden taşıyor. Barthes'e yakın bir söz söylediğin için benden bir plaket ya da şilt falan beklemiyorsun değil mi? 


Ama en azından küçük bir takdir olabilirdi abi. 
Neticede her zaman kibarca attığın fırçalarını yiyorum. 

Öğrenmek ciddi bir iştir. Barthes'in dediği gibi eğer tarih efsanelerin içinde buharlaşıyorsa geriye dönerek bazı meseleleri, bazı olayları yeniden okumalıyız. Buradan çıkacak sonuç; tarihin her zaman değiştirilen, müdahale edilen, güvensiz bir alan olduğu değildir. Senin sıkıntın da burada işte, Demba Ba gibi top alıp çalım atıyorsun ama son vuruşların aynı Sabri Reis! 


Peki, o zaman ne yapmamız lazım? Tüm tarih kitaplarını yeniden mi okumalıyız? Ya da belgeleri tekrar okuyup bilgilerin sağlamasını mı yapmalıyız? 


Sırayla gitmeye ne dersin? Her işin bir usulü vardır. 
İlmi disiplinlerin de kendi içinde usulleri var. Bir bilgi hatalı çıktı diye tüm insanlık tarihine ait belgeleri okuyacak değilsin. Bunu yapmaya kalksan da ömrün yetmez. 
Sorunlu gördüğün, efsanelerin içinde tarihin kaybolduğuna inandığın şey neyse oradan başlayacaksın. Sadece o olayı ele alacaksın, onunla ilgili belge ve dokümanları tekrar okuyacaksın. Hatta bu da yetmeyecek, o konuda yazılmış yeni eserler, makaleler var mı diye araştıracaksın. Mesela, “İmparator Neron neden Roma'yı yaktı?” 
diye sorulduğu zaman bunun bir efsane hatta büyük bir yalan olduğunu söyleyeceksin. 


Nasıl yani? Neron Roma'yı yakmadı mı? 


Birincisi, Roma gibi koca bir şehri yakmak o kadar kolay bir şey değil. İkincisi, sohbetin başında tarihten ve belgelerden şüphe duyan, onlara güvenmeyen o genç ama gururlu çocuğa ne oldu? Neden hemen yazılan şeylere olan itimadın arttı birden? Sarayın balkonunda keman çalarak ateşe verdiği şehri izleyen bir imparator anlatısı sana inandırıcı geliyor mu? Neron'un kişiliği ve imparatorluk süresince yaptığı icraatları hakkında neler biliyorsun ki yangının ortasında dama çıkıp arya söyleyen bir deli modelini hemen kabulleniyorsun? 


Abi be, bir kere de beni dövmeden anlatsan olmaz mı? Moralim bozuluyor sonra, meselenin devamını takip etmekte zorlanıyorum vallahi. 


Tamam tamam, bir şey demedik. Bak, meselenin aslı şöyle: Kendisinden önceki imparator Cladius ölünce tahta Neron çıkmıştı. Milattan sonra 54-68 yılları arasında Roma imparatoru olan Neron, kaynaklarda âdi, açgözlü, zalim, bencil, şehvet düşkünü biri olarak anlatılır. Aslında bunlar doğrudur da. Neticede üzerine konuştuğumuz adam; küçük kardeşi, annesi ve hamile 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olan ilk karısını öldürten biridir. İmparatorken tiyatrocu olmaya heves eden Neron, bir deli rolü oynamıştı. 


Büyük bir şair olduğuna inandığını duymuştum ben de. Hatta atlet olma hevesi de varmış bir aralar. 


Milattan sonra 68 yılında kendi boğazını keserek ölürken, “Benimle bir sanatçı ölüyor” demişti. Onun Roma'yı yaktığı efsanesine bakarsak 64 yılında şehri yaktırmış ve tam bir hafta süren yangın sırasında saraydaki Miken kulesine çıkıp hem şehrin yanışını seyretmis hem de keman çalıp aryalar okumuş. Burada anlatılan sahneye baktığımızda, karşımıza tam bir deli çıkar. Ama aynı adam, ülkedeki ekonomik kriz sırasında evsiz kalan halk için sığınaklar yaptırmış, buğday fiyatlarını düşürmüş, taşradan Roma'ya gıda maddesi taşıttırarak şehir sakinlerinin aç kalmasını önlemişti. Bu bahsettiğimiz yangın, tam bir hafta sürmüş ve rüzgârın da yardımıyla birkaç mahalleye sıçramış, şehrin tamamına yayılmıştı neredeyse. Önüne geleni yutan bir yangından bahsediyoruz. Hiç de öyle balkondan temaşa edilecek tiyatro havasında bir şey değil yani. 


Anladım abi. Demek ki bir yangın var ama bunu başlatan imparatorun kendisi değil. 

Başlatmadığı gibi söndürülmesi için de hemen şehre gidiyor Neron. 

Demek ki Neron, şehirde de değilmiş. Oysa biz onu Roma'da biliyoruz. 


Roma'da bu yangın çıktığında Neron, doğduğu şehir olan Antium'daki villasında idi. Görevliler gelip yangının çıktığını Neron'a haber verince vakit kaybetmeden Roma'ya gitti ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Romalı tarihçi Tacitus'a bakılırsa bu yangında Roma'da on mahalle yanmıştı. Zarar görmeyen mahallelerin sadece dört tane olduğunu belirten tarihçi Tacitus, yangından sonra üç mahallenin haritadan silindiğini, yedi mahallede ise sadece üç beş harabenin kaldığını yazar. Yıkım büyük olmuştur senin anlayacağın. Neron’un yangından zarar gören plepleri, kamuya ait binalardan birçoğuna ve kendi bahçesine yerleştirdiği de biliniyor. Yangından istifade şehirde bir yağma olayının olmaması için de hemen tedbir almayı ihmal etmiyor. 
Plep, Roma'da ikinci sınıf vatandaşlar için kullanılan bir kavram. Burada şu soruyu sorabiliriz şimdi: İyi de bu adam ne zaman keman çaldı? Elbette hiçbir zaman! Zaten keman dediğin alet 16. yüzyılda icat edilmişti. Eğer Neron o gün, orada bir şey çalmışsa bu keman değil lir olabilir ancak. 


Gelgelelim, 64 yılındaki yangından daha önce Neron'un Roma'da bazı mahalleleri yaktırdığı biliniyor. İlk yangın, bazı eşya ambarlarında aniden çıkmış ve rüzgârın yardımıyla da şehrin tamamını harabeye çevirmişti neredeyse. Bu yangında ise sadece bazı mahalleler yakılmıştı ve bu, kontrollü bir yangındı. Neron, Roma'nın sefalet içindeki mahallelerine bakıp buraların hayalindeki şehir için çok kötü bir görüntü oluşturduğunu dúşünüyordu. Kendisini, şehri bu kötü görüntüden kurtarmak için görevli sayıyordu. Roma için yeniden bir imar hareketi planlayan imparator, bunun için de önünde engel olarak duran bu evleri kazma kürekle yıkmayı düşünmüyordu. Onun, o kadar uzun zamanı yoktu. Bu işin, bir an önce halledilmesi gerekiyordu. Kontrollü bir yangınla hem evlerden kurtulmuş olacaktı hem de istediği gibi bir alan açılacaktı. Bu alana geniş yollar, yolların etrafına yeni Roma'ya yakışır güzellikte binalar ve tapınaklar yapacaktı. 


Yani Neron'un bir planı vardı ve o plan çerçevesinde hareket ediyordu diyorsun abi. 


Onun yaptığı şey, bir anlık bir cinnet ya da çılgınlıkla gelen yıkım değildi. Roma'daki o büyük yangın sırasında yaptıklarını hatırla! Sonra şehri yeniden imar ederken evsiz kalanlara geçici yerleşim yeri vermesine, gıda maddelerini hiç eksik etmemesine ne demeli? Buradan anlıyoruz ki 64 yılından önceki kısmi yangınla Roma'yı keyfi olarak yakmamış, bir imar düşüncesinin aşaması olarak bunu yapmıştı. Bataklıklarını kuruttuğu, binalarını süslediği, yollarını genişlettiği şehri neden yaksın ki? Zaten onun hayalinde Roma değil “Neropolis” şehri vardı. Yani Roma'yı yeniden imar edip şehre kendi adını vermek istiyordu. 


Peki, yangını çıkardıklarını itiraf etsinler diye insanlara işkence etmesi de mi efsane? Neticede hıristiyanları canlı canlı aslanlara atmış birinden bahsediyoruz. Koca bir şehri yıkan yangın için suçlu bulması gerekirse yapamayacağı işkence yoktur diye düşünüyorum. 


Birincisi, Neron, yangını çıkardıklarını itiraf etmeleri için hıristiyanlara işkence etmişti. İşin bu kısmı efsane değil. Hatırı sayılır sayıdaki insana gerçekten çok kötü muamelede bunulmuştu. Ama burada bir hatanı daha düzeltmek istiyorum. Hıristiyanların aslanlara atilması, İmparator Neron zamanında olan bir şey değildi. Bu hadiseler, meşhur Antonius zamanında cereyan etmişti. 
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Bu bahsettiğin Antonius, Marcus Aurelius adıyla bilinen “beş iyi imparator”un sonuncusu ve aynı zamanda en önemlisi, Stoa filozoflarından biri kabul edilen mi? 


Ta kendisi! Aslanların önüne insanların atılmasının onun döneminde olduğu, bugün için tesbit edilmiş bir gerçek. 
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İngilizlerin Büyük Yalanı: 
Magna Carta 


Abi, son sohbetimizde Batı dünyasının büyük yalanlarından bahsetmiştin. Konuyu çok detaylandırmadan Neron'un Roma'yı yakmadığını anlatıp, demli çayları içip hesabı da bu fakire bırakıp gitmiştin. 
Şimdi diyorum ki şu Batı dünyasının büyük yalanlarından bir tane daha anlat da verdiğimiz çay parası gözümüze buz dağı gibi görünmesin. Erisin gitsin ufaktan... Nasıl olur? 

Bakıyorum da içtiğimiz bardakları sayar olmuşsun. 
Ticaret hesabına göre tarih sohbeti yapılmaz hem. Sen merak ettiğin konuyu söyle, ben anlatırım. Neron'un Roma'yı yakma yalanını aydınlattık, o zaman ikinci bir 


yalan da Magna Carta meselesi olsun. Onu açalım, meseleyi ana hatlarıyla izah edip yalanın büyüğünü bize nasıl servis etmişler, görelim. 


Maksat muhabbet abi. Sen de çok alıngan oldun bu aralar. Ama neyse, biz konumuza dönelim. 
Bu Magna Carta meselesi hakikaten ilginç... Çünkü hukukun üstünlüğü ilkesinin birçok ülkede yerleşmesini sağlayan neredeyse ilk anlaşma olarak gösterilen bir şeyden söz ediyoruz. Hatta bu anlaşmanın ABD Anayasası ve Bağımsızlık Bildirgesi“nin temelini oluşturduğunu söyleyenler de var. En azından ben böyle biliyorum. 


Önce konuyu kısaca özetleyeyim sana. Meselenin bilinen tarihi üzerinden kısa bir alıntı yapalım ki daha sonra eleştirdiğimizde bu kısımlar işimize yarayacak. 
Magna Carta Libertatum; yani Büyük Özgürlükler Sözleşmesi, 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. 


Böyle dedin ya, hemen aklıma bir Kızılderili atasözü geldi. Suda kavga eden iki balık görürseniz, beş dakika önce oradan bir İngiliz geçmiş demektir. 


İngiliz'in adını duyunca hemen aklına bu geldi yani... Ama haksız da sayılmazsın. Neyse, mesele şu ki bu anlaşma, dünyanın bilinen ilk anlaşması olarak gösterilir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından biridir de diyebiliriz. Papa 3. Innocent, Kral I. John ve baronları arasında, kralın yetkilerini sınırlamak amacıyla imzalanmıştı. Bu sözleşmeye göre kral; bazı yetkilerinden feragat edecek, kanunlara uygun davranacak ve hukukun kendi istek ve arzularından daha önemli olduğunu kabul edecekti. Aslında süreç şöyle gelişti: 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İngilizler, Normanlar'ı ele geçirince krallar da iktidarı tamamen ele almışlar, derebeylerini de saf dışı etmek istemişlerdi. Tabii bu durum karşısında derebeyleri de rahatsızlık duymuşlar, bunu da belli ederek isyana kalkmışlardı. 150 yıla yakın bu çekişme devam etmiş, ancak Kral I. John zamanında iş çığırından çıkmıştı. Kral bütün gücünü kullanıyor, derebeyleri de bu durumdan müthiş rahatsız oluyorlardı. Fırsat kollayan derebeyleri, kralın 1214 yılında Fransızlar'a yenilmesini fırsat bilerek harekete geçtiler ve topraklarını, şatolarını, imtiyazlarını ve diğer haklarını geri almak için isteklerini krala bir taslak halinde sundular. İlk başta kral bu anlaşmayı kabul eder gibi yapsa da meseleyi sündürmeye çalıştı. Kralın sözünde durmaması üzerine harekete geçen derebeyleri ayaklanarak kralı sıkıştırdılar ve önemli şehirlerin bazılarını ele geçirdiler. Bunun üzerine |. John, 
1215 yılının Haziran ayında imzalanan Magna Carta ile 
egemenliğinin, “Baron” olarak adlandırılan büyük toprak sahipleri adına kısıtlanmasını mecburen kabul etti. 
Bu anlaşmayla kralın kayıtsız otoritesi kalkmış, kral ile feodal beylerin karşılıklı görev ve yetkileri belirlenmiş oldu. Ferman sonucunda büyük malikâne sahipleri, geniş yetkiler elde ettiler. Hatta derebeylik, daha sağlam zemine oturtuldu da diyebiliriz. 


Buraya kadar itiraz etmeyeyim dedim ama yine dayanamadım. Hani halk? Onlardan hiç bahsetmedin! 
Kral dedin, derebeyleri dedin, biri yetkilerinden feragat etti, birisi konumunu daha da güçlendirdi. Tamam ama halk açısından ne değişti? Halkın kazanımları ne oldu bu anlaşmada, onu da anlat. 
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Senin sorunun sadece sabırsız olmak değil. Buna kanaat getirdim artık; sen aynı zamanda da çok film izliyorsun. Anlattıklarımın içinde halk yok ki! Derebeyleri krala başkaldırırken halkla ilgili bir istekte bulundu mu? Onların derdi halk değil ki! Adamlar tamamen kendilerini düşünüyorlar. Kral, halkı tek başına eziyor, bunlar da diyor ki, “Pastayı sadece sen tek başına yiyemezsin, burada biz de varız. Biz ne yiyeceğiz, taş mı?” 
diyorlar. Yoksa halk, anlaşmadan önce nasıl serf idiyse, sonra da öyle kaldı. 


Serf dedin abi... Tam olarak ne manaya geliyor bu kelime? Anlamadım da... 


Serf, Ortaçağ Avrupası'nda, miras yoluyla kendisine tahsis edilen arazide toprak ağası adına çalışan köylüye deniliyordu. Toprağın ve ürünün mülkiyeti toprak ağasına ait olmakla birlikte serfler, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ürünü kendilerine ayırabiliyorlardı. 


Bu anlattıkların bildiğimiz kölelik abi. Kölelik sistemi de bu dediğin gibi. Adını değiştirip artistik bir isim koymuş elin oğlu. 

Aslında haklısın, kölelik sistemine oldukça benziyor. Bu sistemde serfler, kölelerden farklı olarak sadece satılamıyorlardı. Serfler, genellikle kendilerine tahsis edilmiş toprakta çalışmakla birlikte, bazan toprak ağası tarafından başkasına tahsis edilmemiş topraklarda da çalıştırılabiliyorlardı. 


O zaman bu Magna Carta dediğin şey, hiç de iyi bir şey değilmiş abi. Halk için hiçbir getirisi olmayan şeyi, bugün ne demeye öve öve bitiremiyorlar? 
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Acele etme, daha anlatacaklarım bitmedi. Ortaçağ'da var olan kötü yargılama sistemini biliyor musun? 


Tam olarak bilmiyorum. Biraz açsan da ne bilmediğimi daha iyi bilsem... 

Bu şiir gibi talebi nasıl karşılıksız bırakabilirim! Şöyle ki, Magna Carta sözleşmesine göre Ortaçağ'da uygulanan işkence ile yargılanma yasaldı. İşkenceyle yargılamada sanığın, masumiyetini ispat etmesi için bir fıçı kaynar zifte girip sağ olarak çıkması gerekiyordu. Sonra “Jüri ile Yargılama” meselesinin bu sözleşme ile sağlandığı sanılır. Ancak tarihi metinlere bakarsan 1215 İngiltere'sinde jüri ile yargılamanın olmadığını görürsün. Bu, tam bir şehir efsanesidir. Zaten bu anlaşmanın sağladığı faydalardan nasiplenmek için özgür olmak gerekiyordu. Kaldı ki 1215 yılında İngiltere'de yaşayan insanların altıda beşi serf idi. Tam olarak özgür değillerdi yani. 


Bu nasıl iş abi! Bu dediğin, bildiğimiz Yunan demokrasisi! Bir avuç mutlu azınlığın yani... 


Magna Carta da zaten bir avuç azınlığın faydası için imzalanmıştı. Yoksa sıradan bir İngiliz, bu anlaşma ile tek bir hak bile elde edememişti. Hatta İngiltere'nin en zorba kralları, bu anlaşmadan sonra ortaya çıkmıştır. 


Ben ikna oldum abi. Bu kadarı bana yetti de arttı bile. Demek ki büyük bir yalana inanmışız yine. 


Aslında uyanık bir İngiliz, kütüphane rafında toz- dan intihar aşamasına gelmiş bir belgeyi bulup bunun Magna Carta sözleşmesi olduğunu söylemeseydi, bu konuda herkesin inanacağı bir şehir efsanesi uydurmasaydı ne değişirdi, bilmiyorum. Yani ortada belge diye 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dolaşan şeyin sahte olduğunu iddia edenler de var. 
Shakespeare, Kral John oyununda, bu anlaşmanın adını bile anmaz. Böyle bir şey olsa neden ve nasıl es geçsin? 
Bunu da bir düşün. Bir de bu anlaşmanın varlığından bahsedenlerin bir kısmı, kralın anlaşmayı imzalamadığını, metinde onun yalnızca krallık mührünün bulunduğunu söylüyorlar. 


İyi de bunun filmini yaptılar. Hatta kral, anlaşmayı imzalıyordu filmde. 


Tarih, filmlerden öğrenilmez demeyeceğim sana. 
Bunu öğrendiğini kabul ediyorum. Bu bir! İkincisi de o dönemde bir kral, belge imzalamaya tenezzül etmezdi. 
Gerçi o dönemde kralların çoğu imza atmayı da bilmezdi. Bu tarihi bir gerçektir. 


Olmayan bir belgenin yazıldığı maddeleriyle dünyanın ilk anayasal düzenini kurduğunu iddia eden İngilizler mi çok akıllı yoksa biz mi çok safız, anlamadım abi. 


Belgenin orijinali yok, evet. Elde olan şey, sadece o belgeye ait olduğu söylenen kopyalar. Düşün, her yıl on binlerce insan, gerçek olup olmadığı bilinmeyen bu belgeyi ziyaret ediyor bir de. Sonuç olarak şunu diyebilirim; tarihte bazı olaylar, beklenmeyen sonuçlar dogurabilir. Magna Carta sözleşmesi de buna bir örnektir. Derebeyleri, kendi konumlarını sağlamlaştırmak isterken feodal sisteme geri dönülmesini arzuladılar ve bunun için Magna Carta sözleşmesini krala kabul ettirdiler. Ama daha sonra gelen krallar, bu soruna çözümü feodal düzenin dışında arayınca bu iş, feodalitenin çökmesine zemin hazırlamış oldu. Adamlar kendi konumlarını daha iyi tahkim etmek isterlerken feodal düzenin yıkılmasını kolaylaştırdılar. 


Hem nalına vuruyorsun hem mıhına abi. Bir var dedin, bir yok dedin, ortaya karışık bıraktın meseleyi. 
Öğrenmesem daha iyiydi vallahi. En azından hiç bilmiyordum, doğal olarak da kafamda soru işaretleri yoktu. 
Şimdi kafam, fil girmiş zücaciye dükkânına döndü. 


Bir dur bakalım... Ben meseleyi, hem savunanlar hem de eleştirenler açısından anlattım. Sözleşme metni var diyenleri de söyledim, yok diyenleri de. Bir de sözleşme var ama belgenin orijinali yok diyenler vardı. Onu da eksik bırakmadım. Burada bir çelişki varsa o, bana değil, tatlı su İngiliz”ine aittir. Koca bir yalan üzerine medeniyet kurmaya kalkarsan olacağı da budur işte: Kafa karışıklığı ve sahte belge furyası. Ama bunlar benim düşüncelerim. Sen, farklı kaynaklara gidip meseleyi yeniden inceleyip yeni sonuçlara da ulaşabilirsin. Ben anlattıklarım için “tek doğru” demiyorum. Bunlar benim düşüncelerim, diyorum sadece. Şimdi şöyle bir zengin kalkışı yapayım, sen de bir dahaki sohbete daha hazırlıklı gel de arada itiraz et, farklı deliller öne sür azizim. 
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Savaş Karşıtı Bilinen Bir Savaş Sevici: Mahatma Gandhi 


Abi, Gandhi'yi nasıl bilirsin, diye bir soru sorsam? 


Tabii, sor ama Gandhi'yi seviyorsan hayallerini y1- kabilirim, şimdiden uyarayım seni. Sonra kavga çıkmasın aramızda. 


Yapma be abi! Benimkine sevgi değil de saygı diyelim öncelikle. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir sözü var hani Gandhi hakkında, “süküt suikastı” diye. Bu ifade benim çok hoşuma gidiyor mesela. 


Eğer istersen bir başka gün Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da konuşabiliriz. Eğer onu da seviyorsan, senin yeni hayal kırıklıklarına yelken açmana yardımcı olabilirim. Tarih, ideolojilerin veyahut peşin hükümlü fikirlerin savaşa giriştikleri bir meydan değildir. Belki 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hakikate bir adım daha yaklaşmamıza zemin hazırlayacak bir ilmi alandır. En azından öyle olması gerektiğine inanıyorum. Bu ilmi alan yahut zemin üzerinde dünden bugüne öyle insanlar durmuş ki zaman içerisinde sahte kahramanlarla gerçek şahsiyetler birbirine karışmış, doğruyu yalandan ayırt etmek mühim bir mesele olmuş. Şimdi sen Tanpınar'dan bir alıntı yapıyorsun ama bizim yakın tarihimizde olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi olmayan isimlerden biri de bu kişidir. O nedenle Gandhi hakkındaki yorumu benim için kıymet ifade etmez. Çünkü Gandhi dediğin adam, hem hayatıyla hem de fikirleriyle tenakuzların adamidır. İngiliz menşeili bir film yapılmıştı Gandhi için. O filmi de izlediğin için bilirsin. Orada sana 19. yüzyılın en güzide kahramanlarından bir tanesinin hayatını anlatırlar. Peki, işin aslı öyle mi? Filmde neleri es geçtiler, araştırıp baktın mı hiç? Bakmadın tabii. Çünkü hazır senaryo, hazır film var ortada zaten. Bir daha gidip neden araştıracaksın, kendini zahmete sokacaksın ki! İşte bazı ideoloji ve düşüncelerin, tarihte sahte kahraman üretme tekniklerinden biri de bu tür kurgulardır. 


“Bir söyle, bin işit” dedikleri bu olsa gerek... Tanpınar'ı boş ver şimdilik. Ben onu Mehmet Erikli'ye sorar, öğrenirim. Sen edebiyatçı değilsin, tarihçisin neticede. Sen bana Gandhi'yi anlat abi. Neden sahte kahraman bu adam sana göre? Veyahut biz onun hakkında neleri yanlış biliyoruz, doğrusu neler? Anlat, beni ikna et, ben de şu mütevazı sohbetin çay faturasını keyifle ödeyeyim. Olmaz mı? 


Öncelikle ben tarihçi değilim, Türkologum. Sen yine de Mehmet Erikli'den öğren Tanpınar'ı ama Gandhi ile ilgili bu sohbetin sonunda yine ben haklı çıkacasim, biliyorsun değil mi? Ha, sen ikna olursun, olmazsın, onu bilemem. Benim maksadım, muhatabımı ikna etmek değil, bildiğim hakikati söylemek. 


Tamam abi, sen hele bir başla, nasıl olsa sohbetin sonunda bir karara varacağız. 


Öncelikle senin Gandhi hakkında neler bildiğini bir öğrenerek başlayalım. Ona göre ben de sana anlatacaklarımın sırasını belirlerim. 


2 Ekim 1869'da Porbandar'da doğdu. 1888-91 yılları arasında Londra'da hukuk öğrenimi gördükten sonra iki yıl Bombay ve Rackot kentlerinde avukatlık yaptı. 1893-1914 yılları arasında Güney Afrika'da da avukat olarak çalıştı. Burada ırkçı Apartheid rejiminin ırk ayrımı politikalarına maruz kalan Hintli göçmen işçilerin haklarının savunucusu durumuna yükseldi. İlk olarak Güney Afrika'da Hint toplulugunun vatandaşlık hakları için barışçı bir başkaldırı uyguladı. Afrika'dan Hindistan'a döndükten sonra yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi. “Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikadımın da son maddesidir” derdi. İngiliz sömürgeciliğine karşı Hint milli hareketinin, 1919-1948 yılları arasındaki en önemli lideriydi ve daha buna benzer başka şeyler... 

Güney Afrika'da geçirdiği yıllarda oluşturduğu ideolojisinin temellerini, şiddet karşıtlığı, sivil itaatsizlik, pasifizm, uzlasmacılık, çilecilik, Asya milliyetçiliği, Hinduizm akımının dinsel mistik öğeleri, dinlere saygı 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ve teknoloji karşıtlığı oluşturur gibi beylik ifadeler de vardı. Ama sen onları atladın galiba. Veyahut Hindistan'da olduğu yıllar boyunca İngiliz emperyalizmine karşı pasif ve uzlaşmacı bir çizgi izlediğini, Avrupa ürünlerini boykot, sivil itaatsizlik gibi eylemler gerçekleştirdiğini, ayaklanmaya ve ulusal kurtuluş için savaşa karşı olduğu düşüncelerini de atladın. 


Bu dediklerini de biliyorum abi ama ben meseleyi kısa geçtim biraz. Yoksa savaş karşıtlığı, pasif direniş onun en çok bilinen özelliği zaten. 


İyi, o zaman ilk olarak savaş karşıtlığı yalanından başlayalım. Pasif direnişten yana olan ve savaş karşıtlığı ile tanınan; hatta Tanpınar'ın ifadesiyle hareket felsefesini “süküt suikastı” olarak şekillendirdiği söylenen Gandhi, orta yaş döneminde savaş karşıtı olmak bir kenara, savaştan gayet hoşlanan bir adamdı. Gerçi bu gerçek, onun hayatını anlatan filmde de es geçilmiş bir bilgiydi. Ama biz, onun üç imparatorluk savaşında da gönüllü olduğunu biliyoruz. 


Bu dediklerin hangi savaşlar abi? 


Boer Savaşı, Zulular'a karşı savaş ve Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda tam savaşa katılacağı sırada hastalanmış ve çarpışma fırsatını elde edememişti. 
Ama İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı verdiği söylenen Gandhi, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler için asker toplamıştı. Bundan başka, son çare olarak şiddeti her zaman onaylamıştı. Hatta “Hindistan'ın bağımsızlığı için 1 milyon kişiyi feda etmekten kaçınmam” sözü de meşhurdur. 


Tamam, bu dediklerin onun çok da barış yanlısı olmadığını gösterebilir. Ama neticede her zaman biraz şiddet kullanımı belli bir çözüm için gerekli olamaz mı? 


Ben, dürüst olmaktan yanayım. Ortaya koyduğu felsefe tamamen eylemsizlik ve pasif direniş üzerineydi diye anlatılıyordu. Senin gibi mesele üzerinde derin okuma yapmayan insanlar da onu bir melek gibi algılıyorlardı. Ama işin aslı bu değil. Üç tane imparatorluk savaşını görüp hemen savaşa katılan, gerektiği yerde savaşı destekleyen, milyonları feda edebileceğini söyleyen bir adam nasıl olur da savaş karşıtı bir barış meleği olur? Bundan çok daha azını ben savunsam, onu övüp önümüze kahraman olarak koyanlar, beni Lahey'de yargılarlardı. Benim itiraz ettiğim yer burası işte. 


Başka ne tarafı var abi? Sadece bu tavrı nedeniyle adamı gömmüyoruz değil mi? 

Konuştuğumuz adam, Hindistan Ulusal Kongresinin liderliğini üstlenerek ülke çapında yoksulluğun azaltılması, kadınların serbestisi, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığına son, ülkenin ekonomik yeterliliğine kavuşması ve en önemlisi olan Swaraj yani Hindistan'ın yabancı hâkimiyetinden kurtulması konularında ülke çapında kampanyalar yürüten biri. Hindistan'da alınan Britanya tuz vergisine karşı 1930'da yaptığı 400 kilometrelik “Gandi Tuz Yürüyüşü” ile ülkesinin Britanya'ya karşı başkaldırmasına öncülük etmiş bir adamdan bahsediyoruz yani. 
Bu yaptıkları nedeniyle de Hindistan'da resmi olarak “Ulusun Babası” ilan edilmiş ve doğum günü olan 2 Ekim “Gandhi Jayanti” adıyla ulusal tatil olarak kutlanıyor. 
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Bir dakika abi, bunları benim söylemem gerekmiyor muydu? Neticede bu sohbette Gandhi tarafında olan benim. Artıları ben, eksileri sen söyleyeceksin, değil mi? 

Merak etme, sana iyilik yapmıyorum. Birazdan vereceğim, senin için küçük benim için büyük detayları bina edeceğim zemini kuruyorum. Trabzonluyum ya, müteahhit kafasıyla sohbeti şekillendiriyorum. Ülkesi ve halkı için tam bir filozof edasıyla konuşan Gandhi, kendi ailesi söz konusu olduğunda o yüksek ahlâkını göstermekte zorlanıyordu. Mesela, karısını güzel bulmayan Gandhi, bu durumu ifade ederken hiç de nezaketli cümleler kullanmıyor, “Onun yüzüne bakmaya tahammül edemiyorum. Yüzünde genellikle uysal bir ineğin yüzündeki ifade var” diyordu. Halkın babası olan bir adam, kendi hanesinde bulunan bir insan için böyle mi cümle kurar? 


Bu noktada haklısın galiba. Bir, diyerek bu durumu kenara not alıyorum ve eksi yönlerinin devamını bekliyorum. 


Ben, insanların eksi taraflarını araştıran biri değilim ama olmadıkları özelliklerle parlatılan sahte kahramanlara da hiç dayanamıyorum. Mesela, Gandhi, büyük Hindistan ailesine karşı her zaman baba şefkati göstermiş bir adam diye lanse edilir ama nedense kendi ailesine karşı gayet kötü davranırdı. İşte burada muazzam bir tezat var! Kendi evinde, kendi kanından olan insanları sevmekte zorlanan bir adam, nasıl olur da tüm Hindistan'ı sever! Karısını sevmeyen, yüzündeki ifadeyi uysal ineğe benzeten Gandhi, onu bilerek cahil bırakmıştı. Haydi, karısını zaten sevmiyordu, o yüzden 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okutmadı, cahil bıraktı diyelim. Ama o, oğullarını da okutmadı. Hatta kendi istediği ve onayladığı bir evlilik yapmadığı için büyük oğlunu evlatlıktan atmıştı. Büyük Hindistan'ın babası, öyle mi? Ben de inandım... 


Bunları hiç bilmiyordum abi. Meseleye haklı çıkacağın noktalardan bakmayı çok iyi biliyorsun. Yani, şu an şapka giyiyor olsam karşında çıkarırdım. 


Esas şapka çıkarılacak adam Gandhi. Büyük bir yalanın üzerine kurulup bize bir kahraman edasıyla pozlar veriliyor. Peki, bu adamı parlatan kim? İngilizler! 
Filmini bile onlar yapmış neticede. Peki, Gandhi hayatı boyunca kimle savaştı? İngilizlerle! Nasıl oluyor da bu İngilizler, bir numaralı düşmanlarını kahraman yapıyorlar? Biz, İngilizler'i bin yıldır tanırız. Onların fikir namusu, ilim ahlâkı diye bir şeyden nasipsiz olduklarını da gayet iyi biliriz. Her fırsatta Osmanlı'ya, İslâm'a saldıranlar, bizi gericilikle suçlayanlar, modern tıptan nefret eden Gandhi için böyle şeyler düşünürler mi? 


Nasıl yani? Gandhi modern tıptan nefret mi ediyordu? O zaman hastalandığında ne yapıyordu, geleneksel yöntemlerle mi tedavi oluyordu? 


Yok, daha orijinal bir fikri vardı. Hindistan Oto Sanayii'ne gidip 100 bin bakımından geçiyordu. Modern tıbbı reddediyorsa geleneksel tıbba başvurmaktan başka ne yapabilirdi ki! 


Kızma abi, sadece basit bir soru sordum. Ama şu mesele boğuntuya uğramasın. Biraz daha detay verebilir misin şu tıp mevzusunda? 
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Gandhi, modern tıptan nefret eden bir adamdı, dedik. O kadar nefret ediyordu ki, karısı zatürreden yattığı zaman İngiliz doktorlar, kadına penisilin iğne verilmesi gerektiğini söyleyince buna karşı çıktı ve yasakladı. 
Kendisi açısından bakarsan ilkeleri ve karısı arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Hindistan'ın bagimsizhgı için gerekirse 1 milyon kişiyi feda ederim diyerek gerektiğinde katı olabilen Gandhi, burada da aynı katılığı göstermiş ve karısının hayatını kurtaracak penisilin iğnesini yaptırmamıştı. Neticede karısı ölmüş ama onun ahlâkı ya da ilkeleri hayatta kalmıştı. 


Abi, kızmazsan bir şey soracağım: Yaptığı şey doğru ya da yanlış, bu tartışılır, eleştirilir... Ama kendi dünyasında bir tavrı varsa ve bunu ne pahasına olursa olsun uyguluyorsa, bu durum yine de takdir edilecek bir şey değil mi? 

Değil kardeşim. Şimdi sana neden olmadığını anlatayım da sen de bana nasıl hak vereceksin bak. Karısı için modern tıbbın imkânlarını reddeden bu adam, karısının ölümünün ardından sıtma nöbetine tutuldugunda doktorlar, kendisine “kinin” vermeleri gerektiğini söyleyince bu teklifi hemen kabul etmişti. Sadece bununla da kalmadı: Bir gün apandisit krizi geçirince doktorlar hemen ameliyat olması gerektiğini söylediler. Peki, Gandhi ne yaptı dersin? Modern tıbbın sunduğu nimetleri elinin tersiyle itip geleneksel metotlarla mı çare aradı derdine? Elbette hayır. Ameliyat olmanız lazım diyen doktora, daha ne duruyorsun, dedi büyük ihtimalle. Çünkü ameliyat olduğunu biliyoruz. 
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Şimdi sana hak verdim abi. Bir insan, ilkelerini ilk olarak kendisine uygulamıyorsa benim açımdan o ilkelerin hiçbir geçerliliği yok. 

Gandhi'nin barış severliği de hinlikten kaynaklanan bir şeydi bana göre. Abarttığım da düşünülebilir ama benim açımdan yanlış karar vermekle doğru kararı vermemek arasında bir fark yok. Gandhi, Hitler Çekoslovakya'ya girip ülkeyi işgal ettiğinde, Çekler'e ülkelerini savunmak için savaşmak yerine toplu halde intihar etmenin daha iyi olduğunu söyledi. Bu mu pasif direniş, bu mu eylemsizlikle eylem yapmak! Gandhi'ye göre Hitler kötü bir insan değildi ve onu dinleyecekti. 
Hitler'in vicdanına sesleneceğini ve onların da kendisini dinleyeceklerini söylemesi, bence yüz yılın en büyük yalanıydı. Ama Hitler'in dediği gibi “Yalan ne kadar buyük olursa inananı da o kadar çok oluyordu.” 


Anladım abi. 


Sonuç olarak, Ocak 1948'de, Yeni Delhi'de bulunan Birla Evi bahçesinde gece yürüyüşünü yaparken suikasta uğradı ve vurularak öldürüldü. Bu ölümle birlikte onun bir kahraman olarak dünyaya sunulması süreci de başlamış oldu. Şimdi sen, tüm bu anlattıklarımı tekrar düşünüp kendin karar vereceksin. Neticede Gandhi, belli bir fikrin, düşüncenin mücadelesini vermişti. Bu mücadele içinde de gelgitleri olmuş bir adamdı. Seveni kadar sevmeyeni de vardı. Suikast sonucu öldürülmesi de bunu gösteriyordu. Ama sonuç olarak Gandhi ile ilgili şunu söyleyebiliriz: Tarihin sayfalarına bakanlar, kendi dúşüncelerine yakın gelen bir Gandhi portresi bulabilirler. 
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Kilise Kendisi Gibi 


Düşünmeyeni Sevmez 


Bu aralar aklıma takılan bir mesele üzerinde düşünüyorum, biliyor muydun? 

Çok da yorma kendini. Sen alışık değilsin böyle şeylere. 


Şakayı bırak da abi, şu papa meselesini bi” anlat- sana. Kimdir bu papa? Hıristiyanlar neden bu kadar 


korkuyor, çekiniyorlar ondan? 


Bakıyorum da tarihi bitirmiş, Dinler tarihi mesele- 


lerine dalmışsın. 


Neticede ikisi de tarih işte abi. Haydi, anlatacak 


mısın anlatmayacak mısın? 
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Önce şunu öğren, bütün hıristiyanlar değil, sadece Katolikler ondan çekinir ve korkar. Çünkü papa, Roma Katolik kilisesinin başkanı, Katolik mezhebinin ruhani lideri, bütün Katoliklerin mutlak teslimiyetle yükümlü oldukları en büyük papazdır. Doğal olarak Protestanlar ya da Ortodokslar için onun hiçbir bir önemi yok. 


Anladım abi. Onları sormayacağım zaten. Benim işim, hatasız olduğu söylenen papalarla. Doğru mu bu? 


Evet, doğru. Katoliklere göre papa yanılmazdır. 
Ona itaatten yüz çevirmek, bir sapıklık olarak kabul edilir. Hıristiyan âleminin ruhani lideri, atalar atası, baba, hıristiyanların çobanı ve şefi, kutsal peder, Petrus'un halefi, elçilerin prensi, aracı, tanrının yeryüzündeki temsilcisi ve görünür yüzü... 


Bu saydıkların bir insan için oldukça fazla değil mi? 


Daha devam edecektim ama sen durdurdun. 


Bana bu kadarı bile yetti. 


Sözümü kesme de dinle. Madem sordun, bırak da anlatalım. Papalar, kardinaller denilen ruhani meclisin üyeleri arasından seçiliyor. Seçilen papa, ölene kadar bu görevde kalıyor. Seçim, Katolik inancına göre, kutsal ruhun yardımıyla yapılıyor. 


Yani bu seçimlerde kutsal ruhtan önce Vatikan'daki mason örgütlerinin ve siyasi, ekonomik çıkar güden şirketlerin sözü geçmiyor mu diyorsun abi? 


Doğruyu ifade etmenin bin bir türlü yolu varken sen neden en düz olanını seçiyorsun? Biraz daha kibar söyleyebilirsin bunu, değil mi? 
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Bunu ben demiyorum abi. Merhum Aytunç Altındal demişti. Ben oradan naklediyorum. Zaten eskisi kadar etkisi kalmayan bir şeyden bahsediyoruz. 


Tam olarak öyle değil. Siyasi otoritesi geçmişten bu güne zayıflamış da olsa hâlâ cemaatleri üzerinde etkileri var. Aksini söylemek gerçekçi olmaz. 


Şu cennetten arsa satma meselesi nedir peki? Bu emlakçı kafanın aslı astarı nedir, gerçekten var mı böyle bir uygulama? 


Sohbetin başında söylediklerimle birbirine bağlı şeyler bunlar. Yani şöyle düşün, papalık kurumu, yetki olarak her şeyin üstünde. Katoliklik'te en yetkili kişi o. 
Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi kısaca. Böylesine yetkili bir kişi, Katolik mezhebine bağlı birine Tanrı adına cennet vaat edebilir ve buna bir belge tanzim ederek (Endüljans) cennetteki yerini belirtebilir. 


Bu çok garip bir durum değil mi abi? 
Daha da garibi var. O da şu ki bu belgeyi edinen kişinin, ölünce cennete girip papanın tayin ettiği yere 


yerleşeceğine kesin bir şekilde iman etmesi. 


Cennetle kandırmak yerine cehennemle korkutmak sanki onların tarzlarına daha fazla uyuyor abi. 


Onu da yapıyorlar merak etme. Bu işler hiçbir zaman tek taraflı olmuyor zaten. Bir yandan cennetten arsa satıyorlar bir yandan da otoritesini kabul etmeyen, kendisine boyun eğmeyen, istediği gibi düşünüp hareket etmeyen insanları da dinden atıyorlar. 
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Yani “Aforoz” dediğimiz şey. Peki, buradaki mantik ne abi? 


Benim bildigim, otoriteyi koruma meselesi. Kendi otoritesini korumak isteyen bu kadar kuvvetli bir kurum kendisi icin tehlike arzedecek kisi, kurum, fikir hatta kitapları dahi en korkunç şekilde cezalandırabiliyordu. Tarih bunun örnekleriyle doludur, bilirsin. 


Evet, Galileo, Bruno gibi nice kişiler. 


Evet, bu saydıkların ilk elde akla gelen isimler. Bu tarz bilimle kilisenin çatıştığı yerde kilisenin karşısına geçen her isim aynı akıbete uğramıştır diyebiliriz. 


Yani hepsini yaktılar mı? 


Elbette hayır. Kastettiğim şey, hepsinin belli bir cezaya çarptırılmış olması. Bazısı Bruno gibi ateşte yakılmış, bazısı Galileo gibi sözünden dönene kadar işkence görmüş, baskı altına alınmış, bazısı da Bacon gibi senelerce hapiste yatmış. Neticede hepsi kilisenin söylemine karşı çıkarak ceza almayı hak ediyordu. 


Papa, hiç sahip çıkmıyor muydu bunlara? Neticede aralarında rahip olanlar da vardı, değil mi? 

Bu adamlar kilisenin söylemine karşı çıkarken aslında papaya karşı çıkıyorlardı. Neden sahip çıksın ki? 

Ama Galileo'yu bir papa korumuştu yanılmıyorsam. 


Hayır, yanılmıyorsun. O istisnai bir durumdu. Kendisini koruyan papa ile Galileo, gençlik yıllarında arkadaştılar. Ayrıca Galileo, yazdığı kitabı ona ithaf etmişti. 
Yani küçük bir uyanıklıkla hem ceza alma ihtimalini sıfırlamış hem de kitabın kilise ve engizisyon kurallarına takılmasını engellemiş oldu. 


Kısacası papaları direk kutsal ruh yönetiyordu. 
Haliyle yanlış yapma imkânından da yoksundular. 
Yani bir Katolik için en büyük ve en doğru irade; papanın iradesiydi. Öyle mi abi? 


Evet, gayet iyi anlamışsın. Şimdi bu anladıkların üzerine biraz daha düşün. 
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SİYAH ADAMIN 
TARİHİ 


Siyah Adamın Tarihi veyahut 
Frantz Fanon ile 
Siyah Bir Düş Görmek 


Abi, bugün seninle farklı bir konu konuşalım. 
Daha önce konuşmadığımız bir şey olsun. 


İstek almıyorum kardeş. Benim aklımda ne varsa onu konuşacağım sen de beni dinleyeceksin. Gayet iyi bir anlaşma bence. 


İyi de abi, insan bazan tarih dışında da sohbet etmek istiyor. Hani arada konuyu değiştirip farklı meselelere de girsek sence de güzel olmaz mı? 


Bugün benim sana anlatacağım şey biraz farklı zaten. Siyah adamın tarihine eğilip Frantz Fanon ve sonrasında da Malcolm X konuşmayı düşünüyordum. 
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Olur, hiç okumadığım bir mesele bu. En azından buradan da birkaç satır bir şey öğrenmiş olurum. 


Gerçi ben bu konuları çok sık konuşuyorum. Nasıl olmuş da seni atlamış, sana anlatmamışım, hayret! Başkasına söylesen kimse sana inanmaz vallahi. 


O kadar sık mı anlatıyorsun? Şimdi alındım ama... Demek ki beni arada es geçiyorsun abi. 


Şimdi meseleye bir girelim, belki konu senin çok da ilgini çekmez. Önce girizgâh babında Fanon'un çok kısa bir hayat hikâyesinden başlayalım. Frantz Fanon, Karayipler'de bulunan Martinik'in başkenti Fort de France'de 
20 Temmuz 1925 yılında dünyaya geldi. 1961 yılında 
Amerika'da otuz altı yaşında omurilik lósemisinden hayata gözlerini kapadı. Fanon, mücadelesi ve geride bıraktığı eserlerle bugün hâlâ adından söz ettiren bir kişi. 
Martinik'de orta sınıf bir siyahi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde kökeninden ve derisinin renginden dolayı nasıl bir hayata sahip olacağını kendisi de bilmiyordu kuşkusuz. İlk gençlik yıllarında kendisini Fransız olarak gören Fanon, Hür Fransız Birlikleri'ne katılmış, İkinci Dünya Savaşı'nda İsviçre cephesinde ana vatan olarak gördüğü Fransa'yı savunmuş, savaştaki başarılarından dolayı da madalya almıştı. 


Bu dediğine göre on yedi-on sekiz yaşlarında askerlik yapmış oluyor. 

Detaylara takılma şimdilik. Kulağın bende olsun. 
Sadece söz söylemek için lafımı kesme. Nerede kalmıştim... Hah, savaş sonrası Fransa'ya dönen Fanon, burada tıp eğitimi almaya başlar ve çalışmalarının dördüncü yılında psikiyatriye yönelir. Daha psikiyatri asistanı iken Siyah Deri, Beyaz Maske isimli kitabını yazar ve bu kitabıyla ırkçılığı tartışmaya açar. Siyah Deri, Beyaz Maske'yi bitirme tezi olarak sunma isteği ise bölüm başkanı tarafından reddedilir. Bunun üzerine 1951 yılında Friedrich ataksisi üzerine bir tez yazarak mezun olur. 


Abi tamam da, bu “Friedrich ataksisi” dediğin şey ne? Onu anlamadım. 


Bir şeyi de anlama be kardeşim! Ben psikiyatri profesörü müyüm, nereden bileyim? Okuduklarımdan naklediyorum işte. O kadar şeyi de bir zahmet sen öğren. 


Tamam yahu, kızma. Nefes bile almayacağım bundan sonra, kulağım sende. 


Dedim ya, adam cins bir zekâ... Bir tezi kabul edilmeyince hemen yenisini yazıyor. Kısa hayatı boyunca düşünen, araştıran, çalışan ve mücadele eden bir görüntü çizen Frantz Fanon, Cezayir'de mesleğini icra ederken, kendisinden sonra gelecek nesilleri derinden etkileyecek eserlerini de kaleme aldı. İngiliz koloni psikiyatristi Carothers’in Dünya Sağlık Örgütü için yazdığı bir monografta Afrikalı'yı “beyinsiz Avrupalı” olarak tanımlaması, onu çileden çıkarmaya yetmişti. Fanon, Cezayir'de süren sömürge başkaldırısını, “Bir halkı beyinsizleştirme teşebbüsünün mantıklı bir sonucu” olarak tanımlıyordu. Kavga ve öfke adamı olarak gördüğümüz Fanon, kısaca “En düşük değerlerin arketipi, zenci tarafından temsil edilir” der. 


Cezayir'de sömürge başkaldırısı dedin abi. Frantz Fanon, Cezayir'de Fransızlar'a karşı mı savaşıyordu? 
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Evet. İlk olarak Fransızlar için Cezayir'e gidiyor, orada bir klinikte görevlendiriliyor. Ancak burada savaş ortamını ve Fransızlar'ın Cezayirli müslümanlara karşı tavırlarını görüyor. Zaten İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa için savaşırken Fransız askerlerinin kendisi gibi siyah derili insanlara karşı tutumları, onun Fransa sevgisini ve bağlılığını sorgulamaya yetmişti. Deyim yerindeyse Cezayir'de gördükleri, bardağı taşıran son damla olmuştu. Böylece saf değiştirip Cezayir yanında, bu kez sömürgeye ve Fransa'ya karşı savaşmaya başladı. 


Gerçekten çok ilginç abi. Ben kendime bakıyorum da, evin yolunu zor bulduğum yaşlarda adam bir ülkenin kaderini değiştirecek mücadeleler vermiş, eserler yazmış. Şaşırdım, imrendim açıkçası. 


Bugüne kadar yaptığın en akıllı, en anlamlı konuşmaydı. İmrenme konusunda da haklısın. İmrenilecek bir adamdı. “Bir ülkenin zenginliği, o ülkenin zulmüne mazeret teşkil etmez” diyen Fanon'a göre, “Sömürgeciliğin ölümü, hem sömürgenin hem de sömürgecinin aynı anda ölümüdür.” Cezayir'deki sömürgeleştirme zulmüne karşı mesleğiyle, kalemiyle mücadele eden bu öfkeli adam, kendisini bir Cezayirli olarak görür ve nihai amacını satırlara dökerken, “Bizim Cezayir olarak istediğimiz...” diye başladığı cümleyi “sömürgenin arkasındaki insanı keşfetmek; bizi boğan ve sessizliğe mahküm eden bir sistemin hem kurucusu hem kurbanı olan insanı!” diyerek noktalar. Buradaki detayı görüyor musun? “Bizim Cezayirli olarak istediğimiz...” diye başlıyor cümleye. İşte onu, çağındaki aktivistlerden ayıran en önemli yanı bence bu tarafı. Frantz Fanon, Cezayir bağımsızlık mücadelesinde toplumun orijinalliğini 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tahribe memur olarak kendini gören iktidarların, milli gerçeği uzaktan veya yakından hatırlatmaya yetecek olan varoluş şekillerini, ne pahasına olursa olsun dar- ` madağın etmekle vazifeli Fransız idarecilerin ilk olarak çarşafa hücum etmelerinin tesadüfi bir tavır olmadığı görüşündedir. Günün şartları göz önüne alındığında Cezayir'deki Fransız idarecilerin, Cezayir kadınının toplumsal statüsünün sembolü olarak kabul edilen çarşafa var güçleriyle saldırmaları ve onu yok etmeye çalışmaları, daha öncesinde “Arap bürolarının” ve “yerli işler uzmanlarının” işbirliği yaptığı “sosyolog” ve “ırk bilimcilerin” araştırmalarından ortaya çıkmış bir bilinçli harekettir. Bu bilinçli hareket, kendisini teorik alandan pratik alana kaydırdığı aşamada, sömürgeci ilk hareket mantığını “kadınları elde edelim, gerisi kolay” olarak formüle eder. Fanon da bu gerçeğin farkında olan bir adamdır. 


Yani Cezayir'de savaşı kazanmak ve sömürgeciliğini pekiştirmek isteyen Fransızlar, Cezayir kadınını ve onun giydiği çarşafı mı hedef alıyor? Bunu mu demek istiyorsun abi? 


Ben değil, Fanon bunu söylüyor. Ona göre, “kimliksizleştirme” ve buna bağlı olarak da “kişiliksizleştirme” çalışmalarında teorik alt yapı formülüne uygun olarak sömürgeci “beyaz adam” ilk olarak saldırı merkezine, Cezayir kadınını ve onu tüm yabancı gözlerden, kötü bakışlardan koruyan, dini ve milli özellikler taşıyan çarşafı hedef alır. Fransız sömürge mantığı Cezayir toplumunu öz değerleriyle, kendi mukavemet kaleleri ve kendi yapısı içinden vurmak için ilk olarak kadını fethetmesi, onu ele geçirmesi gerektiği gerçeğini görür. Yine Fanon'un tesbitlerine göre sömürgeci Fransa, “toplum içinde itilen, horlanan, hakir görülen kadını” tantanalı bir şekilde savunur ve pasif bir sosyal varlık haline dönüştürülen kadının sonsuz (!) kabiliyetlerini anlatmaya başlar. Güya Cezayirli erkeklerin tutumu “ortaçağ kalıntısıdır, barbardır, çağ dışıdır” hatta “tutucudur.” Erkek, kadını ezer, onu sömürür ve bu yaptıklarından dolayı da Cezayir erkeği sanık sandalyesine oturmalıdır. 

Yani Fanon'a göre işgalci güç, sömürgeleştireceği toplumun bel kemiği olarak gördüğü kadının üzerinden toplumun değerlerine saldırıyor, buradan da bir parçalanma, bir bölünme bekliyor... 


Evet... Tam olarak tesbit ettiği şey bu ve bu tesbit çok önemli... Fanon'a göre, Cezayir insanını suçluluk çemberine alabilmek için işgalci zihniyet, ülke halkının aile hayatı üzerinde yığınlarca yargılar, değerlendirmeler, gerekçeler toplar ve bunları doğrulayacağına inandığı hikâyeleri ve örnekleri arttırır. Kadınına reva gördüğü davranış ve ona sunduğu hayattan dolayı erkeğinin utanması gerektiği yolunda sızma tekniklerini kullanmayı da ihmal etmez. Ortada bir savaş var ve Fransızlar bu savaşı kazanmak için her türlü toplumsal mühendisliği kullanmaktan çekinmiyorlar senin anlayacağın. 


Bu işin sonucunda galiba Fransızlar yenildi, değil mi abi? 

Evet. Hem Fanon'a hem de Cezayir'e karşı giriştikleri acımasız savaşı kaybettiler. Gerçi bu savaşın faturası Cezayir için çok ağır oldu ama sonuçta bagimsizliklarını kazandılar. 
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Benim merak ettiğim şey başka abi. Fransız sömürgeci mantığı anlatırken çarşaf üzerinden anlattın. 
O zaman mantıken Fransızlar Fanon'a ve çarşafa yenildiler diye bir çıkarım yapıyorum. Birincisi bu, doğru mu? İkincisi de eğer doğruysa Fransız gâvuru çarşafa nasıl yenildi? 


Güzel tesbitler ve çok şık bir soru! Senden beklemediğim hareketler bunlar. 


Abi, ne normal fırça atıyorsun ne de normal övüyorsun! Takdir etmek bu kadar da zor olmamalı aslında. 


Konuyu dağıtma ki ben de kısaca sorunu cevaplamaya çalışayım. Frantz Fanon, işgalci Fransa'nın çarşafla mücadele için işe ilk olarak fakir ve imkânsızlıklar içinde kalan kadınların oturduğu merkezlerden başlandığını, buralarda ücretsiz irmik dağıtıldığını ve dağıtılan her bir kilo irmik için çarşaf ve kapalı giyimle ilgili nefret içeren telkinlerin yapıldığını söyler. İşgalci, bu nefret söylemlerinin hemen ardından pratik tavsiyeleri devreye sokar. Kadınların kendi kaderlerini çizmek için önemli ve temel bir rol üstlenmeleri istenir onlardan. 
Sömürge yönetimine göre, “çarşaf” ve “kapalı giyimin her türü” asırlardır süren bir bağımlılıktır ve kadınlar, bu bağımlılıktan kendilerini kurtarmalıdırlar. Sömürgeci idarenin bu çaba uğruna büyük paralar harcadığını yazan Fanon, işgalci güçlerin Cezayir kadınını var güçleriyle kontrol altına almaya çalıştığını, kadın ele alınmadıkça erkeğin yerinden kımıldamayacağını, işgalci güçler tarafından sürdürülen kültür tahribatına karşı direneceğini ve asimilasyona imkân vermeyeceğini belirtir. Bu anlattıklarımın arasında nüanslar var, onları yakalıyorsun diye kabul ediyorum. 
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Nasıl yani abi? 


Sömürgecilerin mantığı değişmez kardeşim! Onu diyorum sana. Dün Cezayir'de, yarın başka bir yerde aynı şeyi yaparlar. Belki de Cezayir'den önce bizim topraklarımızda yapmışlardır. Sen uygulamalara, taktiklere ve hedef alınan değerlere bak! Kimin yaptığını ya da kimlerin birilerine yaptırdığını o zaman anlarsın. Açık oldu mu? Daha da açayım mı yoksa? 


Tamam, anladım. Şimdi dank etti abi, sen devam et... 


Ne dedik, Fransızlar Cezayir kadınını hedef almışlardı. Kadını değiştirmek; onu yabancı kültür değerleriyle asimile etmek, toplum içinde sahip olduğu mevkiden söküp almak, böylece erkek üstündeki gerçek iktidarı ele geçirmek ve Cezayir kültürünü tahrip edecek müessir ve kolay vasıtalara sahip olmak demekti. Bunun ilk ayağı da, kadını tüm asimilelere karşı koruyan çarşafın çıkartılmasıydı. 


Vay be! Bir kıyafet üzerinden toplumun sinir uçlarına nasıl müdahale ediliyor, oradan da toplumun hafızasına nasıl dokunuluyormus! Bu gerçeği Frantz Fanon gibi bir Martinikli siyahi adamın bulup tebit etmesi de çok sıra dışı bir olay. Yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, öyle yapmak lazım. 


Sen yiğidi ne öldür ne de hakkını ye kardeşim. 
Adam hakkını alacak diye ölsün mü? İşin bir tarafı daha var. Cezayir'de bu çalışmaları yapan işgalci güçler, psikolojik eylemlerini Cezayirli kadınlar üzerinde yoğunlaştırınca zamanla bazı neticeler de elde ettiler. 
Cezayir'in direniş ruhunu kırmak için çalışan işgalci yönetim, uzun mesailer ve büyük paralar harcadı ve sonuç 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olarak Cezayir'de bir dönem, sembolik olarak, çarşafsız, 


kurtarılmış kadınlar görülmeye başlandı. 


Yani başarılı oldukları belli noktalar da var diyorsun. 


Tam olarak öyle değil... Bu kazanılmış gibi görünen cepheler de psikolojik savaşın bir aldatmacasıydı. Daha önceden kurgulanmış bir mizansen sahneleniyordu yani. Arada belki çok küçük sayılarda kadını kandırmış olabilirler ama kesinlikle istedikleri sonuca ulaşamadılar ve toplumdan tepki aldılar. “Atılan her çarşaf, bugüne kadar yasaklanmış ufukları işgalcilere açar ve çıplaklaştırılan kadının tenini parça parça gösterir” diyen Fanon, “Açılan çarşafla birlikte gün yüzüne çıkan her yüzden sonra, işgalcinin şirretliği, dolayısıyla umutları daha da artar. Çarşafını çıkaran her yeni Cezayirli kadın, işgalciye, savunma mekanizmasının yıkılma, açık düşme ve dağılma yolunda olan bir Cezayir toplumunu haber verir” der. İşte bu tesbitleri yapan Fanon, Cezayirli kadının her an bilinçli olması için onu uyarır. Devam edelim, bu tesbitlerden sonra bir adım daha ileri giden Fanon, çarşafını kaybeden Cezayir'in durumunu şöyle resmeder: “Düşen her peçe, ananevi kıyafet hayıkın kıskacından kurtulan her vücut, işgalcinin sabırsız ve cüretkâr bakışlarına açılan her yüz, Cezayir'in kendini inkâr etmeye başladığını ve sömürgecinin iğfalini kabul ettiğini ifade eder.” Yani bir hastalığı tesbit edip çözümünü söylerken tedaviye cevap verilmemesi durumunda da neler olaca- 


ğını anlatıyor adam. Tesbit edip bırakmıyor meseleyi. 
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Haklısın abi. Adam bir ruhtan bahsediyor âdeta. 
Çıkarırsan kaybedersin o ruhu, diyor anladığım kadarıyla. 


Zaten Fanon, toplumun terkedilen her çarşaf ile efendisinin rahlesinde tedris etmeye razı olmuş ve işgalcinin sahipliği ve idaresi altında âdetlerini değiştirmeye karar vermiş olarak görüyor. Senin dediğin gibi o da, çarşafın özellikle bir güzelliği gizlediğini ve işgalci idareyle askerlerin ısrarla çıkarmak istedikleri bu kıyafetin altında aslında bir ruh olduğunu söylüyor. Yani Fanon, işgalci açısından kadını çarşafından çıkarmak, güzelliğini gözler önüne sermek, sırrını bütün çıplaklı-Sıyla ortaya koymak, onun çarşaf dolayısıyla içinde taşıdığı manevi mukavemeti kırmak ve kadını maceraya hazır bir hale getirmek demekti. İşgalciler ve Avrupalılar, Cezayir kadınını kıyafetinden kopararak, bir nevi kendine bend etmek istiyorlar. 


Bunlar muazzam tesbitler abi. 


Daha bitmedi azizim. İşgalci askerler, karşısında duran Cezayirli çarşaflı kadını görmek ister, diyor Fanon. Ancak bu görme arzusunun kısıtlanması karşısında da saldırgan tepkiler gösterdiğini yazıyor. İşgalci, önce kadını o kıyafetten kurtarmak, sonra da ona kendi dünyasının değerleri içinde sahip olmak sevdasını taşır. 
Bu nedenle Fanon'un da belirttiği gibi işgalci, Cezayir kadınına iki defa sahip oluyor. Daha doğrusu burada sahip olmadan ziyade bir “iğfal etme” söz konusudur. 
Fanon'a göre, çarşafın yırtılması ile birinci iğfal gerçekleşir. Bunun ardından da Avrupalı, çarşafı yırtılan ya da çıkartılan kadını rüyasına alır ve onu ikinci kez iğfal eder. Anlıyor musun meselenin vahametini? Yani 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konuştuğumuz şey basit bir çarşaf meselesi değil, Fanon'un dediği gibi, bir ruh meselesini konuşuyoruz. 


Peki, sonuç olarak kadın ve çarşaf üzerinden hareket eden, toplum mühendisliği çalışması yapan Fransız gâvuru yenildi mi diyoruz? Yenilginin izahı bu kadar basit mi? Yoksa bana mı basit geldi? 

Birincisi, bu basit bir mesele değil. İkincisi, yenilginin nedeni bu değil, yenilgiye giden yolu açan etken bu. 


Fransızlar'ın yenilgisine nasıl yol açtı çarşaf? 


O konudaki tesbiti de Fanon yapıyor. Fanon, tüm bu olumsuz çabalar sonucunda sömürgeci konumunda olan işgalcilerin, Cezayir kadınını illa çarşafsız görme kudurganlığının ve çarşaf zaferini her ne pahasına olursa olsun kazanmak iddiasının, yerli halkın direnişe geçmesine neden olduğunu tesbit ediyor. Yani bu durum bir şuur, bir bilinç ortaya çıkarıyor. Tetikleyici çarşaf oluyor ama... Çünkü Fanon'a göre, “Bir halkın ebediyen var olma iradesini harekete geçiren, direnme merkezlerini belirleyen, işgalcilerin projeleri ve eylemleriydi” ve hesaba katılmayan bir diğer unsur da “işgalcilerin, kadınları açmak ve onları kültür tahribatı sırasında müttefik edinmek için gösterdiği kararlılık geleneklerin güçlenmesine yol açma” olgusuydu. Bir psikiyatrist olarak çarşafa yaklaşan Fanon, ilginç değerlendirmeler yapar: “Çarşaf korur, emniyet hissi verir, çarşaf tecrit eder. 
Çarşafın kadın vücudu açısından ehemmiyetini takdir edebilmek için Cezayirli kadınların itiraflarını dinlemiş olmak veya çarşafını yeni çıkarmış bazı kadınların içine düştükleri halleri tahlil etmiş olmak gerekir.” 
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Fanon, bizim memlekette olsa, bu tesbitleri yapsa CHP, memlekette tek başına at koşturduğu dönemde onu idam sehpasına yollardı, diye düşünmeden edemiyorum inan. 


Bence de öyle olurdu. O yıllarda bizim ülkemizde bile bunları yazmak, yazanı sıkıntıya sokmaya yeterdi. 


Peki, çarşaf sadece milli bir giysi olduğu için mi tetikleyici unsur oldu? 

Tüm bir bağımsızlık savaşının arkasında yatan en önemli etkenin çarşaf olması, onun sadece milli bir giysi hüviyeti taşımasından değildi. Cezayir halkı için çarşaf, aynı zamanda dini bir kimlik de taşıyordu. Bir de işgalciler, Cezayir kadınında saldırdıkları bu kıyafetle aslında bütün bir halkın milli ve dini değerlerine de saldırıyordu. Bu yüzden çarşaf ve milli kıyafet olan “hayık” saldırıları, işgalcilerin hesap edemediği sonuçlar doğurdu. Fransız sömürgeciliği bu konudaki yenilgisini yine de kabullenmemiş, yeni bir batılılaşma kampanyası başlatmıştı. Frantz Fanon, işgalci güçlerin zoruyla bu kampanyada, “kapı dışarı edilmekten korkan hizmetçilerin, yuvalarından sökülüp alınan fakir kadınların ve fahişelerin” halk meydanına götürülerek “Yaşasın Fransız Cezayir'i” çığlıkları altında çarşaflarını çıkarıp attıklarını yazar. Ama dediğim gibi bu sahneler, bir mizansendi ve önceden tertiplenmişti. 


Bazan bir şeye yapılan saldırı, tahrip yerine o şeyin daha da sağlamlaşmasına neden olurmuş. Burada da öyle olmuştur inşallah? 


Aynen öyle oldu! Fanon'un yazdıklarına bakarsak yeni taarruz da başarılı olamadı ve Cezayir kadını bu 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saldırıya karşılık olarak hemen ve ortak bir karar alma- dan milli kıyafet olan hayıka büründü. Yani işgalcinin hesapları yine tutmadı ve beklediği tepkiyi alamadı. Aksine Cezayirli kadınlar, işgalci-sömürgeci güçlerin beklediklerinden daha güçlü bir karşı tepkiyle dini ve milli değerlerini savunmaya geçtiler. Fransız sömürge yönetimi, son bir atakla Cezayir halkının safını parçalamak isterken hesaba katmadığı bir şekilde, kendisine karşı fazladan bir direnç alanıyla karşılaştı senin anlayacağın. 


Zaten böylesi bir ortamda elde edilen fazladan bir direnç kalesi, bağımsızlık mücadelesi veren bir halk için artı bir moral ve motivasyon anlamına gelir abi. 
Hem de çok önemli bir kale... 


Burada bir paragraf da Frantz Fanon'a açmak lazım. 
Ölümüne kadar Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde var gücüyle savaşan Fanon, şu gerçeği gözler önüne seriyordu: “Cezayir'deki sömürgeciliğin yıkılışında, çarşafın çok somut olarak algılanan bir tarihi, bir dinamizmi vardır. Bağımsızlık mücadelesinde çarşaf, bir direniş mekanizmasıdır ve toplum içindeki kuvvetli değerini muhafaza eder.” Bu tesbitler, onun Cezayir'deki bağımsızlık savaşını nasıl sahiplendiğini gösterdiği gibi, Cezayir halkını da nasıl benimsediğini gösteriyor. Sözü çok uzattım belki ama netice olarak Frantz Fanon Cezayir'de, devrimden önceki kadının örtüsünün sömürgeci için “¢1- kartılması gereken; geriliği, gizliliği ve Fransızlığa karşı direnişi” simgeleyen bir sembol olduğunu, sömürgeci erkeğinse egzotik fantezi dünyasını süslediğini söylüyordu. Sömürgeci Fransa'nın örtüyü kaldırmaktaki ana gayesi, hem Cezayirli kadının güzelliğini ortaya çıkarmak hem de müslüman olan toplumu asimile etmekti. 
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Bu açıdan bakıldığında Fanon'a göre sömürgeci Fransa için Cezayir kadınını fethetmek, aslında sömürgeye direnen, direniş mücadelesinde ayakta kalan Cezayir'i fethetmek demekti. İşgalcinin bu zihin yapısını anlayan Cezayir, kadını ve erkeğiyle buna direnç gösterdi ve örtüye daha fazla kapandı. Bu takdir edilecek bir harekettir ama bu tesbiti yapan ve bu gerçeği Cezayir halkına anlatan Frantz Fanon da takdiri hak eden bir adamdır. 
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Amerika'da Bir Mücahid: 
el-Hac Mâlik eş-Şahbâz 


Frantz Fanon üzerine konuşurken Malcolm X'i de konuşacağız demiştin abi. Aklımızda kalmasın, onu da konuşalım istersen. Hem zaten benden başka herkese bu konuda uzun seminerler vermişsin. Bunu da öğrendim. 

Ben, sohbet ettiğim herkese ve konuştuğum her yerde Malcolm X’ten bahsederim. Seninle konuşurken zamanı gelmemiş demek ki. Alınganlık yapmanın yeri değil yani... Sana da daha uzun bahsederiz, daha detaylı anlatırız. Açığı kapatmış oluruz. 


Eyvallah abi. Zaten ben de konuya hazırlandım. 
Sen Malcolm X deyince gidip biraz araştırma yaptım. 
Güzel sorular sorayım diye... 
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O zaman daha hızlı ilerleriz. Genel bilgileri tekrar etmeden meseleyi biraz daha detaylı ele alırız. Böylece zaman kazanırız. 


O zaman başlayalım abi. Önce Malcolm ile ilgili kısa bir özet geç istersen hayatı hakkında. 


Öyle olmaz. Ben kendime göre anlatmaya başlarım, sen de arada sorularını sorarsın. Sohbetin yönünü ben belirleyeceğim yani. 


İtiraz hakkımı kullanmıyorum o zaman... 


20. yüzyılın ilk yarısında Harlem gibi gettolarda beyazlardan arındırılmış bir ortamda yaşayan Amerikalı siyahlar; ayak işlerinde çalışıyor, suç içinde yüzüyor ve hayatlarının büyük kısmını cezaevlerinde geçiriyorlar. 
Dünyaya Amerikan rüyası propagandası yapıldığı bu dönemde siyahi bir adam, “Ben Amerikan rüyası görmüyorum. Ben Amerikan kâbusu görüyorum!” diyerek ülkedeki siyahilerin durumunu dile getiriyordu. İşte bahsettiğimiz kişi, böyle bir adam. 


Bir soru sorayım abi. Meseleye yeni başladığın için belki işin en başında açıklamak istersin diye soruyorum. Yerli halkı Kızılderili olan ve 15. yüzyılda Avrupalılar'ca keşfedildikten sonra gelen göçmenlerin beyaz ırktan olduğu Amerika'da Afrikalı siyahilerin ne işi vardı? 

Güzel soru! En başta işin bu kısmı bulunuyor tabii. Afrikalı siyahiler, bu coğrafyanın insanı değillerdi ve buraya da kendileri gelmemişti. Bu insanlar, kendi anavatanlarından koparılarak zorla getirilmişlerdi. Yeni kıta, Avrupalılar tarafından kesfedildikten sonra göçmen akımına uğrayan bu uçsuz bucaksız ve verimli topraklarda ucuz iş gücüne ihtiyaç duyuldu. İlk olarak akla Kızılderililer geliyor değil mi mantıklı olarak. 


Evet. Onları kullanmak varken neden deniz aşırı gidip birilerini zorla getirmeye kalksınlar? Eldeki imkânları kullanmak en mantıklısı... 


Yeni kıtanın sahipleri de böyle düşündüler. Ancak Kızılderililer; beyaz adama köle olmayı, onların pamuk tarlalarında çalışmayı reddettiler. Hatta kendi topraklarını onlarla paylaşmadılar ve savundular. Bu reddetme ve savunma tavrı neticesindedir ki yeni kıta dediğimiz Amerika'nın yeni sahipleri tarafından sistematik olarak soykırıma tâbi tutuldular. 17. yüzyıldan itibaren.de Afrikalılar, yeni kıtaya zorla köle olarak getirilip pazarlanmaya başlandı. İnsanlık tarihinin en göz yaşartıcı vakalarından biri olan ve yüz yılı aşkın süre devam eden bu kirli ticaret, 1865 yılında Amerika'daki Kuzey-Güney savaşını Kuzeyliler kazanınca durduruldu. 


Bu savaşla her şey bitti mi yani? 

Elbette hayır. Kâğıt üzerinde soykırımlar durdu ancak kölelik devam etti. Yasalarla meşruiyet altına alınan kölelik normal görülüyor, hatta o dönemde siyah derili Afrikalılar'ın insan olup olmadıkları tartışılıyordu. 
Daha 1964 yılındaki “Sivil Halklar Kanunu”na kadar kölelik zihniyetinin temelini oluşturan ırkçı ayrımcılık varlığını sürdürdü. Bu tarihten itibaren bazı teorik düzenlemeler yapıldıysa da siyahlar açısından pratik anlamda değişen fazla bir şey yoktu. 


Malcolm X, o yüzden mi Amerikan rüyası değil kâbusu görüyorum, dedi? 


137 


Gördüğünü söyledi Malcolm aslında. Başa dönersek, kimdir bu adam diye soralım ve hemen cevaplayalim. 1925 yılında North Omaha, Nebraska'da doğdu. O da diğer siyahlarla aynı kaderi paylaşan bir hayat sürdü. 
Babası Earl Little, Amerikalı siyahların anavatanı olan Afrika'ya geri dönmesini savunan Marcus Garvey'in fikirlerine inanan Baptist bir rahipti. Malcolm daha beş yaşındayken evleri ırkçı beyazlarca yakılmış, babası dövülerek tren raylarına atılıp öldürülmüştü. Kalabalık bir aileydi ve baba ölünce ailenin tüm yükü annesinin üzerine kalmıştı. Annesi, çocuklarına bakmak ve evini geçindirmek için bulduğu her işte çalışıyordu ancak buna rağmen aç geçen gecelerin sayısı hiç de az değildi. 
Alex Haley'e anlattığı hayat hikâyesinde, çocukluğunun yokluklarla geçtiğini söyleyen Malcolm, her zaman açlık derdiyle baş etmek zorunda kaldıklarından bahsediyor ve, “Bazı zamanlarda o kadar acıkırdık ki açlıktan başımız dönerdi. Annem dışardan aldığı otları tencere- de kaynatır ve bize yemek yapardı. Bunu öğrenen bazı arkadaşlarımız, ben ve kardeşlerimle, ot yiyoruz diye alay ediyorlardı” diyor. Ortaokulu okuduktan sonra okulu bırakmış ve çalışmaya başlamıştı. Ancak o dönemlerde en iyi okulu dahi bitirseniz, bir siyah olarak gelebileceğiniz mevki belliydi: Adliyede ayakkabı boyacısı ya da beyazların lokantalarında garson... Malcolm, bu işleri yaptığı için siyahlar arasında imrenilen insanlar gördüğünü anlatır. Artık sistemin muhalifi olan bir ruh yapısına girmişti. Kolay para kazanmak ve çalışmamak en önemli ilkesiydi. Uyuşturucu satıyor, kadın pazarlıyor, kumar oynatıyor, zengin beyazların evini soyuyordu. Suç batağında geçen bir hayatı vardı. Yıllar sonra, “Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra hapishanedir” diyecek olan Malcolm, bir hırsızlık vakasından dolayı hapse girdi. Cezaevindeki ilk yıllarında isyankâr bir ruh haliyle her kuralı çiğnemeye çalışan, otoriteye karşı ayakta kalmayı deneyen Malcolm, bu arada kendisine yeni bir lakap edinecekti: “İblis!” Nihayet cezaevinde tanıştığı siyahi bir mahkümdan, bütün hayatını değiştirecek kelimeleri duyar: “İslâm, Kur'an ve Elijah Muhammed...” Müslümanların sigara içmediğini, uyuşturucu kullanmadığını, domuz eti yemediğini öğrenecekti. “İnsanlar, bir adamın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller” diyerek büyük dönüşümünü ifade edecekti. 


Yani cezaevine girerek bir anlamda hayatı tamamen değişiyor ve kurtuluşa eriyordu diyebiliriz. 


En azından hayatında yaşadığı ikinci değişim, cezaevi vesilesiyle oluyor diyelim. Çünkü bu değişimin bir üçüncü ayağı daha var ve o ikincisinden daha da önemlidir kanaatimce. Devam edeyim, cezaevinde degisim sürecine giren Malcolm, burada kendini kitaplara veriyor. Önce dil bilmediğini, 250 kelimelik bir İngilizce ile konuştuğunu ve onun da neredeyse tamamının kufür ve argo kelimelerinden oluştuğunu farkediyor. Bu yüzden işe, ilk olarak bir İngilizce sözlüğü baştan sona ezberlemekle başlıyor. Daha sonra okuma, araştırma ve çalışma alanını genişletiyor yavaş yavaş ve etimolojiden felsefeye, dinden tarihe kadar geniş bir alana açılıyor. 
Sadece bilgisini değil; bunun yanında hitabet yeteneğini de geliştiriyor. Hatta cezaevindeki mahkümlar ve papazlarla tartışmalara giriyor. Bu yıllarda ağırlıklı olarak 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siyah adam üzerinde düşünmeye, siyah adamın tarihini okumaya ve anlamaya çalışıyor. 


Cezaevinden çıktıktan sonra ne yapıyor peki? 


Yedi yıllık hapis hayatından sonra tahliye oluyor ve hemen Elijah Muhammed'in liderliğindeki “Nation of Islâm: İslâm Milleti” grubuna katılıyor. Zaten iki kardesi de bu örgütte aktif olarak çalışıyordu ve Malcolm'a ilk olarak bu örgütten kardeşi bahsetmişti. Nation of Islâm örgütü, siyah Amerikalıların ayrı bir ulus ve siyahların Allah'ın seçkin kulları olduğunu öne süren ve çok popüler olmayanı beyazların çok dikkatini çekmeyen kiiçük bir grup o zamanlar. Grubun lideri Elijah Muhammed, özellikle “mavi gözlü şeytanlar” dediği beyazlara karşı parlak söylevleriyle ünlenmişti. 


Malcolm hemen örgüte girip faaliyetlere mi başlıyor abi? 


Önce bir iş buluyor kendisine, çalışmaya başlıyor. 
Sonra bir mescidde görevlendiriliyor ve düzenli olarak oraya gidip gelmeye devam ediyor. Zamanla kendisini gösteriyor ve örgüt içinde kısa sürede büyük başarı yakalıyor. Bir zaman sonra Malcolm, ülkenin her yerinde konuşmalar yapan bir vaize dönüşüyor. Hızlı bir yükseliş yani... Ama fedakâr bir adam ve davasından başka bir şey düşünmüyor, günde ortalama on sekiz saat çalışıyor, her bulduğu fırsatı değerlendiriyordu. 


Konuşmalarının çok etkili olduğu yazıyor. Bu durum sadece hitabeti ile mi ilgili? Yoksa başka bir yönü de var mı meselenin? 
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Cezaevi yıllarını çok iyi değerlendirmişti Malcolm. 
Burada hem bilgisini hem de hitabetini geliştirmişti dedik. İşte sokaklarda ya da televizyonlarda yaptığı konuşmalarda hitabetiyle öne çıkıyordu ama burada atlanmaması gereken önemli bir konu var. O da kendi insanını iyi tahlil etmiş, meseleyi en ince ayrıntılarına kadar kritik etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Doğal olarak siyahlara, içinde bulundukları durumu kabul etmemelerini, çaresizce beklemektense direnmeleri gerektiğini söylüyordu. Sokaklarda yaptığı konuşmalardan, radyo ve televizyon programlarına kadar hepsinde siyah adamın tarihinden bahsediyordu. Amerika'da “zenci” kelimesinin siyahileri aşağılamak için söylendigini ifade ediyordu. Daha önceki siyah liderlerden farklı söylemlerdi bunlar. Özellikle pasif olmamaları, kendilerini savunmaları söylemleri, siyahları şaşırtıyordu. 
Bu farklı çıkışlarından dolayı konuşmaların etkisi daha fazla oluyordu. Onların hissettiği ve duymak istediği şeyleri Malcolm bağırarak söylüyordu: “Biz, her zaman tarlalarda köle olarak çalışan ve pamuk toplayan zenci köleler değildik. Bu, beyaz adamın bize öğrettiği tarihtir. Eğer siz, siyah değil de zenci olduğunuzu bir kere kabul ederseniz, tarihiniz de pamuk tarlalarında çalışan kölelerin tarihi olur. Ama siz, siyah olduğunuzu öğrenince tarihinizi de öğreneceksiniz ve köle olmadığınızı, anavatanınızdan buraya zorla koparılıp getirildiğinizi, zorla köleleştirildiğinizi öğreneceksiniz. Biz hiçbir zaman zenci değildik, buraya getirilince beyaz adam tarafından laboratuvarda üretildik ve zenci olduk!” 

Demek ki muhataplarına ilk önce tarih şuuru veriyor abi. Önce siyah adamı ve onun tarihini tanıtmaya çalışıyor, ondan sonra da maruz kalınan zulmü anlatıyor. Akıllıca gerçekten... 


Yaptığı bazı konuşmalarda Amerika'nın her köşesinde ayrımcılığa, şiddete, teröre ve zulme uğrayan siyah adamın talihsizliklerinden de bahsediyordu. Bir diger siyahi lider olan Martin Luther King'in savunduğu, “Sağ yanağına vurulduğunda sol yanağını dön!” diyen hıristiyani öğretiyi beyaz adamın neden hiçbir zaman uygulamadığını soruyordu. “Sam Amca” dediği Amerika'nın vicdanının sızlamadığını, sızlarsa çökeceğini iddia ediyordu. Siyahların güney eyaletlerde oy kullanamamalarını eleştiriyor ve bu ülkede eşitlik olmadığını ortaya koyuyordu. Onu dinleyen siyahlar da bu söylenenlerin ne kadar doğru olduğunu anlıyor ve Nation of Islâm örgütüne katılıyorlardı. 


Bu arada ortaya çözüm olarak koyduğu bir şey var mıydı yoksa sadece Elijah Muhammed'in söylemlerini mi tekrar ediyordu? 

Bir dönem, örgütün lideri Elijah olduğu için sadece onun dediklerini tekrar etti. Ancak daha sonra kendi örgütünü kurdu. Elijah'dan ayrıldı ve kendi geliştirdiği çözümleri ortaya koydu. Irkçılığın, Amerika'nın önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor ve bu sorunun kökten çözümü için tek seçenek gösteriyordu: “Eğer Amerika, İslâm'ı anlarsa ırkçılık belasından sonuna kadar kurtulabilir.” Tarihi biliyordu ve ondan gereken dersi de almıştı. Bu yüzden de, “Hiç kimse efendisini hizmetkârı kadar iyi bilemez” diyerek 300 yıldır hizmetkârı oldukları beyaz adamın iç yüzünü tek cümleyle ortaya koyuyordu: “Bu ülke, caniler tarafından idare edilen bir ülkedir!” 
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Üçüncü bir değişim demiştin abi. O, nasıl ve ne zaman başlıyor peki? 


Malcolm, gördüğü bazı şeyler yüzünden içinde bulunduğu grubun İslâm anlayışını sorgulamaya başladı. 
Bazı şeylerin olması gerektiği gibi gitmediğini o zaman gördü. 1964 yılında hac vazifesini ifa için Mekke ve Medine'ye gidince Ehl-i sünnet akidesi ile tanıştı ve hayatındaki en son ve en büyük değişimi de işte o zaman yaşadı. Malcolm X, hac dönüşü Ehl-i sünnet itikadı ile yeniden insanının karşısına çıktı ama bu kez farklı bir isimle: el-Hac Mâlik eş-Şahbâz. 


O zaman mı Elijah Muhammed'in tüm fikirlerini reddetti ve örgütten ayrılıp kendi örgütünü kurdu? 


Aynen öyle... 1964 yılındaki değişiminden sonra Elijah'ın öğretilerinden ve ırkçı fikirlerinden tamamen koptu. Çünkü o öğretilerin yanlış olduğunu ve İslâm'la ilgisi olmadığı gördü. Ayrımcılık düşüncesine karşı İslâm kardeşliğini savunmaya başladı. En belirgin değişimi ise konuşmalarında ortaya çıktı, artık eskisi gibi sert konuşmalardan kaçınan bir liderdi. Ancak bu kez de kendini yetiştiren örgüt tarafından ölüm tehditleri almaya başlamıştı. 


Elijah denen kişi onlara ne anlatmıştı ki abi? 


Kabaca söyleyecek olursak Elijah'ın, Amerika'da siyahlara anlattığı İslâm, sadece isim olarak İslâm'dı. Malcolm bu gerçeği ancak hacca gidince farketmişti. Elijah onlara, Mekke ve Medine'nin kutsal kentler olduğunu ve bu kentlere beyaz adamın girmesinin yasak oldugunu söylemişti. Ayrıca Tanrı'nın siyah bir adam olarak Amerika'ya indiğini, kendisini peygamber olarak seçtiğini sonra da göğe çıktığını söylemişti. Malcolm, Elijah'dan ayrılma nedenlerini anlattığı bir konuşmasında “Elijah, “Ben Muhammed b. Abdullah'tan da büyük bir peygamberim” dediği gün çoktan haddini aşmıştı” demişti. Mesela, bu ifade bile Elijah ve İslâm Örgütü'nün İslâm'dan ne kadar uzak olduğunu anlatmaya yeter. 


Şehadetine giden süreç İslâm Örgütü ile ters düşmesinden sonra mı başladı? | 


Tetikleyici unsur bu oldu tabii. Ama örgüt içinde zaten Malcolm'dan rahatsız olan vaizler vardı. Onun önlenemeyen yükselişi, siyahların ona gösterdiği saygı, hep kıskançlık nedeni olmuştu. Bir de Elijah gibi bir lidere karşı çıkınca tamamen hedef tahtasına konmuş oldu. Hac dönüşü yaşadığı değişim artık, Amerikan istihbaratını da korkutmuştu. Çünkü Malcolm, karizmatik bir liderdi ve zaman ilerledikçe ünü ve gücü artıyordu. Artık ortadan kaldırılması gereken bir tehlikeye dönüşmüştü. Üzerindeki baskılar giderek artmış ve bu durum 14 Şubat 1965'te bir kundaklama olayıyla iyice açığa çıkmıştı. 19 Şubat 1965'te yaptığı bir konuşmasında şöyle diyordu: “Zaman şehadet zamanıdır ve ben şehid olacaksam, bu, kardeşlik uğruna olacaktır. Bu ülkeyi kurtaracak tek şey kardeşliktir.” 


Öleceğini hissetmiş yani... 


Zaten son birkaç ay boyunca devamlı ölüm tehditleri alıyordu. Hacca gittiğinden beri FBI onu takip ediyordu. Olacakların az çok farkındaydı. Elinden geldi-Since tedbir almaya çalışıyordu ancak 21 Şubat 1965'te New York'ta konuşma yapacağı 400 kişilik salonda en ön sırada, hamile olan karısı Betty Şahbâz ve kızlarının 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gözü önünde, en ön sırada oturan Nation of Islâm örgütü üyesi üç kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 
On altı yerinden vurulan Malcolm X, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastahanede şehid oldu. Hayatı ve mücadelesiyle Amerika'daki siyahların özgürlük mücadelesinin en önemli ismi olan Malcolm X yani Mâlik el-Şahbâz, yaşadığı toplumdaki köle kültürüne karşı bir tepki olarak kapıldığı ırkçı düşünceden vazgeçip Ehl-i sünnet ve ümmet bilinciyle aydınlanmış ve diğer siyahları da aydınlatmak istemişti. Bu isteğinin bedeli olarak da şehid edildi. Ama Ömer Muhtar'ın dediği gibi, “Ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım.” Şimdi O, müslümanların dualarında yaşıyor. Cellatları ise ölü... Onun güzel bir sözüyle sohbeti noktalayalım. “Şan Allah'a özgüdür ve benim olan tek şey ise günahlarımdır.” 
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DİKTATÖRLER 
TARİHİ 


Lenin'i Gördüm, 


Elleri Kan İçindeydi 


Abi, bugün Lenin ve 1917 Ekim devrimi ile ilgili konuşalım mı? Bu konuda merak ettiğim çok şey var. 


Ekim devrimi ile başlayan şey, tam bir terör ve kaos kutsamasıdır. Amaca giden her yol mubahtır felsefesinin vücut bulmuş şeklidir. Önce Lenin'in bir cümlesiyle başlayayım o zaman. Ekim devriminin lideri olan Lenin, “Biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. 
Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşır” der. Bu sözü söyleyen adam, devrim öncesinde ezilen halklara eşitlik ve özgürlük naraları atıyordu. Ruslar'ın Orta Asya dediği ama bizim için Türkistan olan topraklarda yaşayan Türk halklarına “kendi kendini yönetme” sözü vererek Çarlık rejimine karşı elini güçlendirmek isteyen Lenin, iktidarı eline aldığında Türkistan topraklarında yaşayan Türkler'in de özgür olacaklarını ilan etmişti. 


149 


Stalin ve Lenin'in ortak yayımladıkları bir beyannâme vardı galiba abi. Daha önce bahsetmiştin bana hani. Bu dediklerin orada mı geçiyordu? 


Evet, 15 Kasım 1917'de yayımladıkları o beyannâmede: “Rus müslümanları, Volga ve Kırım tatarları, zalim Rus Çarları tarafından camileri ve ibadethaneleri yıkılan, dinleri, ananeleri çiğnenen bütün halklar! Bundan böyle itikadınız ve ananelerinizle, milli ve kültürel müesseselerinizle dokunulmaz ve hür olduğunuzu ilan ediyoruz. Milli hayatınızı dilediğiniz gibi kurun, bu sizin hakkınızdır” demiştiler. Ancak devrimin hemen ardından, işler hiç de onların dediği gibi gitmedi ve verdikleri sözleri unutup Orta Asya politikalarını tam bir katliam mantığı üzerine kurdular. Sohbetin başında Lenin'den alıntıladığım “politik öldürme” ve “bireysel terörist hareketler” cümleleri de bunu doğruluyor zaten. 


Peki, devrimin ardından neler yapıldı, ne oldu? 


Lenin ve ekibi, yeni kurulan hükümetlerini karşı devrimcilerden korumak için ÇEKA adını verdikleri gizli bir polis teşkilatı kurdular. Lenin, bu kurumun başına acımasızlığıyla meşhur olan Çerzsinki diye birini getirdi. 1918 yılında “özel mülkiyet”in kaldırılmasına karar veren Lenin, bu karar doğrultusunda köylülerin elinde bulunan mahsullere el koymaya karar verdi. 
Çerzsinki, kendisine bağlı olan askerlerle Rus köyleri- ne baskınlar düzenleyerek köylülerin ellerinde bulunan mahsullere ve hayvanlara zorla el koyuyor, karşı çıkan köylülere de işkence ediyordu. Köy meydanlarında çıplak olarak dolaştırılan insanlar, soğuk hangarlara alınarak bayılana kadar dövülüyordu. 
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Bu tarz uygulamaların aynısını Mao'nun iktidara geldiği kızıl Çin devriminde de görmüştüm abi. Demek ki aralarında çok da bir fark yok. 


İşkence dediğin zaman akla ilk olarak bu komiinistler geliyor zaten. Köylüler, kendileri için belirlenen kotalardaki mahsulü vermemeye direniyorlardı; çünkü Lenin'in belirlediği kota, neredeyse köylülerin ellerindeki mahsulün tamamına denk geliyordu. Bu ağır sartları kabul etmedikleri için mücadeleye giren köylüler, Lenin'in öfkesini üzerine çekmişti. Ama bu kez Lenin, duracağı yerde bir adım daha ileri giderek 1920 yılında, köylülerin ellerinde bulunan tohumları da istedi. 
Tohumların toplanması demek, köylülerin yeni mahsul üretememesi ve yiyecek hiçbir şey bulamaması anlamına geliyordu ve kotaya karşı çıkmanın, uğradıkları şiddete rağmen mücadele etmenin ana nedeni de buydu. 


Bu durumda itiraz eden köylülerin başına ne geldi, diye soracağım ama alacağım cevaptan da korkmuyor değilim hani. 

Bence de korkmalısın. Lenin ve ÇEKA'ya karşı isyan eden köylüler, şiddete maruz kaldı. Rejim, istediğini alabilmek için her türlü baskı ve zorlama yöntemine başvuruyordu. Kayıtlarda yer alan bilgilere göre, Şubat 
1922 yılında, Omsk bölgesinde, köylüler kırbaçla dövülerek ölümle tehdit ediliyor, kotayı dolduramadıkları için şehrin sokaklarında çıplak olarak koşturuluyor, sonrasında da yine soğuk hangarlara alınarak dövülüyordu. Bu tarz sindirme hareketleriyle Lenin ve Bolşevikler, istedikleri amaca daha kısa yoldan ulaşmayı arzu ediyorlardı. Sistemin amacı, öncelikli olarak emekçi sınıfın haklarının korunması değil, rejimin temelleri- nin sağlamlaşması ve devamlılığının sağlanmasıydı. 


Bu politikalardaki amaç, rejimin temellerini sağlama almaktı diyorsun ama bu pek de mantıklı değil abi. Halka böyle baskı ve şiddet uygulayan bir rejim nasıl ayakta kalır? İnsan, kendisine zulmedene düşman olmaz mı? Bu çok saçma bence. Hem buğdayı alacaksın, hem tohumları toplayacaksın! Millet açlıktan birbirini yer maazallah! 


Zaten dediğin gibi oldu. Lenin'in bu politikası neticesinde 1921 ve 1922 yılı içerisinde Rusya'da yaklaşık 
29 milyon insan kıtlıkla karşı karşıya geldi. 1991 yılında 
sosyalist rejimin iflasının ardından açılan arşiv belgelerinde en az 5 milyon insanın bu kıtlık döneminde açlıktan kıvranarak can verdiği biliniyor. Kazakistan'da, Sovyet dönemine ait arşiv belgeleri açılarak Kazak Türkçesi'ne çevrilmiş ve bu kıtlık yıllarında ölen insanların, dönemin Rus gazetelerinde yer alan haberleri yayımlanmıştı. Bu haberlerde açlıktan ölmek üzere olan insanların, birkaç gün önce ölen çocuklarını yemeleri “yamyamlık” olarak veriliyordu. Haberde, bir Kazak anne babanın fotoğrafı ve konuyla ilgili metin yer alıyordu. Ancak kıtlığın neden olduğu kitle ölümleri ve çaresiz kalan insanların durumları hakkında en küçük bir malumattan bile bahsedilmiyordu. 


Rakamlardan emin misin? Çünkü çok büyük rakamlardan bahsediyorsun. Kıtlık döneminde insanların açlık çekmesi ve bu şekilde ölmesi Lenin için bir sorun teşkil etmiyor muydu? Neticede ortada olan kıtlık, anladığım kadarıyla yapay bir kıtlıktı. Lenin'in uyguladığı politikadan kaynaklanıyordu yani. Bir lider, kendi halkına neden böylesi bir zulmü reva görsün? 


Cevabı çok basit aslında! Lenin, kendi kafa yapısına göre, bu yapay kıtlık vesilesiyle “kilise” inancının ne kadar gerçek dışı olduğunu halka anlatmış olacaktı. 


Bu konuyla ilgili bir kaynak var mı? 


Mesela, Lenin, Komünizmin Kara Kitabı'nda çara olan inancın da açlık sayesinde yıkılacağına inandığını yazıyor. Hatta 1922 yılının Mart ayında, Polit Büro üyelerine bir mektup yolluyor ve, “Yolların cesetlerle dolu olduğu günlerde, kilisenin mallarına el koymak için çok uygun bir zaman” olduğundan bahsediyordu. Şimdilik bu kısa açıklama senin için yeterli olur herhalde. 


Ama Lenin ve terör arasında da bir bağlantı kurmuştun ya hani, o konuyu da es geçmesen diyorum. 


Lenin, amaca giden yolda terörü ve şiddeti bir araç olarak kullanmanın ötesinde onu kutsamakta da bir beis görmüyordu. Lenin'e göre devlet memurlarını, polisleri, askerleri öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak, banka soymak, bir casusu öldürmek, yapılması gereken şeylerdendi. İktidara ulaşmanın önemli bir unsuru olarak gördüğü terör altyapılı şiddet içerisinde silahlı güçler olarak ortaya çıkmak, insanları öldürmek, bombalamak ve binaları havaya uçurarak korku yaymak, en doğal hareketlerdi. Bunlar yapılmalıydı ki toplum üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil edilebilsin. 
Lenin, şiddete olan bağlılığını Teorik ve Pratik Terör Hakkında eserinde kaleme aldığı “Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız -hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız- sürece hiçbir yere varamayız” satırlarıyla 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zaten gözler önüne sermekteydi. Yani onun bu konudaki duruşu, bir bilmeceye sarılı muamma değildi ki! 


Yani Lenin, terörü destekliyor, kabul ediyor ve uygulamakta da hiçbir beis görmüyordu, diyorsun. 


Bunu ben değil, bizzat Lenin söylüyor. Terörü bir prensip olarak reddetmemişti, hatta hiçbir zaman reddetmeyeceğini de ifade etmişti. Hatta 1918 yılında Pravda gazetesinde, bazı kişilerin zalimlikleri nedeniyle kendilerini ayıpladıkları zaman, bu kişilerin en basit marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret 


ettiğini söylemişti. 


Lenin, komünizmin şiddetle ayakta kalabileceğine inanıyordu. En azından anlattıklarından ben, bunu anladım. Yoksa yanılıyor muyum? 


Aynen öyle kardeşim. Tam olarak söylemek istedigim bu. Rejimin şiddetle ayakta kalabileceğine inanan böyle bir adamın, kendi insanına karşı şiddet üretmesi, onları açlık ve sefaletle karşı karşıya bırakması, onun zâviyesinden tuhaf görünmemeli bence. Sadece mahsul ve tohum konusundaki uygulamasıyla 5 milyon insanın ölümüne neden olan Lenin, Bolseviklerle girdiği şehirlerde rejime yandaş olmayan insanların vahşice öldürülmesine itiraz da etmiyordu haliyle. En basit suçların bile cezası, en korkunç yöntemlerle infaz edilmek oluyordu. 


Bu korku imparatorluğunda araç olarak da Polit Büro ve ÇEKA kullanılıyordu, değil mi? Anlattıklarına bakılırsa bu yapılanmalar sonucu halk korkudan kılını kıpırdatamıyordu. 


Evet. Lenin'e göre, bir problemi ortadan kaldırma- nın en iyi yolu, o problemi ortaya çıkaran insanı ortadan kaldırmaktı. Ona göre gayet basit ve kesin bir çözümdü bu. Belki de sadece bu nedenle Türkistan topraklarında yetmiş küsur yılda milyonlarca insanı rahatlıkla katletmişlerdi. 
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Stalin’i Gördüm 


Elleri Kan İçindeydi! 


Abi, son sohbetimizde Lenin ve iktidarı döneminde yaptıklarını anlattın. Ama Sovyet dönemi denilince insanın aklına en çok Stalin'in iktidarda kaldığı dönem geliyor. Bu konuyu da konuşsak nasıl olur? 


Konuşalım tabii. Aslında Lenin, Stalin'den aşağı kalır bir adam değil ama iktidar süresi Stalin'e göre daha az olduğu için, Lenin'in yaptıkları biraz daha az gibi görülüyor. Bana kalırsa arada bir illüzyon var. 


Dediğin gibi de olabilir ama netice olarak otuz yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Elbette Stalin ve icraatları daha çok konuşulacak. 


O zaman merak ettiğin şeyleri sor bakalım. Biz de bildiğimiz kadarıyla cevap verelim. 
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Öncelikle bir tesbit yaparak meseleye girmek istiyorum. Anladığım kadarıyla, Çarlık Rusya'sının yıkılip SSCB’nin kurulmasıyla birlikte Lenin ve Stalin'in yönetime geçmesi ve görev süreleri içinde ürettikleri şiddet, bugüne kadar çok tartışıldı. Senin anlattıklarından yola çıkarak, sistemin devamı için kana ihtiyaç duyan bir yapı arzeden Sovyet rejimi, bazı anahtar kavramlarla, kendi halkı içinde yaptığı katliamları meşrulaştırma yoluna gitmiş, bu arada da Orta Asya topraklarında özgürlük vaadiyle devrime destek sağladığı Türk halklarına da sistemli bir soykırım uygulanmış. Şimdi, burada şu soruyu sormak gerekiyor diye düşünüyorum: Tüm bunlara rağmen Türkiye'de bu durumun görülmemesi, resmin gerektiği gibi okunmamasının nedeni nedir? 


Öncellikle Türkiye'de Lenin ve Stalin'e “diktatör, zalim, kan dökücü” gibi sıfatları yakıştıranları eleştiren ve bu iki ismin uygulamalarını “rejim müdafaası” olarak gören sol bir düşüncenin varlığını görmek lazım. Bu kesim, bizim eleştirdiğimiz ve insanlık dışı olarak gördüğümüz Sovyetler Birliği'nin Gulag Çalıştırma Kampları ve Represya uygulamalarını makul görüyorlardı. 
Aslında sistemde bir değişiklik yoktu. Yani Lenin ölüp yerine Stalin geçince, uygulanan politikalarda esneme olmadı. Mesela, Lenin döneminde 1920'li yıllarda mahsul ve tohum kotaları üzerinden 5 milyon insanın açliktan kıvranarak ölmesi, Stalin döneminde de devam etmiş ve farklı adlarla yeni katliamlar yapılmıştı. Sosyalizmi müdafaa adına tartışmasız bir biçimde savunulan Josef Stalin -asıl adıyla İosif Vissariyonoviç Çugaşvili-Hitler'in ikinci Dünya Savaşı'nda neden olduğu ölümlerden belki de daha fazlasına neden olmuştu. Ancak 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yahudi lobisi Hitler'i lânetlerken, Lenin veyahut Stalin her zaman bunun dışında tutulmuştu. Birileri üç maymunu oynuyor anlayacağın. 


Lenin'den sonra Sovyetler'de ne oldu tam olarak? 


Önce şunu tekrar hatırlatayım, 1918-1920 yılları arası bir iç savaş olarak adlandırabileceğimiz dönemde Lenin, milyonlarca insanın ölmesine sebep olmuştu. 
Lenin'in 21 Ocak 1924'de ölmesinin ardından parti başkanlığına senin de bildiğin gibi Stalin geldi. Onun döneminde -Prof. Vadim Rogovin'in ifadesiyle- 1928 ile 1933 
arasında ikinci bir iç savaş diye tanımlayabileceğimiz bir dönem yaşandı. Bu süreç, Stalinist klik tarafından köylülüğe karşı bir bütün olarak yürütülen şiddet dolu kolektifleştirme biçimini aldı ve ülke çapında yaşanan gerçek bir iç savaşa dönüştü. 


1928'de yaşanan dramları da bu zaman dilimine ekliyor musun abi? 


Eğer bana soruyorsan, Orta Asya bozkırlarında 
1928 yılında başlayan katliamlar, başlı başına incelenmesi gereken ayrı bir dönemdir. 


Tüm bu politikalar ve anlamsız uygulamalar Stalin'in kişisel hırsından mı kaynaklanıyor yani? 

Eğer ortada bir sorun varsa ve biz de sorunu anlayamazsak, üretilen çözümün, çözüme dönük politikaların mantığını-mantıksızlığını da anlayamayız. Yani bu durum, sadece Stalin'in kişisel hırsıyla ortaya çıkmış bir trajedi değildir. 


O zaman meseleyi nasıl okuyacağız? 
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Olan şey şu aslında, Stalin'in anlamsız bir biçimde rejimi koruma çabası vardı. Bu çaba nedeniyle de on binlerce insan işkencelerden geçirildi ve bu işkencelerde sağ kalanlar işlemedikleri suçları itiraf etmeye zorlandı. 
Özellikle Kazakistan'da 1928 yılında başlatılan represya (baskı) döneminde birçok Kazak aydını cezaevlerinde tutuldu, sürgüne gönderildi ve öldürüldü. Stalin'in bu politikaları 1928'de bitmedi, 1937-1938 yılında daha büyük bir zulme dönüştü. Bu iki yıllık süre içerisinde tutuklanan ve öldürülen insan sayısı, tüm Sovyet döneminde tutuklanan insan sayısından neredeyse altı kat daha fazlaydı. 


1937-38 dönemini biraz daha açar mısın abi? 


Elbette. Bu döneminin biraz önce değindiğim yónünden başka bir diğer özelliği de Kazak aydınlarının sistemli olarak tutuklanıp “halk düşmanlığı” suçlamalarıyla yargılanmaları ve öldürülmeleriydi. Seken Seyfulin, Ahmet Baytursınov, Mağcan Cumabay, Turar Rıskulov, Şekerim Kudayberdiulı, Mirjakıp Dulatov, Alihan Bökeyhanov gibi önemli yazar, şair ve düşünürler, işkence altına alınmış ve daha sonra da öldürülmüştü. Şiddet bununla da bitmemiş, okullarda yanlış ders verdiği söylenen öğretmenler kurşuna dizilmiş, daha sonra bu kişilerin cesetlerini taşıyarak mezarlara gömen şoförlerin de öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 


Bunu neden yapıyorlar ki? Buradaki mantık ne? 


Sana, bana tuhaf yahut saçma gelen bu uygulamanın kendi içinde bir mantığı var aslında. Sovyet yönetimi bu sayede mezar yerlerinin tesbitinin yapılmamasını sağlamak istiyordu. Stalin'in uyguladığı zulüm dayanilmaz boyutlara ulaştığında bir milyondan fazla Kazak, çareyi İran, Afganistan ve Çin'e göç etmekte bulmuştu. 


Bugün için bu yapılanların, sistematik bir biçimde devlet terörü olduğu kabul ediliyor ama değil mi? 


Genel olarak kabul ediliyor. Ama bu neyi değiştirir diye bir soran olsa, buna verecek doyurucu bir cevabım da yok tabii. 


Peki, şu meşhur Gulag çalıştırma kamplarının faaliyetleri meselesi nedir? 


Gulag kampları, Sovyet döneminde oldukça gizli tutulmaya çalışılmıştı. 90% yıllardan sonra buzlar erimeye başlamış ve gizli dosyalar da ortaya çıkmıştı. 
Ancak hâlâ bütün araştırmacılar bu olayların boyutları hakkında hemfikir değildir. Mesela, Soljenitsin yazılarında, Stalin dönemindeki siyasi kurbanların sayısını (buna idam edilenler, sürgüne uğrayanlar, cezaevlerine gönderilenler dahil) 15 milyon olarak belirlemiştir. 


İnsan böyle bir rakamla karşılaşınca, acaba “Biraz abartılmıyor mu?” diye düşünmeden edemiyor. Neticede resmi veriler değil bunlar anladığım kadarıyla. 


Resmi kayıtlara göre bu rakam 4 milyon civarında gösteriliyor. Ama sen de kabul edersin ki 4 milyon bile hiçbir şekilde küçümsenecek bir rakam değil. 


Stalin’den devam edersek abi... 


Orta Asya'da kolhozlar kurmaya çalışan, halkın elindeki malları ve ülkelerin yeraltı-yerüstü zenginliklerini alarak Moskova'ya taşımaya uğraşan Stalin, bu politikaya karşı çıkan herkesi “halk düşmanı, rejim karşıtı” olarak görmüş ve ağır işkencelere tâbi tutmuştu. 
Bu sıfatların herhangi birini alan kişi, bunun bedelini hayatıyla öderken geride kalan ailesi ve yakınları da “halk düşmanının karısı, çocuğu ve yakını” etiketiyle yaşamak zorunda kalıyordu. Bu insanlar da çalışma kamplarına alınıyor ve ağır şartlar altında yıllarca çalismak zorunda bırakılıyorlardı. Yani yapılan katliamlar bittiğinde dahi ölümler bitmemiş, çalışma kamplarında bulunan insanlar kamp ortamının koşullarına bağlı olarak zaman içinde hayatlarını kaybetmişlerdi. 


Toplu bir kıyım yapmış adam yani! İnsanın kanı donuyor bunları duyunca. 


Bir de dini hayata yaptığı baskı ve müdahaleleri duysan dilini yutarsın! 


Bak, işin o kısmını tamamen unutmuşum abi. 


O zaman sana bazı rakamlar ve örnekler vereyim. 
Stalin'in iktidarda kaldığı yirmi sekiz yıl içinde ölen insan sayısının, abartısız bir şekilde, 50 milyonun üzerinde olduğu biliniyor. Onun döneminde Türkistan'da 14.000, Kafkasya ve Kırım'da 8000, Tataristan'da ve Başkurdistan'da 4000 cami yıkıldı veya tahrip edildi. Katledilen müslüman din âlimlerinin sayısı ise 270.000’in üzerindeydi. Bununla da yetinmeyen Stalin, bir kısmını Sibirya'da - 65 derece soğuğun hüküm sürdüğü kamplara sürgün ettirdi. Buhara, Semerkant, Hokant, Kazan, Ufa, Bakü, Taşkent, Bahçesaray, Derbent, Timirhan, Kaşgar, Almatı, Tirmi gibi şehirlerde mevcut olan milyonlarca Kur'ân-ı Kerim ve hadis kitapları başta olmak üzere bütün dini eserleri toplattırıp yaktırdı, ayaklar altında çiğnetti. Kısacası Stalin'e nereden bakarsan bak, Lenin gibi elleri kan içinde bir adam görürsün. 


Bu kadarına da pes doğrusu! Stalin'den nefret etmem için sadece bu bilgiler bile yeterli... 


Galiba Kruşçev de senin gibi düşünmüş olacak ki Stalin 5 Mart 1959'te ölünce, parti başkanlığına geçti ve hiç sevmediği Stalin'i, Sovyetler Birliği'nde düşman ilan etti. Onun ismiyle başlayan şehirlerin isimlerini degistirdi. Stalin'in para, pul ve resmi dairelerdeki resimlerini ve büstlerini kaldırdı. Yaşarken gölgesinden dahi korkulan bu eli kanlı liderin mezarı açılıp Kremlin'in duvarı dışına taşındı. 
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Kültür Devriminden Katliam Çıkaran 


Diktatör Mao 


Abi, daha önce Lenin ve Stalin’i konuşmuştuk seninle ama Mao'yu bir türlü konuşamadık. Mao'nun da onlardan aşağı kalır yanı yok bildiğim kadarıyla. 


Bugün onu ve devrimini konuşsak olur mu? 


Konuşalım ama Mao dediğin adam öyle bir sohbette bitecek biri değil. Sadece Doğu Türkistan'da yaptığı katliam bile birkaç sohbetimizi yer, bitirir. 1949'da yaptığı devrim, öncesi ve sonrasıyla yine bir iki sohbeti aşar. Bir de Mao deyince benim aklıma ilk olarak adına, “Kültür dev- 


rimi” dediği, insan aklını çatlatacak uygulaması geliyor. 


Tamam, o zaman Mao üzerinden kültür devrimini 


konuşalım abi. Evvela, olan biteni kısaca anlat. 
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1949 yılında Mao önderliğindeki komünist gerillalar tarafından ele geçirilen Çin, dünyanın ikinci büyük komünist devrimine sahne olmuştu. Ancak bu devrim de Bolşevik devrimi gibi sonuçlar üretmişti: Kan, gözyaşı, kitle katliamları, yoksulluk, kıtlık, işkence, yozlaşma, kendi içine kapalı bulanık ve donuk bir toplum! 1920'den itibaren devrim için çalışmalara başlayan Mao'nun zihni, Marx ve Darwin'in fikirleriyle yıkanmıştı. Ateşli bir komünist olan Mao, 1949'da devrimi gerçekleştirdikten sonra bazı atılımlar yapmaya çalışmıştı. “Büyük Atılım” dediği felaket de bunlardan bir tanesiydi. 1950 lerde Stalin'in Rusya'da uygulamaya çalıstıgı kolektivizasyona benzer bir girişim olan bu proje, Çin'e sadece büyük bir kıtlık ve işkence getirmişti. 


Bu “Büyük atılım” dediğin şey tam olarak nedir abi? 


Tüm Çin'in tarım ve endüstriyel üretimini katlamak sloganıyla başlatılan bir hareketti. Bu uygulamada işçilerin çalışma saatleri arttırıldı, makineler de hiç durmadan çalıştırılmaya başlandı. Özel mülkiyet kaldırıldı ve üretimin arttırılması planlandı. Bu arada, tüm köylülerin tarlaları zorla kooperatifleştirildi. Stalin'in uygulaması gibi silahlı zor alımlar uygulandı. Bu politikaya karşı çıkan köylüler de Mao tarafından acimasızca cezalandırıldı. Ancak uygulama, kısa zaman içinde âdeta çöktü ve beraberinde büyük bir kıtlık getirdi. 
Milyonlarca insan açlıktan hayatını kaybetti. 1958'de uygulanmaya başlanan bu politika, her ne kadar başarısız olsa da rejim bunu gizlemeye çalıştı. Büyük atılım sonucunda tarım ve endüstride her şey kötüye giderken 40 milyon insan hayatını kaybetti. Bu başarısız girişimin ardından Mao, Çin devriminin henüz başarıya 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ulaşmadığını çünkü komünizmin Çin insanının zihnine tam olarak yerleşmediğini düşündü. Kendisine göre bu soruna bir çözüm üretti ve devletin dahi üst kademelerinde komünizmi sindirememiş yöneticilerin varlığını ortadan kaldırmak için büyük bir kültür devrimi başlatmayı amaçladı. 


Yani büyük atılımın faturasını kendi başarısızlıgina değil de ideolojiyi içine sindiremeyen kitlelere kesti, öyle mi? 

Öyle de denebilir. Ama bu uygulama da sonuç olarak büyük atılımdan farklı bir şey getirmedi. Mao'nun telkinleriyle parti saflarındaki gençler harekete geçtiler ve ülkenin her yerinde terör estirmeye başladılar. 
“Doğu Kızıldır” marşı eşliğinde sokaklarda gezen bu gençler, kendilerine göre komünizme aykırı buldukları herkesi tutukluyor, her şeye saldırıyorlardı. Kısa süre içinde felakete dönüşen bu kültür devrimi dalgasında binlerce üst düzey yönetici, bürokrat, aydın, üniversite hocası tutuklandı ve korkunç işkencelerden geçirilerek idam edildi. Hatta Lenin ve Stalin döneminde Rusya'da uygulanan “insanları hayvanlaştırma” politikası, Çin'de de uygulandı. Partili gençler “halk düsmanı” olarak gördükleri muhalifleri, halka açık alanlarda hayvan taklidi yapmaya zorluyorlardı. Bazı üniversite hocaları, elleri bağlandıktan sonra çimlere atılıyor ve otlamaları isteniyordu. Ülke genelinde bunlar olurken Pekin basını, “Mao karşıtları, sokaklarda koşan farelerdir; öldürün onları, öldürün!” diyordu. Yani Mao'nun başlattığı kültür devrimi, bir anda, dünyada eşi benzeri az görülen bir toplu cinnet kampanyasına dönüşmüştü. Bu işin bu hale gelmesinin temelinde ise Mao'nun sadece 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bir işareti yatıyordu. Ondan işaret alan partili gençler, sokaklarda terör estiriyordu. Kızıl muhafızlar açısından herhangi bir insanı halk düşmanı diye yaftalamak, bunun ardından da işkencelerden geçirip idam etmek için çok basit sebepler yetiyordu. Örneğin, sadece müzik dinlediği veyahut evcil hayvan beslediği ve ibadet ettigi için insanlar, çok rahat tutuklanıyor, işkence görüp idam ediliyorlardı. 


Tüm bunlar olurken halk, korku ve panik havasında sesini çıkaramamıştır herhalde. 


Tam olarak öyle değil. Halk açısından durum daha çok, hipnotize olmuş bir insanın ruh haline benziyordu. 


Çok tuhaf! Sovyet Rusya'sında da bu tarz uygulamalar olmuştu ama bildiğim kadarıyla insanlar rejimden korkarak seslerini çıkaramıyorlardı. Ben, Çin'de de aynı havanın hâkim olduğunu düşünmüştüm oysa. 


Kızıl muhafızlar, partili komünist gençler, sokaklara çektikleri ve adına “muhalif” yahut halk düşmanı” dedikleri insanları işkenceden geçirip idam sehpalarına götürürken halk da onları desteklediklerini gösteren çığlıklar atıyordu. Toplu cinnet hali dediğim buydu. Hipnotize olmuş kitleleri sokağa döken rejim koruyucuları da bir tür hipnozun etkisi altındaydı aslında. Ülkenin başında bir lider vardı ve her şeyin en iyisini onun bildigine inanan eli silahlı ve yetkili gruplar, gücünü ondan alıyordu. Bu kişilerin ilham kaynağı da Mao'nun sözlerini içeren Kızıl Kitap'tı. İş, o kadar uç noktaya varmıştı ki sokaklarda terör üreten ve kaos çıkaran bu kişiler, Kızıl Kitab'ı ezbere biliyorlar, kendileri gibi ezberlemeyenleri de “sınıf düşmanı” ilan edip buldukları yerde hemen dövüyor hatta öldürüyorlardı. Mao'nun kültür 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devrimi o kadar büyük bir cinnet haline gelmişti ki ortaya çıkan tahribatın telafisi uzun yıllar sürmüştü. Çin'de, 1970'lere kadar bu işin açtığı yaralar kapatılmaya çalışıldı. 1976 yılında Mao öldüğünde, ardında 50 milyondan fazla ölü, milyonlarca işkence mağduru insan ve karanlık bir ideoloji bırakmıştı. Zaten komünist felsefe de insanlığa ancak böyle bir tabloyu miras bırakabilirdi. 
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SOYKIRIM 
TARİHİ 


Dünden Bugüne Kızıl Çin'in 


Doğu Türkistan Zulmü 


Bu sohbetimizde ne konuşalım abi? 


Kızıl Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı katliamları konuşalım. Çünkü bazı şeyleri unutmamak çok önemlidir. 


Olur, konuşalım tabii. 


1949 yılında Çin tarafından işgale uğrayan Doğu 
Türkistan, soğuk savaş sonrasında giderek hız kazanan bir asimilasyon politikasına uğradı. Soğuk savaşın ardından, özellikle de 1980 sonrasında özerk bölge olarak kabul ettiği Doğu Türkistan'da demografik yapıyla oynamak ve buradaki nüfus dengesini kendi lehine değiştirmek için bilinçli bir iskân politikasını yürürlüğe soktu. 1949 yılındaki işgalin ardından bölge halkı üzerinde devlet terörü estiren Kızıl Çin, işgalin ilk yıllarında Uygur Türkleri'nin âlimlerini, din bilginlerini, mücahid ve gazilerini katletti. 


Bunu yaparak ne elde etmeyi umuyordu ki? 


İlk maksadı, Uygur halkının var olan bağımsızlık direncini kırmaktı. O yüzden de öncelikli olarak halka bağımsızlık şuurunu ve direncini verecek dini önderleri, halk kahramanlarını ve aydınları türlü bahanelerle öldürerek işe başladı diyebilirim. Yine Çin hükümetince, Uygur halkının önemli komutanları ve milli askerleri, sistemli olarak düzenlenen suikastlarla şehid edildi. 
Bu uygulamalar genel olarak 1980 yılına kadar yapıldı. 
Seçkin zümreye yönelik şiddet diyebileceğimiz bu terör faaliyetlerinin ardından bir strateji değişikliğine gidildi. 
Artık Çin hükümeti, Doğu Türkistan'ın iç dengelerini bozmanın hesaplarını yapıp, bunun da ilk ayağı olarak bölgenin demografik yapısını değiştirmeye ve kendi lehine çevirmeye başladı. Çin'in içlerinden alınan ve ırkçı özellikleriyle bilinen “Han Çinlileri, Uygur Türkleri'nin yaşadığı Doğu Türkistan'ın değişik şehirlerine yerleştirildi. Bölgeyi Çinlileştirme siyasetinin bir parçası olan bu uygulamada, “Han Çinlileri özellikle Doğu Türkistan'a getirilip göçmen olarak yerleştiriliyordu; bunun neticesinde etnik gerginliklerin omurgasını oluşturan ırkçı Çinli nüfusun arttırılması politikasıyla, Doğu Türkistan'da neredeyse Uygur Türkler'i ile Çinli nüfus bugün için eşit hale geldi. Doğu Türkistan'a, “ırkçı” özellikleri olan “Han Çinlileri'nin yerleştirilmesi ve 1980'den bu yana bölgedeki Çinli nüfusun yirmi altı kat arttırılması da, beraberinde başka sorunları ortaya çıkardı. 
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Ortalığı karıştıran, Han Çinliler'i dediğin bu ırkçı etnik grup yani... 


Evet. Bir bölgede sorun çıkarmak istiyorsan, oraya sorun çıkaracak adamlar gönderirsin. Daha sonra da sorun çıkıyor diye müdahale edersin. Özellikle son yıllarda Doğu Türkistan'da baş gösteren şiddet olaylarının altında, işgalci Çin yönetiminin demografik yapıya müdahale ederek, bölgedeki Çin nüfusunu arttırma siyaseti bulunuyor. Bölgeye yerleştirilen ırkçı Han Çinlileri, en küçük olayları bahane ederek Uygur Türkleri'ne saldırıyor ve linçle sonuçlanan kavgalara sebebiyet veriyor. Asker ve polis gücünü de arkasına alan bu ırkçı grup, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için özel olarak çaba harcarken, huzursuzluğun ve şiddetin hâkim olduğu şehirler de, bu vesileyle asker ve polis müdahalesine açık hale getiriliyor. İşte tam da şark kurnazlığı dediğimiz olay, burada başlıyor. Bu arada uluslararası arenada aldığı tüm tepkilere rağmen, baskı ve şiddete dayalı Doğu Türkistan politikasından bir türlü vazgeçmeyen Çin, bölgeden dışarıya haber ve görüntü sızmasını da engelliyor. Şehirlere yerleştirdiği ırkçı Çin nüfus sayesinde bölgeyi istediği zaman kaosa sürükleyen işgalci yönetim, polis ve asker müdahalesinde de kesinlikle kişilerin özlük haklarına ve vatandaşlık hukukuna saygı göstermiyor. Uygur Türkleri, Doğu Türkistan'da ve Çin sınırları içinde “köktenci terörist” olarak görülüyor ve buna göre bir muameleye tâbi tutuluyor. İşgalci Çin devleti, Doğu Türkistan'ı yer altı-yer üstü zenginliği, jeo-politik ve jeo-stratejik konu- mu nedeniyle elinde tutmaya çalışırken, bunun için şiddetin hiçbir türünü uygulamaktan çekinmeyen yapısını da gözler önüne seriyor. Eski çağlardan beri Doğu Türkistan'ın, Çin anavataninin bir parçası olduğu propagandasını kendi halkı içinde yapan işgalci güç, dünya basınına sızan şiddet olaylarını ve soykırım görüntülerini de, kendi ülkelerinin bağımsızlık haklarını koruma çabası olarak ifade ediyor ve bu sorunun, Çin Devleti'nin iç meselesi olduğu vurgusunu yapıyor. 


Peki, son yıllarda değişen bir şey var mı? İyiye gidişten pek ümitli değilim ama kötüye gidişin de ivme kazanma ihtimali beni korkutmuyor değil hani. 

Doğu Türkistan'da iyiye gidiş, ancak bölgenin bagımsızlık hakkını kazanmasıyla olur. Son yıllarda yaşanan hadiseleri de az çok basından takip ediyorsundur zaten. Ama işin bir de görünmeyen boyutu var. Basına yansımayan ancak orada yaşayan insanların Türkiye'deki yakınlarına aktardığı ve bizim de onlar üzerinden öğrendiğimiz şeyler yani... Son altmış yılın panoramasına baktığımızda Doğu Türkistan'da neredeyse her on yılda bir Uygur Türkleri'nin, işgalci Çin yönetimine karşı bir başkaldırıda bulunduğu görülüyor. Bu başkaldırıların sürecini, Çin yönetiminin devamlı olarak Uygur halkı üzerinde uygulamak istediği dini ve milli baskılar oluşturuyor. Özellikle dini alanda yapılan baskı ve zulümler, her geçen gün artarak devam ediyor. Yaptığı tüm zulümleri dünya medyasının objektifinden ve kaleminden kaçırmaya çalışan işgalci Çin, son altı aydır bölgede farklı yasaklar, teşvikler, öldürme, vatandaşlık ve insan hakları ihlalleri yapmaya devam ediyor. Doğu Türkistan'da yaşayan tüm Uygurlar, artık polisin gözünde potansiyel bir terörist konumunda bulunuyor. “Köktenci Terörist” olarak kabul edilen bu insanlara yapılan muamelelerde, doğal olarak hukuk çerçevesinde bazı hak ve kazanımlardan faydalanmanız mümkün olmuyor. 
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Dini hayattaki baskılar neler abi? 


Burada yaşayan insanların dini inançlarını yaşamaları için neredeyse işgalci Çin yönetiminden izin almaları gerek. Mesela, “sakal, bıyık, başörtüsü” şu an için yasaklanmış durumda. Çin yönetimi tarafından, “çalışma yerlerine; devlet dairelerine, üniversitelere, hastahane ve okullara, sakalla ve başörtüsüyle” girmeniz yasak. 
Camilere girmenin yasaklandığı bölgede, özellikle on sekiz yaşın altındaki Uygur gençlerin camiye girmesine izin verilmediği gibi bu yaştaki gençlerin sakal bırakması da yasaklanmış durumda. Yine işgalci yönetim tarafından Doğu Türkistan'da bulanan camilerin girişinde, Çin devlet bayrağı bulunuyor. Cuma günleri, “cuma namazı” öncesinde Çinli polisler camilerin etrafında silahlı olarak bekliyorlar. Bazı şehirlerde ise sürekli camiye gittiği tesbit edilen kişiler gözaltına alınarak hapse atılıyor. Camilerde veya başka yerlerde “Kur'ân-ı Kerim, namaz ve dini bilgiler” öğretmek yasak. Uygur Türkleri; Çin hükümetinin, Doğu Türkistan'da iç piyasaya sürdüğü ve üzerinde “Helâl” yazan gıda maddelerinin içinden ölü hayvan etleri çıktığını; farklı gıda maddelerinde de bu tarz oynamaların yapıldığını söyleyerek bu uygulamanın, Uygur halkını İslâm inancından soğutmak ve halkı asimile etmek için yapıldığını ifade ediyorlar. Dini alandaki baskı ve şiddet, kendisini ölümle gösterdiğinde de bitmiyor. Eğer bir Çin vatandaşı veyahut polisi tarafından öldürüldüyseniz cenazenizle ilgili de bazı yasaklamalar ve yaptırımlar devreye giriyor. Aileye teslim edilen cenaze sonrasında polis, evin etrafını sararak “dini merasim yapılmasını, ağlamayı ve âğıt yakmayı” engelliyor. 
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Düzenli namaz kıldığı tesbit edilen kişiler, Çin polisi tarafından takibe alınıyor ve haftada bir olmak üzere bulunduğu yerdeki polis merkezine giderek imza atmaları isteniyor. Bu kişiler eğer şehir dışına çıkacaklarsa bu kez de “gidecekleri yer ve adres, kalacakları süre” gibi detaylı bilgiler vermeleri gerekiyor. En tuhaf uygulamalardan birini de son bir-iki yıldır yol kenarlarına konulan tabelalar oluşturuyor. İşgalci Çin yönetimi, yol kenarlarına koyduğu ve üstünde “Örtünüzü açın!” ve “Güzelliğinizi gösterin” yazan tabelalarla Uygur Türkleri'ni baskı altında tutmaya çalışıyor. İslâm inancından dolayı kapanan Uygur kızlarını hedef alan bu çalışma, sömürge mantığının değişim göstermediğinin de bir göstergesi. Frantz Fanon, Cezayir bağımsızlık savaşında Fransız sömürge yönetiminin, Cezayir'de “çarşaf” ve milli kıyafet “hayık” giyen kadınlar üzerinde propaganda yaparak onları İslâmi ve milli kimliklerinden koparıp asimile etmeye çalıştığını tesbit ediyordu. Bugün için de aynı işgalci propagandanın, Çin yönetimi tarafından Uygur kadınına uygulandığını görüyoruz. Çin yönetimi, örtülerini açtırarak Uygur kadınını İslâm ruhundan koparıp, toplumun temel çekirdeği olan aileyi bozup asimilasyon faaliyetlerinde başarıya ulaşmak istiyor. Bu amaçla da Doğu Türkistan'da “örtülü bir kızın örtüsünü açması için onu ikna eden, ona yardımcı olan kişilere 1000 Yuan (yaklaşık 180 dolar) ödül veriliyor.” 


Dini hayata böylesine müdahale eden kızıl komiinistler sosyal hayata nasıl müdahale ediyorlardır kim bilir. 

1949'dan bugüne kadar altmış yedi yıllık işgal döneminde Çin yönetimi, uyguladığı baskı ve zulmünü 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asker ve polis aracılığıyla yaptığı için Uygur halkında polis ve asker korkusu oluşmuş durumda. Çin devleti de özellikle bu korkunun olmasını ve diri tutulmasını istiyor. Bu yüzden de polis ve askere en küçük olaylar- da bile silah kullanma yetkisi veriliyor. Sorgusuz sualsiz dövme, izinsiz olarak ev baskınları yapma; bölgede artık doğal bir hal almış durumda. Bireysel özgürlükler, bu açıdan sıfıra çekiliyor ve korku hâkim kılınmaya çalışılarak bir korku imparatorluğu oluşturuluyor. Bunu yapanlar da yapı olarak korkak bir millet. İşin ironisi burada galiba... Sokakta “Türk bayraklı ve Doğu Türkistan bayraklı tişört giymenin yasak” olduğu Doğu Türkistan'da Uygurlar, resmiyette olmasa da, uygulamada ikinci sınıf vatandaş konumunda bulunuyor. 
Fabrikalarda çalışarak geçimini sağlayan Uygurlar'ın sorunu ise daha farklı! Eğer bir Uygur Türkü iseniz ve bir Çin fabrikasında çalışıyorsanız, her ay Çince bir sinava girip bu sınavdan geçmeniz gerekiyor. Sınavdan geçemediğiniz takdirde de her hangi bir özlük hakkı alamadan işinizi kaybediyorsunuz. 


Hayatın her alanında zulüm var yani... 


İşgalci yönetim tarafından Uygur Türkleri, sosyal hayatın her sahasında asker ve polis gözetiminde... 
Herhangi bir acil durumda hastahanelere gidildiğinde, Uygurlara “parasız” hizmet verilmiyor. Özellikle “acil vakalarda” görülen bu uygulama ile kurtulabilecek durumdaki insanlar, ölüme terkediliyor. Burada paranızın olması da bir işe yaramıyor. Çünkü almayı ümit ettiğiniz hizmetin ücreti sizden peşin olarak isteniyor ve ücret gelene kadar hastanıza bakılmıyor. Doğu Türkistan'da demografik yapıyı kendi lehine çevirebilmek için bölgeye 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ırkçı Çinliler'i yerleştiren işgal yönetimi, bu kişilerin çıkardığı kavga ve kargaşa sayesinde polis ve asker gücü kullanarak Uygur halkına şiddet uyguluyor. Yani Çin yönetimi, uygulamak istediği gayri resmi şiddet fırsatını ırkçı Çinlilerin kışkırtma ve saldırılarıyla yakalamış oluyor. Basit sorunlarda dahi olay kanla bitiyor. 


Ha ayrıca bir de şu var: Çin yönetiminin her yıl Taklamakan çölünde “nükleer silah deneyi” yapıyor olması da ayrı bir sorun... Senede bir kez yapılan deneyin bu yıl kırk altıncısı gerçekleştirildi. Deneylerin yapıldığı bölgede sadece Uygurlar yaşıyor ve bölge halkı ile çocuklarda nükleer deneylerin sebep olduğu ciddi hastalıklar görülüyor. Zorunlu kürtaj uygulamasına maruz kalan Uygurlar konusu da var ki ondan daha hiç bahsetmedim. Doğu Türkistan'ın Çin anavatanının bir parçası olduğu propagandasını yapan işgalci Çin yönetimi, bölgedeki demografik yapıyı kendi lehine çevirmek için her yıl düzenli olarak ülke içinden topladığı Han Çinlileri'ni Doğu Türkistan'daki şehirlere yerleştiriyor demiştim, değil mi? İşte Doğu Türkistan'a gitmeyi kabul eden bu Çinli göçmenler, devlet politikası olarak “çift maaş” alıyorlar. Bu zulüm de tüm “medeni (!)” dünyanın gözleri önünde sürüp gidiyor böylece. 
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Belçika'nın Kongo Soykırımı: 
Alay Ölürse Kötü Bir Gün, 
Albay Ölürse Katliam Olur! 


Hitler, Stalin, Lenin, Mao gibi zalimleri konuştuk ya abi... Bu adamların kafa yapısını anlamak mümkün değil, bunu kabul ettim. Ama anlayamadığım bir şey daha var, neden böyle üç beş tane deli, insanlığın başına bela oluyor? 


Bu delilerin, katillerin üç beş tane olduğunu kim söyledi sana? Dünya tarihini son bir ya da iki asra indirgesen bile Batı dünyasında çuvalla cani bulursun. 
Mesele istatistiki verilerse onu da açmak lazım. Milyonlar öldürüldüğünde bu sadece istatistik oluyor, ama bir kişi öldürüldüğünde trajedi... Sen de böyle mi düsünüyorsun yoksa? 


181 


Yok, ben daha çok, “alay ölürse kötü bir gün, albay ölürse katliam olur” diye düşünüyorum. Hiç öyle şey olur mu be abi? 


O zaman meseleyi getirip birkaç kişi üzerine bina etmeyelim. Mesela, 1865-1909 yılları arasında Belçika kralı olan 2. Leopold, Kongo'da dünyada eşine az rastlanır bir katliam yapmıştı. Ancak onun adı ne Hitler ne de Stalin gibi anılır. Mao kadar, Lenin kadar bile gündeme gelmeyen bu adamın yaptıklarını yazarken dahi zorlanırız. Bize tanıdık gelen bir mesele de onun, Kongo'yu sömürgeleştirmek için kullandığı argümandır. Yani yaptığı katliamlar ve o katliamların fikri yönü, bugün hiç de yabancısı olmadığımız, bize çok tanıdık gelen ifadeler. 


O zaman şu Belçika kralını biraz anlat abi. Ne yapmış, ne etmiş öğrenelim. Gereksiz yere de ortamı germemiş olalım. 


Peki, tane tane anlatacağım, iyi dinle. Çünkü genelde bildiğin canilerden çok farklı olmayan bu adam, bizim gördüğümüz resmin hep dışında kalmış biridir. Senin için esas şaşırılacak nokta da böylesi bir caniyi neden tanımadığımız ve yaptıklarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığımız olacak. Baştan uyarayım da sonra kavga çıkmasın. İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman en büyük soykırımları yapanların arasında ismine pek rastlamadığımız 2. Leopold denen bu cani, milyonlarca Kongolu'yu katletmiş biridir. Askerlerin kullandığı her kurşunun boşa gitmediğini ispatlamaları için vurdukları kişinin elini kesip getirmeleri istenirdi. Hitler, Stalin veya Mao kadar lânetlenmeyen, ismi dilden dile dolaşmayan, caniliği hakkında filmler yapılmayan, belgeseller çekilmeyen, kitaplar yazılmayan bu katilin Belçika'da, paraların üstüne resmi basıldı, sokaklara heykelleri dikildi. 


Çelişki dediğimiz şey bizim için geçerli zaten. Kralları, adamların mutlu olması için milyonlarca adamı asmış, kesmiş... Onların neden umurunda olsun ki! 


Kral 2. Leopold, komşuları taklit edip fırsat çıktığı ilk anda denizlerin ötesine yayılmayı salık veren bir kraldı. Denizin ötesine geçtiğinde, orada ürünler için pazarlar bulacaklarını düşünüyordu. Hatta ticaretleri için gıda ve büyük Avrupa ailesi içinde daha iyi bir konum bulacaklarını da söylüyordu. Bu amaç belirlenince ilk olarak hedefe Afrika'nın ortasında yer alan Kongo seçildi. 2. Leopold, Afrika'nın ortasındaki bu bölgeyi işgal etmeye çalıştı ama parlamento onun bu arzusuna sıcak bakmadı. Bunun üzerine farklı bir formül geliştirdi. Hazinesinden borç alıp bir yardım cemiyeti gibi görünen Uluslararası Afrika Derneği'ni kurdu. Dönemin en ünlü kâşiflerinden birini Kongo'ya göndererek kendi başına bir sömürge yönetimi kurdurdu ve 1885'te toplanan Berlin Konferansı'nda büyük güçler tarafından “Kongo'nun hâkimi” olarak kabul edildi. 


Aslında “Kongo'nun büyük canisi” olacak süreç de işlemeye başlamış oldu, değil mi? 


Aynen öyle oldu. Hikâye her zamanki gibi aynıydı. 
Neden buraya geldiğini sorduğun zaman, “Biz medeniyet getirmek için buraya geldik” dediler. Bu adamlar, fakir bölgelere ve yer altı zenginliği olmayan hiçbir beldeye gitmezler, semtine dahi uğramazlar. Kongo'ya giderken de eski senaryoyla yeni bir film çekiyorlardı aslında. Senaryo, medeniyet götürmekti ama esas mesele, Kongo'daki zenginliklerin sömürülebileceği koloniler 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kurmaktı. İlk fırsatta bu işe el atıp kolonilerini kurup lastik ve fildişi ticaretine giriştiler. Bu lastik ve fildişi ticareti, Belçika için çok önemliydi. O nedenle bu ticaret için Kongo'daki milyonlarca insanı zorla çalıştırdılar senin de tahmin ettiğin gibi. Ama işin asıl facia tarafı şu ki büyük bir insan gücüne ihtiyaç vardı ve bunun için yetişkinler yetmiyordu. Bu noktada da çocuklar devreye girdi. Kongolu çocukları da çalıştırmak için üç ayrı koloni kurdu. Bu arada ordusunu güçlendirmeyi de ihmal etmedi. İnsanların baş edemeyeceği ve korkacağı bir güç her zaman olmalıydı. 2. Leopold tarafından kurdurulan kauçuk ve fildişi şirketlerinin yöneticileri, köylüleri acımasızca çalıştırmaya başladılar. Arada çatlak ses çıkıyor, isyanlar oluyordu. İşte o zaman da silahlı gücü devreye sokuyorlardı. İsyan eden ásilerin el ve ayakları kesiliyordu mesela. 


Abi, bir insan başka bir insana bunu nasıl yapar, bir türlü anlamıyorum! 


Yetişkinler açısından anlayamadığın bu durumun küçük çocuklar için de uygulandığı gerçeğini öğrenince ne yapacaksın peki? Belçika kralı dediğin cani, kendi halkının ekonomik refahı için Kongolu çocukları en ağır şartlarda çalıştırıyor, istenilen randımanı veremeyen çocukların da el ve ayakları kesiliyordu. Hatta bazı babaların çalışma performansı düşük görüldüğünde çocuğunun el veyahut ayağı kesiliyor ve önüne koyuluyordu. Biz, bugün, yapılan bu vahşi uygulamaların fotoğrafına dahi bakamıyoruz, sen bir de oradaki anne babayı düşün! 


Bu dediğine inanmak gerçekten çok zor. 
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Elbette zor. Normalde sağlıklı bir insanın bir başka insana ya da bir çocuğa böyle bir şey yapması, bir ruh hastalığının göstergesidir. Ama Kongo'da kesilen el ve ayakların ekseriyetinin küçük çocuklara ait olduğu daha sonra yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Yoksa duyumlardan veya şehir efsanelerinden bahsetmiyorum sana. 


Peki, bu adam Kongo'da nasıl kaldı? Oradaki hayatın acımasızlığı hiç mi etkilemedi kendisini, en azından çocuklara yapılan kısmı... 


Birincisi, Kral 2. Leopold, Afrika'ya hiç gitmedi ama buna rağmen Kongo'yu dev bir toplama kampına çevirdi. Doğal olarak gidip görmediği, şahit olmadığı bir dram yahut trajedi onun üzerinde herhangi bir etki bırakmış olamaz. İkincisi, normal bir insandan bahsetsek dediğin soru üzerinde belki düşünebiliriz. Ancak burada konuştuğumuz kişi bir cani ve hiç gitmediği bir ülkede 
10 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmuş birisi. 


Tabii dünya da Kongo'da olanlara göz yumdu, görmezden geldi. 


Elbette öyle oldu ve öyle olması da lazım. Çünkü senin dünya dediğin diğerleri de başka ülkelerde aynı soykırımları, katliamları farklı senaryolarla uyguluyorlardı. Kim, kime kızacaktı ve bunu yaparken hangi argümanı kullanacaktı? Birbirinin sahasına girmiyorsa, etki alanını daraltmıyorsa sorun yoktu. 


O dönemde medya, meseleleri kamuoyuna taşıma noktasında yine idealist değildi herhalde abi? 


Medya bir sektördür ve bu sektörün de bazı çalışma kuralları vardır. Yine de arada çatlak sesler çıkıyor, 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ölüm ve işkence olaylarıyla ilgili birkaç haber medyada yer buluyordu. Ama Kral 2. Leopold bir şekilde bunların üstesinden gelmeyi başarıyordu. Gerçeği bozan, deforme eden haberler, kralın imdadına yetişiyordu. 
İstenmeyen gerçek bir bilgi medyaya yansımışsa hemen başka bir medya markası vasıtasıyla meseleyi manipúle ediyordu. Kongo'ya giden gazeteciler ve kásifler de kendilerinden istenenleri gayet başarılı bir şekilde yerine getiriyorlardı. Sonuç olarak cinayet, işkence gibi iddiaların üstesinden başarıyla geliyordu. 


Peki, bu caninin yaptığı katliamlar ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? 


Aslında 10 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan bir caninin farkedilmesi için çok çaba harcamaya gerek duyulmaması lazımdı. Ancak Batı dünyasında işler her zaman yavaş ilerler, hele konu siyahi insanlar olursa. Burada da aynı şey oldu ve Kongo'da yaşanan vahşet, uzun süre sümen altı edildi. Ama kral, zaman ilerledikçe gücünü ve eski otoritesini kaybetmeye başlayınca, bir şekilde mesele duyuldu ve kamuoyuna yansıdı. 


Peki, bu cani, elindeki iktidarı nasıl kaybetti, nasıl sonuna geldi bu işin? 


Demin de dediğim gibi, 2. Leopold tarafından yapılan uygulamalar, arada sırada da olsa medyada yer bulmaya başlamıştı. Büyük çoğunluk, bu meselede taraf olmamayı seçse de o dönemde gazeteci Edmund Dene Morel, meselenin üstüne kararlılıkla gitmişti. Hatta konu hakkında en çok yazıyı yazan da oydu. 


Kralın başına bela oldu diyorsun yani... 
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Öyle de diyebiliriz. Kongo'daki işkenceleri arastırıyor, orada yaşanan dramı tüm dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Morel bununla da yetinmedi ve 2. Leopold'un yaptığı katliam ve işkenceleri protesto etmek amacıyla dünyanın pek çok yerinde yürüyüşler düzenledi. Mark Twain ve Sir Arthur Canon Doyle gibi o zamanın tanınmış yazarlarının desteklerini sağlamıştı. Bu eli kanlı caninin yaptıklarını manşetlere taşıdı; yakılan köyler ve sakat edilen Kongolular'ın resimlerini yayımlattı. 


Peki, sonuçta ne oldu abi? 


Sonuçta olan şuydu; Kral 2. Leopold, Edmund Dene Morel'in organize ettiği bu protestolar sayesinde 1908'de kanlı ellerini Kongo'dan çekmek zorunda kaldı ve bir yıl sonra da öldü. Geride bıraktığı şey ise tam bir enkazdı. Bir Belçika başbakanının da dediği gibi 2. Leopold, “İnsanlara limon muamelesi yaptı, suları bitince- ye kadar sıktı ve sonra bir kenara fırlattı.” 
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15 TEMMUZ 2016 


Sıkıyönetim, Sikiysa Yönetin! 


Abi, şu darbe meselesini konuşalım mı bugün? 


Konuşalım da, bu meseleyi daha önce de konuşmuştuk ve biz konuştukça darbeler, darbe teşebbüsleri, halkın iradesine müdahaleler bitmiyor. 


Ben, bu işi yapanların zihin yapısını anlamaya çalısıyorum abi. Belki bu vesileyle yarın için daha dikkatli, daha uyanık olurum. 


Bak, bu güzel bir düşünce. Ama bize en önce gerekli olan şey, doğru bir tarih algısı. Yani meselenin tarihi köklerini doğru okumalıyız. İbn Haldün'un güzel bir tesbiti var; “Suyun suya benzediği gibi, dün bugüne benzer.” 


O zaman 27 Mayıs 1960 darbesinden başlıyoruz, değil mi? 


Hayır. 
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Nasıl yani? İlk darbe 27 Mayıs değil mi? 


Eğer bu işte bir milat arıyorsak, ilk olarak 1876'da gerçekleşen darbeden başlayacağız. Ondan sonra 1960'taki 27 Mayıs darbesine uzanırız. 


Daha şimdiden yeni bir şey öğrendim, diyebilirim. Ben, yakın tarihimizdeki darbelerin ilki olarak 
1960 darbesini biliyordum. 


Sultan Abdülaziz, 1876'da Mithat Paşa marifetiyle harekete geçirilen ordu tarafından tahttan indiriliyor ve yerine 5. Murad getiriliyor. Ama onun saltanatı da çok kısa sürüyor ve üç ay sonra delilik emareleri gösterdigi için anayasayı ve meclisi kabul etmek şartıyla Sultan 
2. Abdülhamid tahta çıkıyor. Tabii, meseleler bu kadar hızlı gelişse de alt yapısı detaylı. 


Bir dakika abi! Önce neden Sultan Abdülaziz tahttan indirildi, onu bir hatırlat bana. Ardından merak ettiğim şey de, neden 2. Abdülhamid gibi bir ismi tahta çıkarıyorlar? Neticede bu isim, adamların sonunu hazırlıyor. 


Bunları daha önce de konuşmuştuk ama sana kısa bir özet geçeyim. 1838'de İngilizlerle yaptığımız ticaret anlaşmalarını hatırla. Bu sayede adamların mallarının Osmanlı topraklarına girmesi kolaylaşıyordu. Tabii, bu durumu gören diğer Batılı devletler de aynısı olmasa da benzer imtiyazlar koparmışlardı. Durum bu hale gelince ortalık yolgeçen hanına dönmüş, yerli mamuller gün geçtikçe piyasadan silinmeye başlamış. Bir taraftan da Batı'da seri üretime geçilmiş, bol miktarda ucuz ve kaliteli mallar senin yerli mamullerini ezmiş. Üretimin olmadığı bir toplumda işi çevirmek için vergiye başvuracaksın da, 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kimden, ne kadar vergi alabilirsin? Eskiden savaş kazanan ve ganimet elde eden devlet, hazinesini bu şekilde dolduruyordu. Böylece yeni savaşlar için de orduya gereken bütçe temin ediliyordu. Savaş kazanamayan devlet ganimetten de yoksun kalınca, devlet hazinesi boşaldı. 
Sermayeye başvurup borç almak ve ardından bu borçları ödemek gibi bir durum ortaya çıktı. Zaten sermaye dediğin kimdi? İngiltere, Fransa vb. Bu devletler, borç alıp borcunu ödeyemeyen devleti sıkıştırıp, iç işlerine karışma fırsatını geri çevirmediler. İstedikleri paşaların sadrazamlığa atanmasını sağlıyorlar falan... 


Yani bu gelişmeler neticesinde, her zamanki gibi dış bağlantılı bir şekilde 1876'daki darbe geldi diyorsun. 


Bu arada bazı olaylar da oldu: Rus yanlısı olarak bilinen Nedim Paşa'nın sadrazam olması ve Osmanlı maliyesinin resmen iflasını açıklaması. Bunlar, darbeye giden süreci hızlandıran olaylar oldu. 


Sultan 2. Abdülhamid meselesini de kısaca açsan olur mu abi? 


Ana konudan ayrılmadan açalım. Demin anlattığım gelişmelerden sonra, önce 5. Murad tahta çıktı, ardından delilik emareleri gösterdiğinde de anayasa ve meclisi kabul etme şartıyla Sultan 2. Abdülhamid tahta çıktı. 
Hemen Ruslarla bir savaş patlak verdi. 


93 Harbi? 


Evet. Bu savaşta devlet, ağır bir yenilgi aldı. Batılı devletler araya girip anlaşma şartlarını hafiflettiler. 
Çünkü Osmanlı'yı sadece Ruslar'a bırakmak istemiyorlardı. Sultan da bu durumdan çıkış yolu olarak denge 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politikası uygulamayı denedi. Bir taraftan da Düyün-ı Umümiyye'yi kurup borçları düzenli olarak ödemeye başladı. İngiliz ve Fransız baskısına karşı da bir dayanak arıyordu. Bu dayanak noktasını da Almanlarla sağladı. 


Bu anlattıklarını 1960 darbesine nasıl bağlayacaksın, çok merak ediyorum. 


Yine aynı yöntemi izleyelim istersen. 1960 öncesi duruma bakalım. O dönemde iktidarda Adnan Menderes var. Menderes, hem ABD hem de Batılı devletlerin desteğini sağlayarak iktidara gelmişti. Amacı, tek parti iktidarının kapalı yapısını kırmaktı. 


Bunu yapmaktaki hedefi neydi? 


İlk olarak amaç, Türkiye'nin dünyaya açılmasıydı. 
O dönemde aslında buna ihtiyaç da vardı. Tek parti iktidarı ve uygulamaları yüzünden Türkiye, dünyadaki gelişmelerden geri kalıyordu. Bu geri kalışı engellemek için gereken hamleler yapılmalıydı ama bu hamlelerin de bazı negatif tarafları vardı. 


Mesela? 


Mesela, en büyük risk, daha önceden de yaşadığımız gibi, Batı sermayesinin avucuna düşmekti. Benim anladığım kadarıyla bu risk göze alınmış o dönemde. 
Menderes iktidara gelince Batılı ülkelerle ilişkiler geliştirilmeye başlanmış. Ama kaçınılmaz olan o risk de gelip kapıya dayanmış. Batılı devletler giderek Türkiye'de daha fazla etkili olmaya başlamış. Bizde de, “Göç yolda dizilir” mantığı var ya! Bu kez, bu tehlikeye karşı birtakım çareler aranmış ve neticede Batı dünyasına karşı 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dönemin diğer bir süper gücü olan SSCB'ye yanaşılmış. 
Sovyet Rusya ile ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış. 


Bu hamle nasıl bir sonuç veriyor abi? Sonun başlangıcı mı oluyor? 


Aynen öyle. Sovyet Rusya ile yakınlaşma neticesinde darbe, göz göre göre geliyor. 


Menderes ve yanındaki kurmaylar darbeye uyanamıyorlar mı peki? 


Darbe olduğuna göre uyanamıyorlar, değil mi? 
Gerçi Üstad N ecip Fazıl, rahmetli Menderes'i darbeden on beş gün önce uyarıyor. Polislerin silahlarının toplanması, en önemli sinyaldi. Ama Menderes, bu sinyali dahi doğru okuyamıyor veyahut yanlış yönlendiriliyor. 
Sonuçta da kaçınılmaz olarak darbe geliyor. Tabii tek sebep bu dediklerim değil, başka şeyler de var. Sadece Rusya'ya yaklaşma, bazı gelişmeleri görememe değil. 
Mesela, Menderes'in uçağı düşüp kendisi sağ olarak kurtulunca darbe neredeyse bir yıl erteleniyor. Çünkü Menderes, kazadan sonra Türkiye'ye dönünce havaalanında insan seliyle karşılanıyor. Ama yine doğru hamleler yerinde ve zamanında yapılamayınca darbe geliyor. 
O dönemde darbeyi engellemek, bugünkü kadar kolay da değil. Ama bir darbeyi önlemedeki en önemli faktör, bana sorarsan liderdir. Karizmatik liderler, bu noktada daha şanslı. Azerbaycan'da Haydar Aliyev de bir darbe atlatmıştı. Televizyona çıkarak halkı sokağa ve direnişe davet etmişti. Onun bu hamlesi, darbeyi ve darbecileri şaşırtmış ve başarısız olmalarına zemin hazırlamıştı. 
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1971 muhtırası için ne düşünmem lazım abi? 


Senin ne düşüneceğini de ben mi tesbit edeceğim? 


Soruma cevap vermiyorsun ama... 


1971 muhtırasında iktidarda Demirel vardı. Demirel 
de Batı'yla iş birliği yapmakta zorlanmayan bir isimdi. 


Batılılar da onunla iş birliği yapmakta zorlanmıyordu zaten abi. 


Doğru... Şunu da not edelim tabii, Demirel de Rusya ile ilişkileri geliştirmeye çalışıyordu, zaten bu nedenle de muhtırayı yiyor. 12 Eylül darbesi de 28 Şubat darbesi de aynı çizgide geliyordu. Yani Batı ile ilişkileri kesen ya da Batı dünyasına karşı bir alternatif arayışına giren bir anlayış benimser ve politikalarını da bu doğrultuda icra etmeye kalkarsan, hemen darbeyi yiyorsun. Türkiye'deki darbelerin ana merkezinde hep bu var. Batı dünyasına karşı, kayıtsız şartsız iş birliği yapacak isimler ve yönetimler isteniyor. Bugün yaşadığımız darbe de bu yönde gelişen bir darbedir. Devletin bazı kurumları ele geçiriliyor. Hatta ordu, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları... Şu malum Fetö terör örgütü meselesi... Bu sızmalar da zamanla, halkın iradesiyle seçilen yönetimin uygulamalarından rahatsız olan terör destekli güruhun darbe girişimine zemin hazırlıyor. 


Mısır'da da İsrail'in ve Batı'nın çıkarlarına aykırı politikalar üreten, onların çıkarlarını tehdit eden yöneticiler iktidardan indirilip yerlerine Batı'ya hizmet edecek kukla yöneticiler getirildi. 


Çok doğru dedin. Bu noktada da toplumu germeden iş yapacaksın. Adamların işini kolaylaştırmayacaksın. Onlar zaten şunu gördüler, ben tankla, topla yola çıksam da bu millet tankın, topun önüne çıplak elle çıkıyor. Kendi iradesine ve o iradeyle seçilmiş yöneticisine sahip çıkıyor. Bunu gören adamlar, bir daha rüyalarında darbe teklifi alsalar, karabasan görmüş gibi sıçrayarak uyanırlar. 28 Şubat'ta Türkiye'nin gerçekleri farklıydı, bugün daha farklı. Kitle iletişim araçlarının o günkü imkânı ve önemi, bugünkü gibi değildi. Şuurlu bir toplum için, kitle iletişim araçlarının ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Bir de bugün şunu gördük: Eğer devletin başında var olan yönetici, desteğini ve gücünü halktan alan bir liderse bu halk onu yalnız bırakmaz. Dün bu imkânlar kısıtlı ve bu araçlar bu kadar yaygın değildi diye 28 Şubat'ta kısmi bir başarı elde edenler, bugün neye uğradıklarını şaşırdılar. 
Milli iradeye de müdahale etmeyi bir daha akıllarından bile geçirmezler inşallah. 
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Fetö İtikadi Sapıklığa Düştüğü İçin 


15 Temmuz İhanetini Yaptı 


15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeyiz 
abi. O yüzden sana bu konuyu soracağım. Fetö denen örgüt aslında Türkiye'de herkesin bildiği bir şey ama yine de sana göre Türkiye'de nasıl yuvalandı bu şer mihrakı? 
Elinin altında bulunan afyonlanmış bir insan grubu var. 
Bu insanları nasıl kandırmayı başardılar sence? 


Fetö'ye “terör örgütü” dediğimizde bunun abartılı bir sıfat olduğu düşünüldü uzun zaman. 17-25 Aralık olayı vuku bulunca nasıl bir sarmalın içinde olduğumuz az çok ortaya çıkmış oldu. Önce paralel devlet yapılanması dendi hatırlarsan. Ama 15 Temmuz'daki kalkışma hareketi, bu grubun bir paralel devlet yapılanmasının çok ötesinde, terör örgütlerinin mantığını da aşan bir boyutta olduğunu gösterdi. Yine haklı çıktım, demek istemiyorum lâkin “son kalkışma ile bunların terör örgütü olduğu ispatlandı” tesbitlerinin de eksik olduğunun ve bu grubun terör faaliyetlerinin de ötesine geçerek vatana ihanet boyutuna ulaştığının altını çizmek istiyorum. Yani bahsettiğimiz grup o kadar tehlikeli ki cemaat süsüyle işe başlayıp devlet içinde paralel yapılanma- ya girdikten sonra uluslararası bir terör örgütü haline dönüştü. En kötüsü de kullanacağı insan malzemesini Anadolu insanının içinden seçti. 


Peki, bu kadar stratejik akıllı bir yapı nasıl kurgulandı abi? Tepesindeki ruh hastası bir adamın bu işi başarabilmesi garip değil mi? 

Eğer sen, bu kadar işi, tepedeki basit bir vaizin yaptığına inanıyorsan baştan hata edersin. Sıradan bir vaizin böylesine bir yapı kurgulaması mümkün değil. 
Çoğu insanın bunu yapması imkân dahilinde bile değil. 


O zaman bu iş nasıl oldu? Burada bir üst akıl varsa kime ya da kimlere aittir? 


İlk olarak şunu söyleyeyim; böyle bir yapılanma, faaliyet yapacağı, içinden çıkacağı toplumu çok iyi analiz eden, toplumun nirengi noktalarını çok iyi tesbit edip o noktalar üzerinde çok akıllıca bir yapılanmayı kurgulayabilen bir mantıktır. Bu mantık, sadece istihbarat örgütlerinin ve derin devletlerin yapabileceği bir şeydir. 
Bugün terör örgütü denilen herhangi bir terör örgütünü ele al. Bunların hiçbiri üst akıl bir istihbarat örgütünden bağlamsız değildir. Çünkü kendi başlarına hangi işi nasıl organize edeceklerini bilemezler. Onun üst aklı vardır ve o bir uzmanlık alanıdır. 
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Yani terör üretmek için bile bir uzmanlık mı gerekiyor abi? 

Maalesef öyle. Terör dediğin bela da kendine has bir uzmanlık istiyor. Bir de kendi zaaflarımız var, onları da görmeli ve onlarla da yüzleşmeliyiz. Biz, bu zaaflarımız dolayısıyla Osmanlı zamanından beri haddinden çok hain üretiyoruz. Güce yaklaşan, onu ele geçiren insanların önemli bir kısmı dış güçlerin, yabancı devletlerin menfaatine çalışıyorlar. 


Bu ihanet, kök olarak neden kaynaklanıyor abi? 
Belki işin bu kısmından bahsedersen ben de konuyu daha iyi anlayabilirim. Zira kendi halkına karşı böylesi bir ihanet şebekesi kurmak, takdir edersin ki anlaşılması zor bir durum. 


Anlayamamak açısından haklısın. Ben de bu işlerin bu hale nasıl geldiğine hâlâ şaşırıyorum. Ama bu örgüt nasıl büyüdü, neyi kullandı? İstismar ettikleri şeyin zeminini görmek, sorularımızın da cevabını bulmak olacak. Her toplumun bazı güç merkezleri vardır. Eğitim, finans, medya ve bürokrasi en başta gelenleridir. Bunlara birkaç kalem madde daha ekleyebilirsin. Ama en başta gelen güç merkezleri bunlar. İster Amerika olsun ister Çin, hangi toplumda bu güç merkezlerini kontrol edersen o toplumu da kontrol edersin. Yoksa her şehre, ilçeye, hatta mahalleye girip adam dikmekle kitleleri kontrol edemezsin. Stratejik yerleri ele geçirdiğinde toplum artık senin olur. 


Fetö, ilk olarak eğitimle başladı. O zaman bu bilincli bir tercihti senin dediğine göre. İyi de neden? 
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Birinci ayak eğitimdi, evet. Çünkü eğitim dediğimiz zaman buradaki başarılı hamleler sana ihtiyaç duyacağın muhtemel insan malzemesini sağlayacak yerlerdir. 
Bunun bir basamak sonrası daha da önemlidir. O da şu; istediğin gibi eğittiğin insan malzemesi, kontrol etmek istediğin diğer tüm alanlarda sana hizmet edecek fedailer ordusunu oluşturacaktır. Gönüllü askerler... Yani bunu başkası parayla yapmaya kalksa yapamaz, anlıyor musun? İşin en önemli alicengiz oyunu da burada dönüyor zaten. Eğitimli adamın yoksa finans ayağında, bürokraside, ordu içinde; kimlerle hareket edeceksin ve en önemlisi de birlikte hareket ettiğin insanlara nasıl güveneceksin? Eğitim o nedenle ilk ayak olmalı ve en sağlam adımlar da burada atılmalı. Eğitimin ardından finans işine el atıldı ve üst akıl tarafından bu şeytan üçgenini dörtgene dönüştüren yapı için sıkı analizler yapıldı. Alınan sonuçlara göre de gücü arttıracak kurumlar kuruldu. Aslında eğitimin ardından ordu ve sivil bürokrasi hedef alınmıştı. Bu kompleks sırada finans, bir ileri bir geri gitti geldi. Ama eldeki insan malzemesinin para transferini, onları besleyecek ekonomik gücü sağlamak, her zaman öncelikli sorundu. Sen araya girmeden toparlayayım hemen, yurt içinde okullar ve eğitim kurumları açıldı, sonra bu işler yurt dışına sıçradı. 
Laik kesimden dindar kesime kadar herkes çocuğunu bu okullara vermeye başladı. Çünkü eğitim, bizim en çok kanayan yaramızdı. Bugün hâlâ eğitim alanındaki açığımızı kapatabilmiş değiliz. Fetö de bu zaafımızı bildiği için bu yaramızı kullandı. 
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İşin finans kısmına gelirsek abi, orada neler döndü? 


Para, birinci planda insan malzemesini kontrol etmek için en önemli araçtı. Bunu da finans hareketleriyle hallettiler. Çünkü paran yoksa ve finans gücün zayıfsa siyasete etki etmen olanaksız olur. Finans, Fetö'nün en önemli ayağı değildi bana kalırsa. Sadece hareketi kitlelere açma, güç gösterisi yapma ve sempatizan kazanma noktasında en önemli kozlarıydı. Yurt içinde ve dışında okul açıp Türkçe öğrettikleri edebiyatını yaptılar. Bu edebiyat üzerinden muazzam bir sempati topladılar. Bu sempatiyi de hemen nakde çevirdiler. Finans konusunda yahudiye taş çıkaracak bir yetenekleri vardı zaten. Ancak Türkçe öğrettiklerini söyledikleri insanlara baktığınız zaman karşınıza çıkan insan tipi; riyakâr, vakar yoksunu, silik şahsiyetli insanlardı. Zaten onların istediği insan tipi de böylesiydi. Çünkü bu kalibredeki insanlar sorgulamaz, hakikatin peşine düşmez, her denileni yapar. 


Bürokrasi ayağını burada nereye koyacağız? Bu örgütün bürokrasiden beslenme mantığı neydi? 


İlk olarak şunu söyleyelim, devlet ve toplum birbirinden bağımsız, kopuk, ayrı yapılar değildir. Tarihimizin belli dönemlerinde devlet ve toplum birbirinden kopmuş olabilir ama bu istisnai bir durumdur. O nedenle devlet ve toplumu da iç içe geçmiş halkalar gibi düşünmemiz gerekli. Bu açıdan baktığın zaman bürokrasi de toplumun içinde kendisine bir yer bulur, ondan bağımsız değildir yani. Devletin kendi güç karesi dedigimiz bazı kurumlar var. Bunlar ordu, polis, yargı ve istihbarattır. Bu kareyi tamamladığın zaman da devleti ele geçirir ve istediğini yaparsın. Düşün bakalım, bu yapının elinde olan ordu ve polis senin üzerinde haksız 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bir tasarrufta bulunsa da iş mahkemeye yansısa, seni hangi yargı yargılayacak? Fetö'nün ele geçirdiği yargı! 
İstihbarat ağı da sözde deliller üreterek bunları destekleyecek. Netice olarak da sen güneşe hasret bir müebbet hapis hayatına düşeceksin. 17-25 Aralık kalkışmasında polisten gereken güçte tepki gelmedi, neden? Çünkü orada istedikleri temizliği yapmışlardı zaten. Ergenekon davasında da istihbarat ağıyla istedikleri her ismi bu çuvalın içine doldurdular. Kendilerine itiraz edecek, şeytanca planlarını bozabilecek her kişiyi, her düşünceyi bertaraf etmeye başladılar. En sonunda da askeri kalkışmayı denediler 15 Temmuz'da. Bunların hepsi önceden planlanmış hareketlerdi yani. 


Son bir sorum olacak abi. Her şeye rağmen bu adamların başarılı olamamasının nedeni neydi? Neticede orduda 300 general mevcuttu ve 200 general bunların adamıydı. Polis ve istihbarat ayağında da çok adamları vardı. Finans kısmını zaten anlattın. Bu kadar güç, bu grupta bir güç zehirlenmesi mi yaptı, yoksa strateji hatası mı oldu? 


Aslında bu dediklerinin hem hiçbiri oldu hem de hepsi. Cevap olarak evet diyebilirim çünkü bazı stratejik hatalar yaptılar, acele ettiler diyebiliriz. Ancak hayır da diyebilirim çünkü işin en önemli kısmı şu: Bu insanlar, toplumdan kopuk bir yapının içinde her kaba uyan, içine girdikleri kabın rengini alan silik, kişiliksiz, riyakâr insanlar ürettiler. Bu durum da onların Türkiye gerçeğini görmelerine engel oldu. Onlar Türkiye'yi hâlâ 1980 askeri darbesinin yapıldığı dönemdeki ülke sandılar. Sosyolojik olarak çok büyük bir hata yaptılar. 
Bu milletin insanını küçümsediler. Anadolu irfanı dediğimiz şeyi unuttular, görmediler veyahut göremediler. 
Darbe yaptıklarında insanların okey masasından kalkmayacaklarını, pencereden dahi bakmaya korkacaklarını sandılar. Ama Allah büyüktür. Anadolu insanının ruhunda var olan irfani miras, onların yüzüne okkalı bir Osmanlı tokadı attı. Onlar toplumun bir ırmak gibi yatağından aktığını farkedemediler. Bir de güç dedigimiz şey, içinde bir samimiyet barındırmalıdır. Daha doğrusu bunu ister çünkü bu, sünnetullahtır. Eğer gúcünün içinde samimiyet bulunmuyorsa bu seni zaafa uğratır, güçsüz düşürür. Çünkü realiteden kopmuşsundur. Belki de bu noktada kendimize tekrar şu soruyu sormalıyız: “Biz güçsüz düştüğümüz için bu haldeyiz. 
Batı dünyası güçlü olduğu için bizi yendi ve önümüze geçti” düşüncesinde acaba hata mı ettik? 


O zaman ben sorayım abi, hata mı ettik? 


Belki de en önemli ve ilk hatamızı, bu soruyu sorarak ve verdiğimiz cevaba inanarak yaptık. Biz de güçlenelim ve Batı'yı geçelim dedik. Çünkü İslâm'ın ortaya koyduğu ve sınırlarını çizdiği güç algısı ile Batı'nın güç algısı aynı şey değil. İslâm'da bir silah ancak mukabele için geliştirilir. Yok etmek için silah üretilmez, gelistirilmez. Geriye dönüp bakarsak savaş hukukunun sadece bizim dinimizde olduğunu görürüz. O hukuka göre de rakibini istediğin gibi öldüremezsin. Bu noktada da Fetö'nün en çok kullandığı argüman olan reel-politik kavramını da kabul edemeyiz. Ancak 200 yıldır siyasetten ticarete hep bunu yapıyoruz. Kazananların yahut güçlü olanların yanında yer almakla kazanacagimizi düsünüyoruz. Son asırlarda hep maddi bir gücün peşinden gidiyoruz. Bu tavır da bizi makyavelist yapıların türemesine uygun bir zemine itiyor. Bu yapılar da her şeyi devletten ibaret görüyor, iktidarı ele geçirmek için her yolu mubah addediyor. Hatta bu konuda en sapık fetvalar dahi verilebiliyor. Fetö'nün yaşadığı da bu. Adamlar o kadar şirazeyi kaybetmiş ki kendi dünya görüşlerine uygun bir fıkıh anlayışı ortaya koymuşlar. Sonuç olarak bizim en temel sorunumuz, güçsüz olmak değil, kendimiz olmaktan çıkmamızdır. Savaş Barkçin'in tesbitini hatırlatayım sana: “Tankımız, tüfeğimiz, paramız olması gerekmiyor. Peygamberimiz'de hangisi vardı? Tam tersine, bu tarz dünyevi güçlerden yoksun olarak yaratılmıştı. Anne baba yok, akraba yok, para, mal, mülk yok. 
İslâm'daki kuvvet, dıştan alınan kuvvet değil, içerdeki kişiliğin dışarıya yansımasıyla oluşan kuvvettir. Batı'daki ‘güç tanımı insanı yok eden bir güçtür. Bizdeki ise insanı inşa eden bir güçtür. İnsanı var eder, ihya eder, hem insanı hem de kendinden olmayanı ihya eder.” 


206 


15 Temmuz'dan İkbal Devşirmeye Çalışanlar, 
Dindarları Hedef Alanlardır 


Son sohbetimizde 15 Temmuz darbesini konuşmuştuk abi. Sohbetin sonunda iki zaaftan bahsetmiş ve birincisinin “güç” algısı sorunu olduğunu söylemiştin. Mesele belki çok uzadı gibi duruyor ama işin ikinci kısmından da bahsetsen nasıl olur? 


O zaman şöyle başlayalım; yaşadığımız güç sorununun en önemli ve en inanılmaz kısmı, aslında bir mubah alan oluşturmasıdır. Bu mubah alan da takiyeye yer açıyor. Hem de uçsuz bucaksız bir şekilde... Güç sorunu derken aslında biraz da bunu kastetmiştim. Fetö de bu alanı kullanırken, hem de sırtını yabancı güçlere dayayarak kullanırken, bir bakıyorsun, kendi vatan topraklarını ve milletini bombalayabiliyor. Hatta kendi milletini, kendi insanını düşman görebiliyor. Böylesi bir uç 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noktaya yükselebiliyorlar. O yüzden bu güç meselesinde yaşadıklarımızı düşünerek, tahlilini yaparak gereken dersleri çıkarmamız lazım. 


Peki, ikincisi nedir abi? Güce bağlı olarak yaşadıkları zehirlenme ile ihanete düşmeleri mi? 


Bu dediğin belki birincisinin bir sonucudur ancak ikinci hastalığımız veyahut can alıcı ikinci problemimiz değil. En azından benim düşündüğüm bu değil. İkinci sorun, ikiyüzlülük gerçeğidir. Kötülük ve şer manasın- da Fetö, ikiyüzlülüğü tavan yaptırmıştı. 


İyi de abi, ikiyüzlülük dediğin şey bir tek bu adamlarda değil ki! Bu, insanların genelinde olan bir şeydir. 

Yani, bu açıdan bakıldığında insan, evdeki haliyle dışarıdaki halini birbirinden ayırır. Her yerde aynı tarz yaşamaz, tavır ve tepkileri elbette farklı olur. Demem o ki insanın ikili olması ile ikiyüzlü olması farklı şeylerdir. Bunları karıştırmamak lazım... Sen evinde ailenle oturup kalktığın, sohbet ettiğin gibi dışarıdaki insanlarla konuşmazsın. Arada farklı tavırlar, farklı haller vardır ve bu ikiliktir. Ama ikiyüzlülük farklı bir şeydir. 


Bu dediğine göre bizim yaşadığımız durumun tarihi, sosyolojik bir alt yapısının bulunması lazım o zaman. 


Elbette. Yeni Cumhuriyet'in kuruluşu ile yönetici kadronun belirlediği politikalar, halk üzerinde muazzam bir baskı oluşturmuştu. Her şeyin eğrisini doğrusunu devlete hâkim düşünce yapısı belirliyordu. Bunu kabul etmediğiniz takdirde de çeşitli sıkıntılarla karşılaşmanız 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ve onlara göğüs germeniz gerekiyordu. Bahsettiğimiz dönem, zaman dilimi olarak da birkaç kuşak sürmüştü; yani uzun bir zaman dilimini kapsıyordu. Bu kadar uzun bir zaman dilimi içinde olduğun gibi, inandığın gibi yaşayamamak, istediğin değerleri rahatça savunamamak, insan- da farklı bir psikolojinin yerleşmesini sağlıyordu. Tam da bu noktada ikiyüzlülük dediğimiz durum ortaya çıkıyordu. Sağcı-solcu, laik-dindar farketmiyordu. Baskı ve resmi ideolojinin demir yumruğuyla karşı karşıya kalan insan, tutarsız bir hale düşüyor ve bir zaman sonra bu hal, bir karakter gibi üzerimize yapışıyordu. Ancak bu, baskı ve zorlamanın sürdüğü zaman dilimlerinde olan bir şeydi. 
Bu durumlar ortadan kalktığında insan, eski değerlerine geri dönebiliyordu. Ancak Fetö, insanın yaşadığı tutarsızlık üzerinden inanılmaz bir boyuta ulaştı. Mesele, psikolojik hatta patolojik boyutlara varıyordu. İşin bu boyutlara getirilmesinin kökeninde de maalesef toplumumuzdaki baskı dönemlerinin insanımızda bıraktığı psikolojik tortuları düşünmemiz, bunları gidermemiz gerekir. Bu da ikinci sebeptir. Belki bu noktada meseleye bir üçüncü boyut ekleyebiliriz. O da, insanlarımızın, kendi şahsiyetlerini geliştirecek fırsatları onlara vermememizdir. Fetö gibi kendi milletine ve vatanına düşman yapılar, şahsiyetsizlik üzerine kuruluyor. Bu örgütün oluşturduğu ve her yerde, her zeminde kullandığı Fetöcü insan tipine baktığımızda gerçekten silik, kişiliksiz, korkak, renksiz insanlar görüyoruz. Ama biz biliyoruz ki her insan böyle değildir. 


Bu meseleyi anlatırken sanki kanser hastalığın- dan bahsediyorsun abi. 


Aslında anlattığım şey, bir hastalığın tesbiti ve tedavisine dönük şeyler. Ama bir noktada dediğin doğrudur. 
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Bu bir hastalık ise -ki ben öyle olduğuna inanıyorum- bu hastalığın adının en iyi tesbiti kanserdir. Hastalığa yakalanmış ve acılarını çekmişiz. O zaman şimdi yapılması gereken şey, hastalığı tedavi ederek bu gereksiz acılar- dan kurtulmaktır. Ancak burada da bir sorun var! Bu hastalığın mikropları havada asılı değil... Bizim bünyemizde, içinde yaşadığımız toplumda türemiş, kendisine yer bulmuş. Yani bizim bünye olarak bir sorunumuz var. 
İşin bu kısmını es geçmeden o tarafa doğru odaklanmamız lazım. Hastalığa neden olan, ona sebebiyet veren şeyleri de bulup temizlememiz lazım. Teşhisi yapmışız, tedaviye başlamışız, bu arada da mutlaka altta yatan bünyeyi, metabolizmaya bağlı sorunları ve sebepleri de bilmemiz gerekiyor. Medeni cesaret noktasındaki sorunlarımızı da çözmeliyiz. Silik, ezik, korkak insan tipini üreten şey, her ne ise onu bulup ortadan kaldırmalıyız. 
Çünkü Fetö, ezikliğin zirvesidir. Elindeki insan malzemesi ezik, silik insandır. Kullanışa uygun, her türlü yalana inanabilecek bir tiptir. Bu tipteki insanı nasıl yetiştiriyor, nasıl zihinleri bu hale dönüştürüyor? Bu soruların cevabını bulmak ve çözümünü de üretmek zorundayız. 


İşin bu kısmını çok önemsiyorsun anladığım kadarıyla. 


Elbette. İşin bu kısmı, en can alıcı noktası çünkü Fetö gibi terör örgütleri, bizim zaaflarımızdan besleniyor, insan gücünü buralardan temin ediyor. Yani Fetö bir kanser hücresidir ve o hücrenin ortaya çıkış şartlarını silmek, yok etmek zorundayız. Yoksa yarın tekrar nüksetmesi kaçınılmaz. 
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Fetö'nün orduda böylesine kadrolaşması da bizim hastalıklarımızın, zaaflarımızın bir nedeni mi abi? 
Neticede inançlı insanlar yıllarca alınmadı ve cüzzamlı muamelesi gördü. 


Yıllarca orduda kıyıma uğramak, birilerinin orada kendilerine daha rahat yer bulmaları, bazı takiyeye dayalı fikirler üzerinden kendilerine yer açmalarına neden olmadı mı? Dindar insanlara tahammül edilmediği gibi bu insanlara kıyım ve zulüm de uygulandı. Neticede bazı hastalıklarımızdan son yıllarda kurtulduk ve devlet bu haksızlıkları ortadan kaldırdı. 


Bu iş bizim dışımızda nasıl oluyor peki? Yani diger devletler de ordusundan dindar ve milli, manevi değerleri yüksek insanları böylesine dışlıyor mu? 


Bu soruya evet diyen adamı ayağından asmak lazım. Dünyadaki büyük devletlerin hepsinde dindar ve milli değerleri ön planda olan insanlar iki yapı içinde istihdam edilir: Ordu ve istihbarat. Aklı başında olan herkes de bunu yapar. Kişiliksiz, silik, korkak karakterdeki insanlardan, iradesini başkasına ipotek veren kafadakilerden kime, ne hayır gelir? Amerika, Rusya, İngiltere hatta Fransa'ya gidip bak! Ordu ve istihbaratını dindar ve milliyetçi insanlardan kurar. Çünkü kriz anlarında ve olağanüstü durumlarda insanın kendisini feda etmesi gereken noktalarda bu tarz insanlar çekinmezler. 
Zaten istihbarat ya da ordu dediğin mecralar, ölümün en yüksek risk olarak öne çıktığı yerlerdir. Milliyetçi ve dindar insan tipi de ölümü kolayca kabullenir. Böylece devletin iki önemli atar damarı olan ordu ve istihbarat ayağı hayatta kalır. 
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Amerika'da da ordu böyle diyorsun yani... 


Sadece Amerika'da değil, İsrail'de de ordu böyle. 
Amerikan ordusunda her uçak gemisinde, her birlikte bir papaz ve bir kilise bulunur. İsrail'de de durum aynıdır. Ordu içinde görevli hahamlar vardır. Peki, bizde ne yaptılar? Namaz kılan herkesi ordudan attılar. Hatta insanların pantolonlarının ütüsüne kadar dikkat edildi, bu adam namaz kılıyor mu diye. Sonuçta ne oldu? Fetö dediğimiz örgüt, ordunun içine bu kadar rahat nasıl sızdı? Devlet aklı zamanında sağlıklı yapıların yetiştirdiği sağlıklı, dindar ve milliyetçi insanları dışladığı için Fetö gibi sağlıksız, iradesiz, kişiliksiz insanlar bu kurumların içine sızdılar. Hatta kılcal damarlarına kadar nüfuz ettiler. Zaten riyakâr bir yapıları vardı hepsinin. Kimliklerini saklayabilmek için herkesle her şey olabiliyorlardı. 
Bugün bile hâlâ deşifre olmamış Fetö üyeleri var. Çünkü Fetö öyle riyakâr bir yapı ki yetiştirdiği insanlar da bukalemun gibi kaptan kaba, renkten renge giriyorlar. 


Gerilmene gerek yok abi. Gayet iyi anlıyorum. 
Diyorsun ki o yüzden tedaviye devam ederken bir taraftan da hastalıklı hücreleri dışarı atacağız. Peki, bu müdahaleleri yaparken devletin neye dikkat etmesi lazım sence? 


Tedavi ve teşhis aşamaları çok önemlidir. Hastalığın tesbitini yaptıktan sonra tedavi yöntemini belirlemek ve gereken müdahaleleri tavizsiz uygulamak lazım... Hızlı bir tedaviye ihtiyacımız var aslında. Zira tedavi uzadıkça hasta moral motivasyon açısından düşebilir. Bir de insanımızın bir beklentisi var artık. 249 vatan evladı şehid, binlercesi de gazi oldu. Doğal olarak bu kadar şehid ve gazinin olmasına sebep olanlara, bu yaptıkları 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ihanetin hesabı eksiksiz sorulmalıdır. Ancak bu arada durumdan istifade edip de kendi rakiplerini, hasımlarını Fetöcü diye karalayarak saf dışı bırakmaya çalışanlara da dikkat etmek lazım. Yani tedavi ediyorum derken sağlıklı dokulara zarar vermemek lazım. 


İşin en önemli kısmı da burası galiba. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'deki her dini yapıyı Fetö ile ilintili gören bir zihin yapısı da ortaya çıktı. Bugün Fetö, yarın da diğerleri diyerek fitne çıkaranlar da var. 


Bir is nasıl sulandırılır, doğru giden bir şey nasıl bozulur, gör işte. 15 Temmuz'da sokağa çıkan dindar insanlar ya bir cemaat ya da ehl-i tasavvuf idi. Vatan, millet derdi olan dindar, milliyetçi insanlardı. Fetö gibi bir örgütün karşısına çıplak elle çıkan bu insanların manevi yönlerini hedefe koyarak yeni Fetö olmaya çalışanlar, aslında bu iddiaları dile getirenlerdir. Biri, “Cambaza bak, cambaza!” diyerek bizi kandırıyor. Dindar camiaların hepsini, tasavvuf ehlini Fetö gibi göstermeye çalışan bu tatlı su balıklarını biz tanırız. Devlete dönerek bu toprakların asıl sahibi olan Anadolu insanını gammazlamaya çalışan, dindarlara bu işi bıraktığınızda neler olacağını gördünüz, diyenler asıl hainlerdir. Zira bu iddiada bulunanlar ne Fetö'yü anlamışlar ne de Anadolu insanını. Bir kere Fetö dindar bir oluşum değil, dinin ve dindarlığın arkasına saklanmış bir terörist yapıdır. Daha en başta bunu kabullenmeyen adamların zihinlerinin de incelenmesi lazım. Onların da başka yerlerle bir bağlantısının olup olmadığına bakmak lazım... Bu iddialar, ancak fitne çıkarmak amaçlı söylemlerdir. Belki kendisine alan açma, bir grubun tasfiye edildiği yerde kendine meşru bir alan bulma çabasının bir ürünüdür de diyebiliriz. Ama 15 Temmuz'da evlerinden, iş yerlerinden sokağa çıkan insanlar, bugün yine evlerine ve iş yerlerine döndüler. Çünkü milletin derdi ikbal değildi. Kaostan ikbal devşirmek, bizim insanımıza yabancı bir düşüncedir, bilmeyiz biz öyle şeyleri. Bu düşünceler, ancak Fetö gibi riyakâr, ikiyüzlü, şahsiyetsiz yapıların yetiştirdiği insanların üretebileceği ve inanabileceği şeylerdir. Eline geçirdiği levye ile F-16'ya saldıran adamın nasıl bir ikbal kaygısı olabilir, bir anlatsınlar da öğrenelim. Ya da üstüne mermi yağdığı halde kaldırıma yatıp sigarasından bir nefes çekip ilk fırsatta merminin üzerine yürüyen, helikoptere, “Sen aşağı inmeyecek misin? Görüşeceğiz seninle o zaman!” diyen adamın ne beklentisi varmış? 
Bu iddialar, ikbal kaygısı olanların, kendi bilinçaltı fikirlerini, başkaları üzerinden ortaya dökmelerinden başka bir şey değil. Geçelim hepsini bir kalemde. Esas tehlikeyi merak edenlere söyle, tasfiye edilenlerin yerine doluşmaya çalışan gruplar varsa asıl tehlike onlardır. Gerçeklerden ayağımızı koparamayız. Duygusallığın âlemi 
yok! Türkiye'de Amerika'ya, İsrail'e sırtını dayayarak 27 
Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini yapanlar olduğu gibi Rusya'ya, Çin'e sırtını dayayarak bu işleri yapmak isteyen insanların varlığını da biliyoruz. Şimdi onlar, orduda Fetöcüler ortadan kalktı diye, Fetöcüler bu işe daha hâkimdiler ama yapamadılar diye, diğer gruplar daha aktif olamaz, böyle bir harekete kalkışamazlar diye düşünmemek lazım. Müteyakkız olmamız gerekiyor. Su uyur düşman uyumaz yani. 
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mostar 


Süphesiz tarih; belge yığınlarının ve akademik metotların arasında sıkışıp kalmıs olay ve olguların ötesindedir. Suskunluğa terkedilmiş gerçeklerin; 
dünü, bugünü ile zamanımıza etkisini kavrayabilmek, elbette etraflı ve tutarlı bir bakış acısıyla mümkündür. 
Elinizdeki bu eser, Davut 
Bayraklı'nın ilgi gören kitabı 
“Konusan Tarih'in ikincisi olarak hazırlandı. Batı'nın, ilmin, soykırımın, siyah adamın, diktatörlerin tarihine ek olarak yakın tarihimiz ve 
15 Temmuz'un da diyaloglarla 
masaya yatırıldığı bu eserle 
Bayraklı, yine keyifli bir 

tarih okuması sunuyor. Tarih, konusmaya devam ediyor... 


TARIHO 
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